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38. SAYIDAN MERHABA 


Cumhuriyetimizin 80., Kuruluşunun 20.Yılında 


Atatürk Kültür Merkezi 


Prof. Dr. Taciser ONUK 
Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Başkanı 


Bilge Dergimizin bu sayısında siz değerli okuyucularımızla Cumhuriyetimizin 80., Atatürk Kültür Merkezi'nin 20.Kuruluş yıldönümünde bu coşku ve kıvancı birlikte paylaşmanın heyecanıyla karşınızdayız. 


Bilindiği üzere; geçen yıl 17-21 Aralık 2002'de "Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün Dünü, Bugünü ve Geleceği" adlı V.Türk Kültürü Kongresi gerçekleştirilmiştir. Bu kongre ile Cumhuriyetimizin 80.yılını kutlama çalışmalarımızın ilk temelleri hazırlanmış ve bu konu ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Kongrenin açış konuşmasında da belirtildiği üzere; Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün geçirdiği değişim sürecini, bu süreçte meydana gelen olumlu ve olumsuz gelişmeleri bilimsel yoldan ve her yönüyle mercek altına alarak doğru bir biçimde ortaya koymayı amaçlamaktadır. Böylece Cumhuriyetin temel taşları olan Atatürk ilke ve inkılâplarının değeri daha iyi anlaşılacak, bu hedef doğrultusunda hangi noktada olduğumuzu görmemize, kültürümüz ve onun üzerinde yükselen Cumhuriyetimizi yaşatma konusunda Türk ulusu olarak geleceğe yönelik doğru bir biçimde biçimlenmemize yardımcı olup, katkıda bulunacaktır. Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir”. tanımını esas alarak istedik ki Atatürk'le başlayan ve 1923'den bugüne Cumhuriyetimizle ilgili hemen her konu başlı başına ele alınsın, dünü bugünü ve yarını ile tartışılsın, bir fotoğrafı çekilsin ve bu fotoğraf kültürümüzü tanımayı gerçek anlamda kendimiz ile yüzleşmeyi sağlasın, sonuçlarıyla da geleceğe yönelik kültür politikalarımıza ışık tutsun. 
Böylece günümüzde karşılaştığımız pek çok soruna Atatürk döneminin yeterince incelenmesiyle yanıt bulanabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, kurulduğundan bu yana kültürümüzü derinlemesine ve çok yönlü araştırılmasına büyük katkılar sağlayan kurumumuzla, 2002 yılı Ocak ayından itibaren çalışmalarımız daha çok Cumhuriyet dönemi Türk Kültürü üzerine yoğunlaştırılmıştır. Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Cumhuriyet dönemini sorgulamanın bir başka deyişle öz eleştirinin hepimize ayrı bir sorumluluk yüklediği bilinciyle 
çeşitli bilim dallarında farklı uzmanlık alanı olan, farklı bilimsel formasyonlara sahip 299 
bilim ve sanat adamı uzman, yazar ve araştırmacılar kongremizde buluşturulmuştur. Sözünü ettiğimiz bu kongre Cumhuriyetimizin 80.yıldönümünü kutladığımız 2003 yılında hedefine ulaştığını ispatlamış ve ele alınan konuların hepsiyle ilgili yurdumuzun birçok ilinde halkımızı bilinçlendirmek amacıyla konferanslar, paneller düzenlenmiş. TRT 2'de yayımlanan “Çözüme 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Doğru” programının temel taşını oluşturmuştur. Bu, merkezimiz İçişleri Bakanlığı ve Valiliklerle başlatılan işbirliği sonucunda Cumhuriyetimizin 80.yılında, kuruluşumuzun 20.yılında Cumhuriyetten Günümüze Dil, Edebiyat, Tarih, Tarihçilik, Tarih yazımı, Eğitim, Bilim-Felsefe, Mimari, Çevre kültürü, Beslenme kültürü, Din/inanç, Lâik Düşünce, Müzik, Sahne Sanatları, Plastik Sanatlar, El Sanatları, Günlük yaşam kültürü, Gelenek görenek, örf âdet, Giyim Kuşam, Demokrasi kültürü, Eski Eserler ve Müzecilik, Kütüphanecilik, Arşiv Dokümantasyon, Kitle iletişim, Bilişim, Popüler Kültür, Medya teker teker tartışılmıştır ve bu tartışmaların yankısının hâlâ devam etmesi yazılı ve görsel basında yerini almış olması Merkezimiz adına onur vericidir. Özellikle de bu konuları ele alan "Cumhuriyetimizin 80.yılında Türk Kültürü" belgeselinin hazırlanarak kamuoyuna sunulma projesi hem Türk kültürü hem Cumhuriyetimiz hem de Atatürk Kültür Merkezi için önemli bir unsurdur. Böylece geçen yıl kıvılcımlarını başlattığımız Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün Dünü, Bugünü ve Geleceği ile ilgili konuları ayrı ayrı belgeler ışığında ele alarak Cumhuriyetimizin 80.yılına armağan edilmesi amaçlanmaktadır. 


Kanımızca, 2003 yılında V.Türk Kültürü Kongresi ile atılan bu adımlar hedefine ulaşmış hedef kitlelere hitap etmiş ve de bu konudaki çalışmalara yön vermiştir. 


Bütün bunlardan hareketle Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı'nın 20.yılında 
gerçekleştirdiği faaliyetleri sıralayacak olursak; Bunlar, 5 Kongre, 26 Sempozyum, 584 
Konferans, 72 yurtdışı bilimsel toplantı ve konferansları, 383 yayın (300 adet kitap 83 adet süreli yayın) 26 adet basım safhasındaki kitaptır. 


Cumhuriyetimizin 80.Yılında Atatürk Kültür Merkezi, bu konu ile ilgili projelerin çalışmalarına başlamıştır. Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün Geleceği konulu dizi 
konferanslar ve V.Türk Kültürü Kongresi, Bildiriler Kitabı ile aynı konuları kapsayan 15 
günde bir TRT'2 de Çözüme Doğru programında Açık Oturumlar düzenlenecektir. Bunun dışında, Cumhuriyetimizin 80.Yılında Türkiye Coğrafyasında Türk Kültürünün Bölgesel Özellikleri ve Güzellikleri, Cumhuriyetimizin 80.yılında Atatürk Dönemi Türk Kültür Çalışmalarının İlk Aydınlanma Kaynakları (1923-1938), Bir Aydınlanma Projesi (Cumhuriyetimizin 80. yılında Türk Kültürü Belgeseli) ile ilgili proje çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca 1995 yılında başlayan Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Projesi'nin 4 cildinin 80.Yıla Armağan olarak bastırılması (1933'de 10.yıl dolayısıyla verilen Atatürk'ün verdiği emirlerin gereği olmak üzere, Türk Dünyasına ait değer ve davranış ortaklıklarının edebiyat metinlerine yansıyışının ortaya konulması ve değerlendirilmesi) çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Atatürk Kültür Merkezi, UNESCO'nun somut olmayan kültür mirası listesine alınan Meddahlık projesi çalışmalarına Kültür Bakanlığı ile işbirliği yaparak 10 yıllık bir koruma plânı hazırlayıp uygulamaya koyacaktır. 


Bütün bunların ışığında çalışmalarımızdan aldığımız zevk ve inançla etkinliklerimize devam (edilecektir.  CUMHURİYETİMİZİN 80. YILI, ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİMİZİN İSE 20. YILI KUTLU OLSUN. 
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MAKALELER 


Çocuklar Açısından 


Internet'te Etik Konusu 


Anahtar Kelimeler 
İntemet, Çocuk, Etik. 


Prof. Dr. Nilüfer TUNCER 


Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 


irminci Yüzyıl'ın son çeyreğinde, önce gelişmiş ülkelerde, 1994'ten beri de ülkemizde yaşamımıza kesin bir biçimde girmiş olan “Ağların Ağı" İnternet, bilgilenme, iletişim, arşivleme, işlem yürütme ve eğlence alanlarında insanlara akıl almaz boyutlarda yeni ufuklar açmış; ülkelerarası fiziki veya siyasi sınırları aşarak birçok problemi çözerken, yeni problemleri de beraberinde getirmiştir. Bunlar arasında ulusal güvenlikten, kişisel bilgi güvenliği- ne, ekonomik güvenliğe, telif haklarının korunmasına kadar pek çok konu bulunmaktadır. (Flint 1998:381) Son 20 yılın deneyimleri ışığında, insanoğlu bu problemlere çözüm üretmeğe çalışmış; kimilerini başarmış, kimilerini de halen çözmeğe çalışmaktadır. Örneğin, bilgisayar virüsleri... 


Kuşkusuz yaşamımıza hızla ve derinine girmiş olan İnternet'e çocukların da ilgi duyacağı belli olduğu gibi, bu ağın kullanımını yetişkinlerden çabuk kavramaları da doğaldı. İşte bu büyük potansiyel kullanıcı kitlesi, çeşitli kötü niyetli kişileri, İntemet üzerinden çocukları istismara yöneltti. Gerek basılı, gerek elekironik literatürde, istismarın çeşitli örnekleri (bomba yapımı, uyuşturucu imali, işkence yollarının tanıtımı gibi bilinenlerin dışında, gereksiz mal satışından, tehlikeli "chat"lere, ebeveynlere ait bilgileri sızdırmaktan, porno sayfalara kadar) ve bunlara karşı alınmağa çalışılan önlemleri (filtreleme, bloklama, hukuk sisteminde yapılan düzenlemeler, aile ve okulların konuya duyarlı hale getirilmesi gibi) sık sık gündeme getirilmektedir. (Tuncer 2000:113-117; Flint 1998: 377, 380; Thimbleby 2000) Ancak, demokrasinin köklü olduğu ülkelerde, kişilerin ifade 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özgürlüğü ve demokratik haklara olan derin saygı ve bağlılığı, Internet'in özgür bir ortam olmasının gerekliliği gibi savlar, Internet üzerinde, özellikle çocuklara yönelik olarak yeterince denetim yapılmasına engel oluşturmaktadır. (ALA 2001; Akdeniz 2001:311; Thimbleby 2000; Capurro 1985:114) Bazı suçların, aynen gerçek yaşamda olduğu gibi, sanal yaşamda da işlenmesi halinde cezai karşılıkları vardır. Örneğin, porno yayınlarda çocukları kullanmak veya onlara yönelik yayın yapmak, ya da pedofillerin çocukları kandırarak istismar etmeleri, tekdir, hakaret içeren ifadeler kullanmak, hemen her ülkenin yasal yaptırım uyguladığı suçlardır. Ancak İnternet'in hızla büyümesi, uluslararası kullanıma açık olması, her çeşit WEB sayfasının kolaylıkla Internet ortamında sunulabilmesi sonucu, kimi yayınlara karşı hukuksal bir dayanak bulunmadığı veya henüz bu alanda bir çalışma yapılmadığı için, böyle durumlarda o toplumun etik değerleri devreye girmektedir; bu değerler de toplumdan topluma, ülkeden ülkeye degişebilmektedir. (Thimbleby 2000) En basitinden, bir ülkede "porno" kapsamına giren bir yayın, diğer ülkede "basın-yayın özgürlüğü" olarak algılanmaktadır. (Akdeniz 2001:304) 


Etik - Tanımı ve Özellikleri: 


Kuşkusuz etik çok geniş bir alandır ve bu konu etrafındaki tartışmalar, filozoflar tarafından eski çağlardan oOberi osürdürülegelmektedir. £ Eski Yunanca'daki "Ethos" (Ahlâk) kökünden gelen bu sözcük, Aristo, Bertrand Russell gibi bazı filozoflar tarafından "Ahlâk"tan ayırdedilerek tartışılmış; bazıları ise iki kavramı birbiri içinde görmüştür. 
(Capurro 1985:121) Etikle ilgili temel varsayımlar üç grupta toplanmıştır: 


1- Her insanın kendine göre değer yargıları vardır. 


2- Etik davranış, ortak çıkarı gözetir ve bu çıkara dayanır. 


3- Davranışlar, toplumun çıkarı gözardı edilip, belli bir çıkarı gözetirse, etik açısından uygunsuz olur. (Peterson 1983:132) 


Bu yazıda etik, pratik açıdan ele alınacak olup, “belirli bir toplum, millet veya dini gruptaki ahlak prensipleri ve kavramları doğrultusunda doğru ve yanlış davranışlar" şeklinde tanımlanacaktır. 
(Peterson 1983:132; Thimbleby 2000) Bu çerçeveden bakıldığında etik değerlerin en önemlileri: Dürüstlük, insanlara (başkalarına) saygı, söz vermek ve sözünü tutmak, görevlerini yerine getirmek olarak ortaya konmaktadır (Peterson 1983:133-137). Bu değerlerin doğurduğu diğer değerler ise: Samimiyet (açık olmak), sır tutabilmek, doğruluk ve hakkaniyet (hak gözetme) gibi ilkeler olmaktadır. 


Etik ve Internet 


Etük değerler, yaşamın her alanında karşılaştığımız, ama kişilere henüz çocukken, aile, okul ve diğer bireylerce bilinçli veya bilinçsiz olarak aşılanan değerlerdir. Pratikte, bu değerler karşımıza “Ahlâk kuralları", “Davranış biçimleri", "Etiket kuratları" gibi daha somutlaştırılmış olarak çıkarlar. 
Nitekim, her alanda olduğu gibi, Internet ortamında da "Net-etiket" başlığıyla saptanmış bazı kurallar vardır: Başkalarından bilgi almak için önceden izin almak; zincir mektuplarla, gereksiz "chat" lerle kişilerin ve Internet'in zamanını boşa harcamamak, yazışırken ifadeye dikkat etmek gibi. Bu kurallarla ilgili ayrıntıları çeşitli kaynaklarda bulmak mümkündür. (Kurbanoğlu 1996; Shea 1997) Ayrıca her kuruluşun kendi içinde hazırladığı özel kurallar da olabilir. Örneğin bir kuruluşta, iş hakkında olmayan yazışmaların (mesajların) minimumda tutulması gibi. Her ne kadar İnternet Servis Sağlayıcıları (ISS) bir ölçüde Intemet kullanıcılarını monitor ediyorsa da, onların bu işi yapmaktaki amaçları farklıdır ve her Internet kullanıcısı, her an izlenemeyeceğine göre, istismar da pratikle mümkündür. İşte bu aşamada kişinin çocuklukta edindiği etik değerler devreye girer. 


Etik, Çocuk ve İnternet 


Bütün bu tartışmalar bizi bir kez daha çocukluk döneminin ve bu dönemde kazanılan veya 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kazandırılan değerlerin önemine götürmektedir. O halde "iyi" bir Internet kullanıcısı, çocukluğunda aldığı etik değerler ölçüsünde "iyi"dir. 


Kuşkusuz çocukların yetiştirilmesinde öncelikli sorumluluk aileye, ondan sonra da çeşitli düzeylerdeki eğitim kurumlarına aittir. Temel değerlerin (dürüstlük, başkasının hakkına saygı gibi) ailede verilmesi, okullarda etik kurallarının uygulanmasını kolaylaştıracaktır. Örneğin başkasına ait bir yazının, yazarından izin alınmaksızın kopyalanarak ödevlerde kullanımı, Internet kullanıcısı bir öğrenci için çok kolaydır; ama etik değerleri olan öğrenci böyle bir şeyi zaten yapmayacaktır. Yapan öğrenci ise, okulun kurallarına aykırı davrandığı için cezalandırılacaktır. 


İnternet ortamında çocuklara ilişkin etik iki yönlü olarak düşünülebilir: WEB sitesi kuranların etik değerlerini ihlali ve Intemet'i kullanan çocuk ve gençlerin etik değerlerini ihlali. 


WEB sitesi hazırlayan/sunanlar, karşılarındaki grubun çocuk olduğunu, henüz karar verme yetilerinin tam gelişmediğini hatırlamak zorundadırlar. 
Örneğin, çocuklara satış yapmak ya da bilgi toplamak için cazip hediyeler önermek, yasal olarak sakıncalı olmasa bile, etik olarak doğru değildir. 
Çocuğun, ana-babasına ait kredi kartı ile gereksiz alış-verişler yapmasına ticari firmanın izin vermesi, ya da aileye ait özel bilgileri sızdırması (maaş miktarı, hangi bankayı veya hangi temizlik ürününü kullandıkları gibi) yine etik olarak doğru değildir ve ABD gibi bazı ülkelerde 13 yaşın altındaki çocuklar- dan, ebeveynin bilgisi dışında soru sorulması yasayla engellenmiştir. (Turow 2001:80) Bazı siteler ise, çocukların bilgi ve beceri düzeylerinin üstünde olduğundan (TV tamiri gibi) çocuklara yönlendirilememelidir. (Flinı 1998:380) Daha da kötü niyetli olanlar, örneğin “Teletubbies” gibi masum bir çocuk programının adını biraz değiştürip "Teltub" başlığıyla porno siteler bile açmaktadır. (Hürriyet 
2003). 


Öle yandan ebeveynlerin çocuklarının Internet kullanımını onlardan habersiz denetlemeleri de çok 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tartışılan bir etik konusudur. (Turow 2001:83) Özellikle, yeni yetme (teen-age) çağlarından itibaren, çocuğun kendi özel hayatının gizliliğine giderek önem vermesi; aile içi çatışmalara da neden olmaktadır. Ancak, Intermet'in tehlikelerinden çocuklarını korumak isteyen ana-baba da, buna hakkı olduğunu, 
18 yaşına kadar çocuklarının yaptıklarından yasal 
olarak da sorumlu tutulduklarını belirterek savunmaktadır. Kuşkusuz, gençle arkadaşça ilişki kurarak ona güvenmek, aile içi huzur için gereklidir. 


On yaşın altındaki küçük çocuklar için aile denetimi önemlidir, çünkü çocuk henüz kendisine yönelik oluşabilecek tehlikelerden, ya da istismardan habersizdir. Ayrıca, kendisi de Internet'i kullanırken istenmeyen davranışlar yapabilir: Gereksiz mesajlarla İnternet'i meşgul etmek, okullarda bilgisayarı aşırı işgal ederek, diğer arkadaşlarını engellemek gibi. Bu nedenle denetim gereklidir ve genelde evlerde bilgisayarın herkesin görebileceği bir odada olması, bir çözüm olarak düşünülmüştür. Kuşkusuz, küçük çocuklarla da iyi ilişkiler kurmak, onlara doğruyu ve yanlışı göstermek ve en az onlar kadar bilgisayar okur-yazarı olmak ön koşullar arasındadır. (Tuncer 2000:117) 


Sonuç 


Sonuç olarak, bu kısa yazıda, Intemet'in küresel yapısı ve kontrol edilemeyen büyüklüğü nedeniyle yarattığı etik sorunlarına, çocuklar açısından değinmeye çalıştık. Çeşitli ulusların farklı elik değerleri bulunduğuna işaret ederek, temel etik değerlerin ancak aile içinde kazanılacağını, dolayısıyla aile değerlerinin önemini vurguladık. 
Unutulmaması gereken, gerçek hayattaki etik kurallarının sanal ortamda, yani İnternet'te de geçerli olduğu ve bunların erken çağda çocuklara öğretilmesinin önemidir. 
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Din Anlayışında 
Mezhepler Üstü Yaklaşım 


Anahtar Kelimeler 
Din, Mezhep. 


Prof. Dr. Hasan ONAT 


A.Ü. İlahiyat Fakültesi İslâm Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanı 


epinizi saygıyla selâmlayarak sözlerime başlamak isterim. Din anlayışında mezhepler üstü yaklaşım, aslında zor bir konudur. Çünkü, Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi, Türkiye'de din alanında gerçekten ileri düzeyde bir bilgi boşluğu yaşanmaktadır. Mezhep'in ne olduğunun bilinmediği bir ortamda, mezhepler üstü yaklaşımı dile getirmek, bu konuyu tartışmak, takdir edersiniz ki, çok da kolay olmayacaktır. Ancak, burada üzerinde durmamız gereken çok önemli bir husus vardır: Türkiye'nin sorunları artık ertelenemeyecek bir noktaya gelmiştir. 
Meselâ, Almanya'da birtakım gelişmeler olmakta ve Alevilik'in müstakil bir din olduğu tezi bu gelişmeler ışığında işlenmeye başlanmaktadır. Çünkü, Avrupa Birliği müzakereler sürecinde, karşımıza sık sık, “Alevilik konusunda herhangi bir gelişme yoktur" gibi birtakım ifadeler çıkmaktadır. Bu, küreselleşmenin ve dünyanın gittiği noktanın, Türkiye'yi bir şekilde köşeye sıkıştırdığının açık bir kanıtıdır. Öyleyse bizim, zaman geçirmeden mezheplerle ilgili birtakım anlayışları, düşünceleri, görüşleri yeniden gözden geçirmemiz gerekmektedir. Daha da ötesi, daha da önemli olan nokta, bizim, yine zaman geçirmeden din anlayışımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekmektedir. Çünkü, ortaya çıkan sorunlar, mevcut din anlayışının artık ihtiyaca cevap vermediğinin açık kanıtıdır. 


Birazcık hafızamızı yoklayalım: 1980 öncesi Çorum ve Maraş olayları... Bu, Türkiye'de sık sık tekrarlanabilecek ve Türkiye'nin yumuşak karnı du- 


rumunda olan bir hususa işaret etmektedir. Alevilikle ilgili tartışmaların ciddi mânada gelecek açısından da projeksiyonlar yapılarak tekrar tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. Daha da ötesi, Türkiye çok ciddi bir "değerler erezyonu"yla karşı karşıyadır. Bu erezyonda, bizi biz yapan, bizi ayakta tutan, bize varlık veren temel değerlerimiz, başta dilimiz olmak üzere toplumumuzu birarada tutan, insanca yaşabilmenin ortak paydası olan dini değerlerimiz de kaybolup gitmektedir. Öyleyse bizim, zaman geçirmeden din anlayışımızı topyekün gözden geçirmemiz gerekmektedir. Aslında işin gerçeği, küreselleşme, bizi hem böyle bir zorunlulukla karşı karşıya getirmekte, hem de bize dini yeniden anlamamız ve gözden geçirebilmemiz için ciddi mânada bir fırsat sağlamaktadır. Bu sebepten, mezhepler üstü yaklaşım, zaman geçirilmeden düşünülmesi ve tartışılması gereken bir yaklaşım biçimi olarak öne çıkmaktadır. 


Bu çerçevede, önce konferansımızın akışıyla 1lgili birkaç hususa dikkat çekmek istiyorum. Bu konferansımız, tamamen bilimsel bir çerçevede, bilimsel bir üslüpla dile getirilecek birtakım konuların işlendiği bir konferans olacaktır. Hareket noktamız, bilimseldir. Bilimsellikten kastımız, burada söylediğimiz herşeyin zihinsel arka plânı vardır; söylediğimiz argümanların hepsi üzerinde düşünülmüş, kafa yorulmuş argümanlardır; her cümlenin hesabı verilebilir, demektir. Bilimin bugün geldiği noktada, bilimsel bilginin en temel özelliği, savunulabilir, hesabı verilebilir, güvenilebilir bilgi olmasıdır. Daha da açık bir ifadeyle, bu konferans, işte bu savunulabilir ve güvenilebilir bilgi üzerine kurulu bir konferans olacaktır. 


Konferansımızda teorik çerçevemizi ne oluşturmaktadır? Hemen ana noktaları belirleyerek, yürümek istiyorum. Teorik çerçevede, mezhep'in din olmadığı prensibi esastır. Mezhep, din değildir. 
Mezhep'in tanımına daha sonra döneceğim ama şu anda hatırlatacak olursam, mezhepler, din anlayışındaki farklılaşmaların kurumlaşması sonucunda ortaya çıkan beşeri, insani oluşumlardır. Adı ne olursa olsun hiçbir mezhep dinle özdeşleştirilemez. 
Teorik çerçevemizde esas olan bir başka unsur da, 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Kur'ân'ın meseleye bakışıdır. Kur'ân, hiçbir mezhebi, hiçbir grubu, hiçbir anlayış biçimini öne çıkartmaz. Kur'ân'ın öne çıkardığı anlayış biçimi, doğrular üzerine kurulmuş bir anlayış biçimidir. 
Kur'ân açıkça der ki, "Bilmediğin şeyin ardına düşme." (Arapçası). Yani, din adına, dinin üzerine kurulduğu temel kurucu bilgiler ön plâna çıkartılacaksa, bu bilgilerin ne olduğu bilinmelidir. 
Bu âyetten yola çıkarak, şunu söyleyebiliriz: Din, temelde, bilgi işidir; bilgi olmadan din olmaz. Fakat maalesef, Türkiye'deki ve İslâm Dünyasın'daki yaygın din anlayışı, bilgi temeli üzerine kurulu bir din anlayışı değildir; daha çok, şifahi kültürle oluşan bir din anlayışıdır; duygusal boyutu ön plânda olan bir din anlayışıdır. İşte bu yüzden, din üzerinde ne sağlıklı konuşabiliyoruz, ne de sağlıklıca birbirimizi anlayabiliyoruz. Oysa din, temelde, bilgi işidir. Din, bilgi değildir ama bilgi olmadan dinin olmayacağı açıklıkla ifade edilebilir. 


Diğer taraftan, reel duruma bakacak olursak, Hz. Muhammed'in sağlığında herhangi bir mezhep yoktur; sadece İslâm üst-kimliği vardır; bireyin din anlayışı ve ona dayalı olarak şekillenen oluşumlar vardır. Ama, ne Haricilik, ne Şiilik, ne Sünnilik vardır; bunların hiçbirisi Peygamber'in sağlığında yoktur. Peki bu mezhepler niçin ortaya çıkmıştır? Bu sorunun cevabını biraz sonra ifade etmeye çalışacağım, çünkü o da tanımın içinde gizlidir. Şu anda gelinen noktada, küreselleşme, bizi, bir bütün olarak din anlayışımızı gözden geçirme zorunda bıraktığı gibi, aynı zamanda, artık mezhepler üstü düşünmenin gerekliliğini de ortaya koymaktadır. 
Çünkü bu noktada, küreselleşmenin iki işlevi karşımıza çıkmaktadır: 1. Küreselleşme, alt-kimlik gruplarının tetiklemektedir. Önce insanları A, B, C diye (oOogruplara (Oayırmakta, daha sonra, küreselleşmenin aktörleri, küreselleşmeyi yönlendirenler tarafından, o alt-grupları kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktadır. Yani, küreselleşme, o alt-grupları önce diriltmekte, ardından tarihin çöp sepetine doğru göndermektedir; çünkü küreselleşme, onu kullananların, yönlendirenlerin çıkarları doğrultusunda işlev görmektedir. Bugün gelinen noktada, küreselleşmenin kontrol edilebilir boyutu, açıkça 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görüyoruz ki, Amerika'nın ya da gelişmiş ülkelerin çıkarlarına hizmet etmektedir. Ancak, unutmamak gerekir ki, küreselleşmenin bir de kontrol edilemeyen boyutu vardır. Çünkü bilgi, bir yere kadar kontrol altında tutulabilir; ama sonra bilgiyi kontrol edemezsiniz. Bu arada parantez içi bir cümle: "Bilgi ve para, daima güvenilir ortamları sever." İşte şu anda, gelişmiş ülkeler, sömürgeciliğin yeni bir boyutu olarak, bilgi ve parayı o güvenilir ortamlara, havuzlara toplamaktadır. Bütün güçleri de buradan gelmektedir. Zannediyorum, bizim kaybettiğimiz nokta da burasıdır. 


Söz konusu ettiğim teorik çerçevenin ışığında, önce "din" ve "mezhep" kavramları üzerinde durmak isiüyorum. Dedim ki, mezhep,din anlayışındaki farklılaşmaların kurumlaşması sonucu ortaya çıkan beşeri, insani oluşumlardır. Mezhep bu ise, din nedir? Burada, dinler tarihi perspektifindeki din tanımlarına girip, kafanızı onlarla meşgul etmek istemem; çünkü, hakikaten söylenecek çok fazla şey vardır. Meselâ, "Din, insanın kutsal'la ilişkisidir." 
tanımından tutun da, pek çok din tanımı yapılmıştır. 
Ama "din" dediğimiz zaman, burada, İslâm'ı anlamak durumunda olduğumuzu hemen belirteyim. 
Çünkü merceğimizin altında İslâm vardır; "din anlayışı" dediğimizde de, İslâm'ın anlaşılma biçimlerini kastediyoruz. 


İslâm dini, Hz. Muhammed'e gelen vahiy'in etrafında teşekkül etmiş bir dindir. Dinin özü, nüvesi, Kur'ân'dadır. İslâm dini, tarihsel akış içerisinde, toplumların gelişmişlik düzeylerine göre kurumlaşmıştır. Dinin, toplumların gelişmişlik düzeylerine göre kurumlaşması, anlayış biçimlerindeki farklılıkları karşımıza çıkarmaktadır. 
Bunun en açık kanıtı nedir? Peygamber'in vefatından 30 sene sonra ortaya çıkan Haricilik dediğimiz bir mezhep vardır. Kısaca, Haricilik'in ne olduğunu sizlere anlatırsam, "mezhep" kavramının ne olduğu da kafalarda biraz daha belirginleşecektir. 


Hariciler dediğimiz grubu oluşturan insanların arka plânına bakalım. Kimdir bu insanlar? Bunlar, çölde yaşayan bedevi Araplar. Sonra, Hz. Ömer zamanında yavaş yavaş kentleşme sürecine giriyorlar. Tıpkı, bizim şu anda, büyük şehirlerin gecekondu ya da varoş bölgelerinde yaşayan insanlarımız gibi. Ortada olan bir gerçek var: Şu anda bile, kırsal kesimdeki insanlarımızın kaç kelimeyle hayatlarını sürdürdüklerini düşünürsünüz? Hemen söyleyeyim: Bu konuda yapılan araştırma sonuçlarına göre, ortalama 350 kelime. Kusura bakmayın ama 350 kelime ile ne din, ne kültür, ne de edebiyat olur. Ki çölde yaşayan bedevi Arapları düşünecek olursanız, hafızalarındaki kelime sayısı herhalde 300'ü de geçmeyecektir. Yalnız, bir farklı boyutları var ki, şiirle uğraşıyorlar; bu, özel bir avantaj olarak düşünülebilir. Çölde yaşayan bu insanların Müslüman olması, İslâm'ın onların kalıbında şekil almasına yol açıyor. Peki bu insanların karakteristik özellikleri nelerdir? Din anlayışlarının karakteristik özelliklerim kaynaklar bize veriyor: bunlar, "alınları ve dizleri namaz kılmaktan deve dizi gibi nasır bağlamış" insanlardır. Çok ilginç bir örnek. İbadete çok düşkünler. Bunların başka ne özellikleri var? 
Bunlar, alınları ve dizleri nasır bağlayacak kadar çok ibadet yapıyorlar ama en basit örneğin, bu insanların içinden çıktıkları grubun yapısına baktığımızda karşımıza çıkıyor. Meselâ, Sıffin savaşında, Muaviye'nin taraftarları mızraklarının ucuna Kur'ân sayfalarını taktıklarında, bu insanlar, Hz. Ali'ye dönüp, "Biz Kur'ân'a kılıç çekmeyiz" diyorlar. Hz. 
Ali'nin cevabı şudur: "Ben, Muaviye'yi ve taraftarlarını iyi bilirim. Bu, bir hiledir. Dikkat edin." Ama Hz. Ali'nin bu uyarısına rağmen, onu küfr'le itham ediyorlar. Şimdi, bu örnekte karşımıza Haricilerin zihniyet yapısını çözümleyebileceğimiz önemli ipuçları çıkıyor. Bu ipucu şudur: Bu insanlar, düşmanlarının mızrakların ucuna Kur'ân sayfaları asmasının bir savaş hilesi olduğunu farkedemiyorlar. 
Kur'ân'a o kadar çok saygı duyuyorlar ki, bu saygı onların bu hileyi farkedememeleri gibi bir sonuç doğuruyor. Aynı durumu bizim toplumumuz açısından düşünelim. Kur'ân'a saygı duymayanımız var mı? Yok. Ama unuttuğumuz bir gerçek var: 


ân? A, 


Kur'ân'a saygı duymak, Kur'ân'ı anlamakla olur. 
Kur'ân'ı anlamak için çaba sarfetmemek, Kur'ân'a saygı göstermek mi demektir? Bakın, aynı durum... 
Haricilerdeki zihniyet yapısı ile bizim din alanındaki 


bilgi boşluğundan kaynaklanan zihin yapımız 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arasında, özellikle kentlerin varoşlarında oluşan din anlayışındaki o şekilci, o sığ anlayışın yapısı arasında çok ciddi paralellikler vardır. Haricilerin başka özellikleri de var. Meselâ, büyük günah işleyenlerin dinle alâkası olmadığını söyleyerek, onları dinden çıkarıyorlar. Ayrıca bunlar, sadece ve sadece kendilerinin "Müslüman" olduğunu iddia ediyorlar. Aslında burada, sosyolojik açıdan önemli bir olgu karşımıza çıkıyor: "Karizmatik toplum" dediğimiz bir anlayış biçimidir bu. Çölden gelmişler; kent hayatına uyum sağlayamamışlar; hâlâ içlerinde çöl hayatıyla ilgili dolu özlemleri var. Bu çerçevede, bu insanların din anlayışlarında bir derinlik olabilir mi? İstedikleri kadar namaz kılsınlar ama davranışlarında birtakım çarpıklıklar ortaya çıkıyor. 
Çünkü sadece ve sadece kendileri gibi düşünen insanları "Müslüman" olarak kabul ediyorlar; kendileri gibi düşünmeyenleri "Müslüman" olarak kabul etmiyorlar. Bu konuda kaynaklarda çok ilginç örnekler var: Abdullah b. Habbap b. Ered, yanında hamile hanımı olduğu halde, bir gün Haricilerin arasına düşer. Ona sorarlar: "Kimsin sen? Nesin? Nereden geliyorsun?" Anlatır. Sonra derler ki, "Peki, Hz. 
Osman hakkında ne düşünüyorsun?" Cevap verir: "Ben babamdan Hz. Osman hakkında kötü bir şey duymadım. Allah rahmet eylesin." "Peki" derler, "Hz. Ali hakkında ne düşünüyorsun?" Yine cevap verir: "Ben babamdan Hz. Ali hakkında da kötü bir şey duymadım. Allah rahmet eylesin." Ancak, Haricilere göre, Hz. Osman ilk 6 yıldan sonra, Hz. 
Ali de tahkim'den sonra küfre gitmişlerdir. Bu arayışı benimsemeyen herkesin de katli vâcibdir, öldürülmesi gerekir. İşte Harici anlayış budur. Bu anlayış çerçevesinde, Abdullah b. Habbap b. Ered, hamile karısının gözleri önünde acımasızca öldürülür. Harici zihniyeüü anlamamıza imkân sağlayan bunun gibi bir çok örnek vardır; burada hepsini anlatmak istemiyorum. 


Anlatmaya çalıştığım Haricilik, din anlayışının, insanların içinde bulundukları gelişmişlik düzeyine göre kurumlaştığının açık kanıtlarından biridir. Hz. 
Muhammed'in yaşadığı zaman diliminde, devlet geleneğine sahip bir toplum mevcut değildi. 
Araplarda devlet geleneği yoktur. Bu sebepten, Hz. 
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Peygamber'in yaşadığı zaman diliminde, herhangi bir din-siyaset, din-iktisat, din-hukuk ayırımından söz edemiyoruz. O zamanki nüfusu anlamaya çalışalım. Peygamber'in vefatında, Medine'nin nüfusu en iyimser rakamlarla 15-16 bin kişiydi. 
Bugün müslümanların nüfusu 1,5 milyara (birbuçuk milyar) yaklaşmaktadır. Lütfen, bu rakamlara dikkat edelim. Bugünkü şartlara göre, 15-16 bin kişi için belki dini anlamak daha kolaydır ve çok ciddi kurumlaşmalara gitmeye gerek yoktur. Ama bugünkü şartlarda olayı çok daha farklı düşünmek zorundayız. Bugünkü şartlarda, biz, eğer din-siyaset, din-hukuk ilişkisini çözemezsek, Türkiye'nin geleceği açısından çok daha iyimser düşünemeyiz. 
Aslında bu sorunlar Türkiye ölçeğinde çözülmüş durumdadır. Şöyle ki, büyük ölçüde Türkiye, Cumhuriyet'le birlikte Batı'dan alınan hukuk alanında yürürlükte olan kanunlarla idare edilmeye başlanmıştır. Çok ilginçtir, bu halk kanunlara ciddi mânada bir tepki göstermemiştir. Oysa bizim şu anda yaygın olan din anlayışımız fıkıh'a endeksli bir din anlayışıdır. Bir başka ifadeyle, şu anda kafalarda var olan din anlayışı, bütünüyle fukahanın, fıkıh ulemasının ürettiği bir din anlayışıdır. Biz bu anlayışla din hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Buna rağmen, reformlara karşı ciddi bir tepkinin gösterilmeyişi, toplumun ciddi mânada bu meseleyi özümsediğinin bir kanıtıdır. Sorun, şekil planında çözülmüştür ama sorunun Zihinsel, bilimsel arka planı oluşturulmamış, düşünce planında sorunla ilgili sağlıklı değerlendirmeler yapılmamıştır. 
Dolayısıyla, karşımıza "Dört hak mezhep" gibi bir dayatma çıkmıştır. 


Şu anda salonda bir anket yapılsa, pekçoğunuz şunu söyleyecektir: "Dört hak mezhep vardır. Onun dışındakiler bâtıldır." Ne demektir bu? "Dört hak mezhep", yani Hanefilik, Şafiilik, Malikilik, Hanbelilik, dışındakiler hak mezhep değildir. Peki, bu mezheplerin niteliği nedir? Bilenimiz var mı? 
Bilen olduğu kanaatinde değilim. Peki, "mezhep" dediğimiz zaman, niye sadece bu dört mezhebi 


anlıyoruz? Bu sorunun da cevabını alacağımı 


2003 / Güz 38 


— —— 


sanmıyorum. Cevap veremiyoruz. Aslında, işte bu "Dört hak mezhep" anlayışı, din anlayışımızın fukahaya endeksli olduğunun en açık kanıtıdır. 


"Mezhep" kavramının tanımına tekrar dönüyorum. Mezhep, din anlayışındaki farklılaşmaların kurumlaşması sonucu oluşan beşeri, insani oluşumlardır. Müslümanların 14 asırlık tarihi içerisinde de yüzlerce, binlerce ekol ortaya çıktı. Aslında, "mezhep"in tam karşılığını "fırka" kelimesini merkeze alarak düşünecek olursanız, sözünü ettiğimiz mezhepler daha çok siyasi ve itikadi mezheplerdir. Bu hiç kimsenin aklına gelmiyor. Meselâ, şu anda "mezhebiniz nedir?" sorusuna aranacak cevap, öncelikle itikadi mezheplerdir; Ehl-i Sünnet'tir, Şiilik”tir, Haricilik'tir. Fakat biz, bu itikadi boyutu görmüyoruz; çünkü bilmiyoruz, çünkü muazzam bir bilgi boşlugumuz var. Oysa meselâ, Türk kültür tarihinin ürettiği en muhteşem kafalardan biri, İmam-ı Maturidi'dir. Hakikaten müthiş bir Türk'tür, ama kimse bilmez. Selçuklulardan itibaren, Selçuklu medreselerinde Nizâmü'1-Mülk'ün de katkısıyla, Eş'ari kelâmı ön plana çıkarılır. Osmanlı, 15. asra kadar okullarında Eş'ari kelâmını okutur. Daha sonra, Şiilik problemi ortaya çıkınca, Osmanlı, Eş'ari kelâmının büyük ölçüde mistik ve batıni bir yapıya sahip olduğunu görür ve şartların da zorlamasıyla 
15. asırda Maturidilik'i biraz anlamaya başlar ama arkası gelmez. Bilim dilinde Eş'ari anlayışa “mutavassıf cebriyye" derler, yani biraz ılımlı, orta bir cebriyye, daha kaderci bir anlayış vardır. Oysa Maturidilik'te, ileri düzeyde bir akılcılık vardır. 
Maturidi'nin meşhur bir tefsiri vardır: Te'vilat-ı Kur'ân. Bu eser, hâlâ yazma halindedir. Bizim için bir utanç vesilesidir bu durum. Böylesine büyük bir kafa, tarihin derinliklerinde kalmıştır ve biz onu tanımıyoruz. Oysa Maturidi, şu anda bilinen anlamdaki Sünnilik'in sınırlarına bile sığmaz; öylesine büyük bir kafadır. Ama maalesef hiç kimse hakkında doğru dürüst bir şey bilmiyor. 


Söylemek istediğim nokta şudur: Din anlayışı oluşurken, mezhepler teşekkül ederken, itikadi boyut göz ardı edilmekte, fıkhi mezhepler ön plana 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çıkarılmaktadır. Halbuki, bu "Dört hak mezhep" denilen dört fıkıh ekolü, yüzlerce fıkıh ekolünden yaşama şansı bulan dört tanesidir. Sadece bu dör fıkıh ekolü değil, meselâ İran'da var olan Caferilik, ya da İbn-i Hazm'ın kurmuş olduğu ve bugün taraftarı olmayan Zahirilik de fıkıh ekolüdür. Şimdi, bu "Dört hak mezhep" anlayışı, bizi nasıl bir ciddi sorunla karşı karşıya getirmektedir? Bakın, Türkiye'de yaşayan insanların 9010'u Alevi anlayışı benimser. Biraz sonra Alevilik'le ilgili detay bilgiler de vereceğim, çünkü konumuz açısından son derece önemlidir. Alevilik'in arka plânına baktığınızda, eski Orta Asya Türk kültürü ve Türklerin Müslümanlaşma sürecinden gelen, Peygamber'in soyuna yönelik sevgi vardır, Şiilik yoktur. Ama Türkiye'de, Kars-Iğdır yöresinde yaşayan Şii vatandaşlarımız vardır; bunlar Caferidir, İmamiyye, İsm-i Aşeriyye dediğimiz Şii anlayışa mensuptur. Bugün biz "Dört hak mezhep" anlayışı içerisinde bu Caferi vatandaşlarımızı İslâm'ın dışına mı iteceğiz? O zaman, bu söylediğim, mezhep anlayışının sorgulanması gerektiğinin, bir başka pratik gerekçesidir. 


Alevi vatandaşlarımız diyor ki, "Biz Sünni de-Biliz." Peki nesiniz? "Biz Müslümanız." Gayet güzel ama Sünni de Müslüman. İşte burada bir problem olduğu da gayet açıktır. İslâm'ı "Dört hak mezhep"ten ibaret kılma, birtakım insanlarımızı, Alevi kesimden olan insanlarımızı kendi yerlerine belirleme konusunda ciddi bir sıkıntının içine sokmaktadır. Alevilik belirlenirken de tarihsel bir hata yapılıyor. Alevilik, Sünnilik karşıtlığı değildir. Alevilik'i Sünnilik karşıtlığı olarak konumlandırdığımız zaman, Alevilik'in yeri konusunda çok ciddi spekülasyonlar başlar. 
Çünkü bu sefer de Sünnilik'de cami var, Alevilik'te olmaz; Sünnilik'te namaz var, Alevilik'te olmaz; Sünnilik'de hac var, Alevilik'de olmaz, vb. argümanlar ileri sürülür. Bu noktada, dar ve sığ bir mezhep anlayışı, bizi ciddi mânada bir kıskaç altına almaktadır. Halbuki Alevilik dediğimiz anlayış biçimi dikkatlice incelenirse, Alevilik'in herşeyden önce tasavvufi bir arka planı olduğu görülür. 


Türkiye'de ciddi mânada Osmanlı'nın kuruluşundan beri var olan, 1826-1839 arasında kısa bir dönem kapalı olan ve 1925'te tekke ve zaviyelerin kapatılmasına kadar faaliyette bulunan Bektaşi tekkeleri vardır. Bektaşilik bir Türk tarikatıdır; Türk kültürüyle yoğrulmuştur. Bu noktada, Alevilik'in arka planında Bektaşilik bulunmaktadır. Osmanlı resmen Bektaşilik'i desteklemiş ve yeniçerilikle irtibatlandırmıştır; ama Osmanlı Bektaşi tarikatına özel bir misyon yüklemiştir. Çünkü Orta Asya'dan devam eden Türk göçlerinin ardı arkası kesilmemek- te, yeni göç dalgaları gelmektedir. Alevilikle ilgili süreçte karşımıza çıkan farklılaşma, Selçuklu sonrası Osmanlı”nın kuruluş aşamasında yeni gelen göç dalgalarıyla birlikte ortaya çıkmıştır. Bu göç dalgalarıyla gelenlerin bir kısmı İslâm'ı tanımakta, bir kısmı ise hiç tanımamaktadır. Osmanlı, Bektaşi tekkelerini bu insanları sosyalleştirmek, topluma kazandırmak için kullanmış, bu yüzden Bektaşilik'e biraz daha yumuşak davranmıştır. 


Alevilik'le ilgili süreçte esas kırılma, Yavuz Sultan Selim — Şah İsmail mücadelesiyle birlikte ortaya çıkar. Bu mücadele bir anlamda Türk'ün Türk'le mücadelesinden başka bir şey de değildir. 
Biz olaylara genellikle Osmanlı perspektifinden baktığımız için, o dönemde Safevi Devleti'nin ciddi mânada bir uygarlık yaratmış bir Türk devleti olduğunu da görememişiz. Çünkü Osmanlı perspektfinden (o bakılınca, düşmanıdır. Halbuki Safevi Devleti'ni kuran Türk boylarına bakıyorum: Tekelü boyu, Toroslardan 


Safeviler o Osmanlı'nın 


kalkıp gitmiş, Şah İsmail'in yanında yer almış. 
Beydili boyu da aynı şekilde Şah İsmail'in yanında yer almış. Bunlar Türk boylarıdır ve Safevi Devleti'ni kurmuşlardır. Ama Safeviler ne yapmıştır? Osmanlı'ya karşı kendi varlıklarını koruyabilmek için, o yörede bulunan Türkleri zorla Şiileştiriyor ve Şiilik resmi bir devlet dini, resmi bir mezhep haline geliyor. 16. asırda İran'da iki önemli merkez vardır: Kum ve Meşhed. Bu yerler Şii nüfusunun olduğu yerlerdir. Bunun dışında, İran Selçuklular zamanında Sünni bir merkezdir. Ama Safeviler, Osmanlılarla mücadelelerinde ayakta 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kalabilmek için İran'ı zorla Şiileştirmiştir. Bugünkü Azerbaycan o dönemde Şiileşmiştir. 


İşte bu kırılma aşamasında, Erdebil tekkesine bağlı Şah İsmail ve ondan önceki tekkenin ileri gelenleri, kendi mensuplarına 12 dilimli kızıl taç giydiriyorlar. "Kızılbaş" adı buradan gelmektedir. 
Osmanlı da, Safevi taraftarlarına, Safevileri destekleyen Erdebil tekkesine mensup olan herkese "Kızılbaş" diye ciddi mânada damga vurmuş, onları dışlamış, takibata almıştır. Böylece pekçok yerde pekçok olumsuz olay yaşanmıştır. Aslında, bu acı hatıralar günümüze kadar da yaşanagelmiştir. Ama arka planda ne vardır? Osmanlı-Safevi mücadelesi. 
Karşımızdaki kavram da "Kızılbaş" kavramıdır; o dönemde henüz "Alevilik" kavramı yoktur. 


Bektaşilik zemininde ikinci bir kırılma ortaya çıkar. Bu kırılma, tekke ve zaviyelerin kapatılma sürecine kadar farklılaşarak devam eder. 19. asrın sonlarından itibaren "Kızılbaş" adı, çağrıştırdığı olumsuz anlamlardan dolayı terkedilir ve yerine "Alevi" adı, hem de Bektaşilik”i kuşatacak biçimde kullanılmaya başlar. İşte bu süreçte, Alevilik kendisini yeniden inşa etmek durumunda kalır. Özellikle 68 kuşağı ve o dönemdeki illegal örgütler Alevilik'i ciddi mânada tüketecek biçimde çok kötüye kullanırlar. 


Bu süreçte, şu anda Alevilik konusundaki bilgi boşluğu birbirinden tamamen farklı 7-8 çeşit Alevilik'in inşaıı da beraberinde getirmektedir. 
Tabir yanlış değilse, pek çok kesimde insanlar kendi çıkarlarına uygun bir Alevilik inşa etmek durumundadırlar. Konuşmamın başında en uç örneğini ifade etmiştim: Almanya'da, Alevilik'in din olduğu tezi işlenerek inşa edilmeye çalışılan bir Alevilik. 
Başka bir uç oluşum biçimi de, İran çizgisinde, Alevilik'in Şiilik olduğunu iddia eden bir grup ve bu grubun inşa etmeye çalıştığı bir Alevilik'tir. Diyorlar ki, "Alevilik Şiiliktir." Halbuki, Alevilik'in tarihsel arka planında, daha önce de ifade ettiğim gibi, Türk kültürü, Türklerin Müslümanlaşma sürecinden taşıdıkları ehl-i beyt, Peygamber sevgisi vardır. 
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Alevilik, Şia'nın bir alt kolu değildir. Ancak, Safevi karşıtlığı, Osmanlı'nın Safevileri destekleyen Türk boylarını düşman ilan etmesi ve onlarla yaptığı mücadele, bir anlamda, onların Safevilere yakın olmasını sağlamıştır. Yoksa Alevilik, tarihteki yerini Şia'nın alt kolu olarak almamıştır. Nitekim bugün de, Aleviler kendilerini Şii olarak görmezler. Bu tarihsel arka plânı bilmediğimiz zaman sıkıntılar doğar. 


Sözünü ettiğim iki uç oluşum biçiminin ortasında olan birtakım Alevilik inşaları da vardır. 
Meselâ, denilir ki, "Alevilik bir Anadolu dinidir; 


. Anadolu'nun kendine özgü bir dinidir." Ayrıca 


Alevilik'in, "kökü Mazda inancına dayalı bir Kürt dini" olduğu da söylenir. Bu konuda, bir yazarın kitabının adı şudur: "Alevilik'in kökenindeki Mazda Alevilik?i iribatlandırma anlayışıdır. Bunların yanında, Alevilik'in dışında kendini mütalaa eden bazı Aleviler de vardır. Derler ki, "Alevilik, hakiki Sünnilik'tir. Ya da Sünni kesimden bunu kullanan insanlar vardır ve "Alevilik'le Sünnilik arasında hiçbir fark yoktur" derler. Bu anlayış biçimleri aslında sorunu çözmeye yönelik değil, sorunla ilgili bilgi boşluğundan yararlanarak çıkar elde etmeye çalışan bazı insanların inşa faaliyetleridir. 


İnancı". Bu eski Zerdüşilikle 


Peki, Alevilik ne olacaktır, nasıl değerlendirilecektir? Mezhepler üstü yaklaşımda Alevilik'in yeri nedir? Bu noktada, bilimsel o çerçeveden bakıldığında, olması gereken husus kanaatımca şudur: 1. Alevilik'le ilgili tarihsel arka plânın bilimsel çalışmalarla aydınlatılması gerekir. 2. Alevilik'in inşa edileceği zemin, bilimsel çalışmalarla yeniden belirlenen bir zemin olmalıdır. Bu zemin nedir? 
Mezhepler üstü bir din anlayışını merkeze aldığımızda karşımıza çıkan tablo şudur: Bir insanın Müslüman olması için, herhangi bir mezhebe, meşrebe, tarikata mensup olması gerekmez. Bir kimse, kim olursa olsun, nerede bulunursa bulunsun, "Ben Müslümanım" diyorsa ve Kur'ân'da belirtilen temel iman esaslarına inanıyorsa —ki bunlar Allah'a, ahiret gününe, nübüvvet'e imandır— Müslüman'dır. 


Burada Sünnilik yoktur, Sünnilik'in karşıtı olan bir 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Alevilik'in de biçimlendirilmesi gerekmez. Burada Şiilik de yoktur. Çünkü, sözünü ettiğim ortak payda, Hz. Muhammed zamanında Müslüman olan insanların "Müslüman" olmasını sağlayan ortak paydadır. 
Hz. Muhammed'in zamanında, Allah'a, ahiret gününe, Hz. Muhammed'in peygamberliğine inanan herkes "Müslüman" olarak kabul edilmiştir. 


Tarihsel akış içerisinde, mezhepler ortaya çıkıp, Haricilik gibi birtakım mezheplerin İslâm'ı tekellerine almaları, başka mezheplerin de kendi görüşlerini, anlayışlarını İslâm'la özdeşleştirmelerine yol açmıştır. Bu durum, "ben ve öteki" sendromunu da beraberinde getirmiştir: "Benim mezhebim", "Benim cemaatim", "Benim grubum"... Buna uygun olarak da hadisler üretilmiştir. Mezhepler tarihinde çok sık karşımıza çıkan bir hadis, daha doğrusu "hadis" olduğu söylenen bir ifade vardır: "Yahudiler 71 fırkaya, Hristiyanlar 72 fırkaya, benim ümmetim Müslümanlar da 73 fırkaya ayrılacaklardır. Bunlardan 72 tanesi cehenneme, | tanesi cennete gidecektir. Bu fırkanın adı, “fırka-i Naciye" (Kurtuluşa eren fırka)dir." Oysa Şiiler der ki, "Kurtuluşa eren fırka biziz." Hariciler der ki, "Kurtuluşa eren fırka biziz." Mu'teziler der ki, "Kurtuluşa eren fırka biziz." Bu mezheplerden ilk teşekkül edeni Haricilik”tir. 1. asrın sonlarına doğru Mürcie ve Şia ortaya çıkar. Aynı dönemde Mu'tezile ortaya çıkar. Dört önemli mezhep teşekkül ettikten sonra, Hicri 3. asrın arkasından yavaş yavaş bu mezheplerin dışında kalanlar "Biz kimiz?" sorusunu sormaya başlarlar. İşte, Ehl-i Sünnet de o zaman ortaya çıkar. Ama tarih bilgisi ve bilinci olmayınca, maalesef, sıkıntılar başımızı ağrıtmaya devam eder. 
Bu sebeple, diyoruz ki, şu anda Türkiye'de birtakım dini gruplar bile kendilerinin "fırka-i naciye" ve mensup olduklarını iddia ediyorlarsa, çok ciddi sorunlar var demektir. O zaman, "fırka-i naciye" kavramını yeniden tanımlamak gerekir. Söz konusu hadis, uydurma bir hadistir. Ancak hadis uydurma olmasına rağmen, tarihte bir işlev görmüştür. 
Mezhepler tarihi yazarları, fırkaların sayısını 73'te dondurabilmek O için yapmışlardır. Oysa biliyoruz ki, fırkaların, mezheplerin sayısı bırakın 73'ü, 773'ü de değil, belki 


olmadık manevralar 
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7773'ü de geçmiş durumdadır. Bugün Türkiye'de var olan dini grupların her birisinin 50 sene sonra bir mezhep olmayacağını kim garanti edebilir? Eğer farklı bir açıdan değerlendirilirse, gidiş ona doğrudur. O zaman, bu hadis uydurmadır, kabul. 


Türkiye'de yaşayan ve "Ben Müslümanım" diyen herkesin kendisini içinde bulacağı bir ortak paydaya ihtiyaç vardır. Bu ortak payda, İslâm'ın, herhangi bir grubun, cemaatin, bir tarikatın, bir mezhebin tekelinde olmamasını sağlayacak olan ortak paydadır. Bu ortak payda, "Ben A grubunun davranışını beğenmiyorum diyerek papaza kızıp oruç bozmak istemeyen entelektüel düzeyi yüksek insanların ortak paydası olmak zorundadır. Bu ortak payda, köyde yaşayan normal müslüman insanları da kuşatacak bir ortak payda olmak zorundadır. Yani, A'dan Z'ye tüm toplumu kuşatacak bir ortak paydanın sağlanması gerekmektedir. İşte bu ortak paydayı sağlayacak yaklaşım biçimi, ancak mezhepler üstü bir yaklaşım biçimi olabilir. 


Tekrar tanıma dönüyoruz. Dedik ki, mezhepler, din anlayışındaki farklılaşmaların kurumlaşması sonucu ortaya çıkan beşeri, insani oluşumlardır. 
Bunların hepsinin ortak paydasında da, İslâm'ın temel iman esasları vardır. O zaman, diyoruz ki, bir insan Alevi olabilir, Sünni olabilir, A, B, yada C olabilir, etnik açıdan farklı olabilir, ama eğer Kur'ân'da belirlen temel iman esaslarına inanıyorsa, o insan Müslüman'dır. İşte bu noktada, artık ne Sünnilik olur, ne Şiilik olur. Peki bunun faydası nedir? En büyük faydası, biraz önce sözünü ettiğim, "fırka-i naciye" kavramının anlamım yitirmesi demektir. Eğer "fırka-i naciye"yi doğru kabul ederseniz, bu anlayışta, “fırka-i naciye" Müslümanlık'a karşılık gelir. Yani, kendisini Müslüman hisseden insan, "kurtuluşa ermiş"tir; yoksa, A grubuna, B grubuna, C grubuna mensup olan değil. Bu anlayışın bir başka faydası daha vardır: İslâm kimsenin tekelinde olmayınca, herkes İslâm'ı daha iyi anlayabilmek için yarış halinde olacaktır. Bir başka ifadeyle, artık farklılıklar zenginlik olarak anlaşılabilecektir. Bir Sünni bir Alevi'ye "Sen Sünni değilsin" diye onu aşağılayıcı, dışlayıcı bir 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tavrın içine giremeyeceği gibi, bir Alevi de bir Sünni'ye "Sen Sünnisin" diye aşağılamayacaktır. 
Çünkü bırakın mezhep ayrımını, bırakın Müslüman olmayı, asıl "insan olma" paydası var ya, aslında bütün dinler bu ortak payda üzerine kuruludur. 
Dinlerin özünde yatan, insanı "insanlaştırmak"tır. 
Din insanın "daha iyi insan olma"sı için vardır. Eğer bir din, insanları o insani ortak paydada, "insan olma" ortak paydasında birleştirip bütünleştiremiyorsa, adı ne olursa olsun, kaldırıp atın bir tarafa, hiçbir işe yaramaz. Kaldı ki bizim İslâm dini gibi mükemmel bir dinimiz var. Bizler, maalesef bilgi boşluğundan dolayı, bu dinin özelliklerini ve güzelliklerini unutmuşuz. İfademi lütfen mazur görün ama bugün eğer entelektüel açıdan küçücük bir kaygımız varsa, eğer bu ülkeyi seviyorsak, eğer insanlığın geleceğinde bu milletin başı dik olarak ayakta kalmasını istiyorsak, yapacağımız şey, İslâm'ın özündeki bu güzellikleri yeniden keşfetmektir. İşte o gün, çok şey değişecek, çok şey farklılaşacaktır. 
Mezhepler üstü yaklaşım dediğimiz anlayış, farklılıkları zenginlik olarak görebilmenin de bir başka yoludur. 


Bir başka hususa daha dikkat çekip, sizlerin sabrını daha fazla zorlamadan konuşmamı tamamlamak istiyorum. Bugün, din alanında çoğulculuktan söz edilmektedir. Aslında, insanlığın geleceği hakkında kafa yoran büyük kafaların uyarılarına kulak verecek olursak, onların, bir gerçeğin altını çizdiklerini görürüz. Meselâ, ilk aklıma gelen Toynbee... Diyor ki, "Bilim ve teknoloji güç artışım getirmiştir. Güç artışı eğer kontrol edilemezse, insanlığın sonunu hazırlayabilir." Toynbee, bu sözleri 1970'lerde söylemiş. Ben, Amerika'nın Irak'a müdahalesi esnasında Toynbee'yi tekrar okudum. 
Güç artışı ve güç kontrolü... Toynbee'nin ne demek istediğini düşündüm. Toynbee, arkasından ilâve etmiş: "Bu güç, ancak din ile kontrol edilebilir. 
Sağlıklı bir din anlayışının dışında hiçbir güç onu kontrol edemez." Bu çerçevede, Alev Alatlı'nın Viva la Morte (Yaşasın Ölüm) adlı romanını okurken, bir cümle dikkatimi çekmişti. Diyor ki, "“Hiroşima'ya 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atom bombasının atılmasını bir tek İslâm önleyebilirdi.” Doğrusu şaşırdım. Bir toplantıda Sayın Alev Alatlı'yla karşılaşınca, sordum. Dedim ki, "Efendim, niye böyle bir ifade kullandınız?" Güldü, benim İlahiyatçı olduğumu bildiği için, "Yakıştıramadın değil mi?" dedi. "Hayır" dedim, "öyle bir niyetim yok, yanlış anlamayın. Ama niçin böyle söylediniz?" 
Açıkça, ona bu ifadeyi bilerek mi kullandığını ihsas ettirdim. Bana şunu söyledi: "Ben, Türkiye'de kafası biraz kımıldayan insanlar gibi, İslâm'ı Batı kanalıyla tanıdım. Benim İslâmi birikimim tahmin edilenden daha iyidir. İnsanlık tarihi içerisinde, gerçekten insanı onore eden, insanı "insan" olma vasfıyla gören tek din, İslâm dinidir. Elbette, bu din o felâketi önleyebilirdi." Şimdi, Kur'ân'ın iki âyetini hatırlatmak isterim: "Bir insanı öldüren, tüm insanlığı öldürmüş gibi olur. Bir insanı dirilten de, tüm insanlığı diriltmiş gibi olur." Aslında, dinin özünde yatan en önemli özelliklerden birisi de budur. 
İnsanlığın kontrolü için gerçek anlamda dine ihtiyaç vardır. Ama şu soruyu da kendimize soralım: Acaba, var olan Müslümanlık, şu andaki anlaşılma biçimiyle bizi tatmin ediyor mu? Bir İlahiyatçı olarak söyleyeyim: Hayır, memnun olmak pek mümkün değildir. Niçin? Çünkü temel noktalarda hâlâ çok 


ciddi sıkıntılarımız vardır. 


Konuşmamın başında, Haricilikle ilgili örnekler vermeye çalıştım. Eğer Haricilik'i iyi analiz edersek, Türkiye'de var olan din anlayışının biraz Harici karakterli olduğunu görürüz. Çünkü, uygarlıklar kentlerde üretilir. Oysa biz, kentleri köyleştirdik. 
Köylülük, köyde güzeldir. Ama kentte köylülük, çok da övünülecek bir şey değildir. Uygarlıklar kentlerde üretiliyor ise, o zaman kentli anlayışına uygun bir din anlayışı da üretiliyor demektir. Öyle sanıyorum ki, bizim en temel sorunlarımızdan birisi, kentte yaşayıp da, olayları ve olguları köylü gibi anlamaya çalışmaktır. Böyle olunca, insandaki yaratıcı yetenekler çok da fazla ön plana çıkmıyor ve o zaman mev- 


cut anlayış ciddi mânada sıkıntı yaratıyor. 
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Mevcut anlayış yetmiyorsa, altematif nedir? İki tane yol var: Ya İslâm'ın dışında yeni bir din aramak, ya da İslâm'ı yeniden keşfetmek. Bugün insanlığın geldiği nokta, İslâm'ın yeniden keşfedilmesi gibi bir zorunluluğu karşımıza getirmiş durumda. Çünkü bir anlamda, bütün dinlerin, bütün insanların barış içinde yaşabilmesi, İslâm'ın yeniden anlaşılıp, (Oo yeniden oyorumlanmasıyla odoğru orantılıdır. İslâm, diğer dinleri daha kuşatıcı görebiliyor. Ama Vatikan 1965'te, dilinin ucuyla, "Müslümanların da kurtuluşa erebileceğinden" söz etti. Fakat Müslüman için böyle değil. Müslüman, eğer İslâm'ı daha sağlıklı keşfederse, tüm insanlığı kucaklayacak ortak paydalar önce çıkar ve zaman zaman dile getirilen, insanlığı bekleyen "uygarlıklar çatışması", "dinler çatışması" gibi senaryoların bir anlamı kalmamış olur. Bunun olabilmesi için, bizim her şeyden önce, dini mezhepler üstü bir yaklaşımda anlayıp, günün koşullarında yeniden yapılandırmamız gerekmektedir. Bu yeniden yapılandırma sürecinde, merkezde insan olacaktır, merkezde vahiy olacaktır. 14 asırlık birikim, din değildir; insanların ürettikleri birikimdir. Yani mezheplerin hiçbirisi, din değildir; dinin anlaşılma biçimleridir. 14 asırlık süreç, kutsal bir süreç değildir; bizim gibi insanların yaşadıkları bir süreçtir. Gazali'nin söyledikleri İslâm açısından ne anlama gelir? Gazali büyük bir düşünürdür, kabul. 
Ama Gazali-İslâm değildir. Bizim Gazali'yi anlayabilmemiz için, önce Gazali'nin insan olduğunu görebilmemiz gerekmektedir. 14 asırlık birikimin de, Gazali örneğinde olduğu gibi, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerekiyor. 


A,” 


Kur'ân'ı merkeze alarak, oradaki evrensel ilkeleri ön plana çıkartıp, 14 asırlık birikimi eleştirel bir yaklaşımla yeniden gözden geçirip değerlendirdiğimizde, mezhepler üstü çizgide bir din anlayışı oluşmaya başlayacaktır. Aslında Türkiye, bunu 
başarmak üzeredir, kimse farkında değildir. Son 10 
yıldaki tartışmalara lütfen bir dikkat edin. Türkiye 


Bilge 16 


— —i—  — 


dini konuşuyor, dini tartışıyor. Bu tartışmalar, son derece amatörce yapılıyor. Medya, henüz ilahiyat fakültelerindeki ciddi mânadaki bilimsel birikimle karşı karşıya gelmedi. Medyanın temel derdi, biliyorsunuz, rating. Eğer bu rating kaygısı aşılabilse, Türkiye'de din alanında ciddi bir bilgilendirme seferberliği yaşansa, din alanındaki çok ciddi boyuttaki rasyonel oluşum, gerçek mânada tabana ulaşacaktır. Bu noktada, Gustave Le Bone'u hatırlamadan geçmek olur mu? Diyor ki, "Din alanındaki sağlıklı değişiklikler, ciddi mânada köklü değişiklikler, beraberinde daima yeni uygarlıkları getirir." 
Aslında, insanlık tarihi bunun örnekleriyle doludur. 


Konuşmamın sonunda, söylemek istediğim son cümlelerim şudur: Türkiye'deki sancılar, yeni bir uygarlığın mayalanma sancılarıdır. Bir sosyal bilimci gözüyle bunu rahatlıkla görebiliyorum. Türkiye, yeni bir uygarlığın mayalanma sancılarını çok derinden yaşıyor. Ama bu sancıların üstesinden gelebilmenin bu sancıları sağlıklı bir sonuç getirecek şekilde yönlendirebilmenin ya da bu sancılardan olumlu yönde yararlanabilmenin yolu, din alanındaki bilimsel bilgileri devreye sokmaktır. 
Yani, dinle ilgili tartışmaların amatörce ve rating kaygısıyla değil, sağlıklı bir şekilde, bilimsel yöntemlerle edinilmiş bilimsel bilgilerle yürütülmesini sağlamaktır. Bu, din alanında yeni bir aydınlanmayı da beraberinde getirecektir. Bu aydınlanma, rasyonel temeli olan bir aydınlanmadır. Eğer bunu başarabilirsek, benim samimi kanaatım odur ki, Türkiye, tüm insanlığı kucaklayabilecek yeni bir uygarlık yaratabilecektir. Bu, optimist bir yaklaşım olarak da algılanabilir ama kesinlikle temenniden öte bir şeydir. Çünkü, bizim bunu yapabilecek gücümüz, imkânımız, potansiyelimiz vardır. Geçmişte uygarlık yaratmış bir milletin mensupları, bugün-.neden yeni bir uygarlık yaratamasın ki? 


Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 
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Öğretmen Yetiştirme 
Konusuna Genel Bir Bakış ve Köy Enstitüleri 


Anahtar Kelimeler: 
Köy Enstitüsü, Öğretmen Yetiştirme. 


Sonsül BOYBEYİ 


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Uzmanı 


a) Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Eğitimin Genel Özellikleri 


smanlı İmparatorluğu”nda Tanzimat dönemine #” kadar Türkiye'de eğitim işlerinin tam anlamıyla düzenli bir şekilde olduğu, merkezi bir idareye bağlı bulunduğu söylenememektedir. 
Çocukların ilk eğitimleri genel olarak "Sıbyan Mektepleri" adı altında çoğunlukla cami ve mescit yanlarında ve bazı yerlerde mahalle aralarında hayır severler tarafından kurulan ve idare edilen vakıflar aracılığı ile yapılmakta idi! 


Tanzimat dönemi(1839-1876) ise, Maarif-i Umumiye Nizannamesi ile ülkede yeniliklere ihtiyaç olduğu, halkın eğitilmesinin "devlet ve hükümetin önemli bir görevi" olarak görülmeye başlandığı dönemdir. Tanzimat döneminde bir yandan geleneksel ve dini ağırlıklı eğitim devam ederken, diğer yandan sivil okullara hayata yönelik müspet bilimleri kapsayan konular girmiştir. Bu durum ise, geleneksel-yeni anlayış çelişkisine yol açmıştır.? 

Birinci Meşrutiyet dönemi(1876-1878) çok kısa sürdüğünden yeni hareketlere rastlamak pek mümkün olamamış, bundan sonraki yenilikler Osmanlıların Mutlakiyet döneminde(1878-1908) yapılmıştır. 

İkinci Meşrutiyet dönemi olan 23 Temmuz 


1908'den Mondros Mütarekesi'ne(30 Ekim 1918)kadar ki zamanda, eğitimde yeni atılımlar 


2003 / Güz 38 


— — gg — —  —— — 


görülmüştür. Eski anlayışların yerine daha çok "yeni yöntem ve tekniklerin" yerleştiği, eskiden önemli sayılan "öğretmen, kitap ve hafıza" nın yerini ise, "tabiat, eşya, olay, deney"in aldığı görülmektedir. 


"Eğitimde yeterli girişim ve atılımlar yapılamamışsa da ile eğitim ve öğretmen sorunları mesleki dergiler genel basında ilk kez geniş ölçüde tartışılmış, yeni ve orijinal görüşler ortaya çıkmıştır. 
Bunlardan bazıları, Cumhuriyet dönemindeki uygulamaların tohumunu teşkil etmiştir(Köy Enstitüleri, vs.). Böylece, Meşrutiyet dönemi, eğitimde ve başka alanlarda, kısmen, gerekli bir laboratuvar dönemi olarak değerlendirilebilir"3. 


b) Milli Mücadele ve Cumhuriyet 
Döneminde Köy için Öğretmen Yetiştirme Sorunu ve Uygulamalar 


Cumhuriyetin, Osmanlı İmparatorluğu'ndan devraldığı eğitim kurumlarının yetiştirdiği öğretmenler sayıca az olup, okulların etki alanı oldukça sınırlı kalmıştır. İmparatorluğun parçalanmasıyla birlikte, işgal altındaki toprakların düşmanlardan temizlenmesi çalışması olarak adlandırılan milli mücadele yıllarında ise, savaş nedeniyle meydana gelen zorluklar ve zayıflayan maliye yüzünden bir çok öğretmen okulu ya kapanmış ya da kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Özellikle yabancıların kontrolünde bulunan livâlar ve illerde- ki öğretmen okulları sığınak vb. amaçlar için kullanılmışlardır. Örneğin işgalden sonra, Edirne Darülmuallimin'de derslerin bir kısmı Yunanca olarak yapılmış, özellikle tarih derslerine bazı sınırlılıklar getirilmiştir. Okulun bir kısmına ise Rum göçmenler yerleştirilmiştir. Öte yandan TBMM hükümetinin egemenliği altında bulunan bölgelerde- ki öğretmen okulları da giderlerinin karşılanamaması, toplanamayan vergiler ve daralan bütçe nedeniyle işleyememiştir.$ 


Bu zor koşullar altında dahi Mustafa Kemal 
eğitimin önemine dikkat çekerek 15-21. Vİ. 1921 
tarihleri arasında yapılan Maarif Kongresi'ni açarken aşağıdaki düşünceleri dile getirmiştir. Bu Kongre Türkiye milli eğitim işlerinin bir programını 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hazırlamak amacıyla Ankara'da yapılan ilk genel toplantı olmuştur. 


“Muhterem hanımlar, efendiler 


Bugün Ankara milli Türkiye'nin “milli maarifini kuracak olan Türkiye muallime ve muallimler kongresinin in'ikadına sahne olmak mazhariyetiyle de müftehirdir. 


Asırların mahmul olduğu derin bir ihmal-i idarinin bünye-i devlette vücuda getirdiği yaraları tedaviye masruf olacak himmetlerin en büyüğünü hiç şüphe- 


siz irfan yolunda ibzâl etmemiz lazımdır. 5 


TBMM'nin açılışından Cumhuriyetin ilanına kadar olan dönemde başta Atatürk tarafından olmak üzere, eğitim sorunu üzerinde durulmuştur. Meydana gelen bütün olumsuz koşullara rağmen bu dönemde, öğretmen okullarının tamimine çalışılmıştır. 
Cumhuriyet ilan edildikten sonra da mevcut koşullar altnda hızla bir yeniden yapılanma sürecine giren Türkiye Cumhuriyeti her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretmen yetiştirme konusunu da ele almıştır. 


Eğitim sorununun dikkate değer bir nedeni de bizzat Atatürk'ün kişiliğinden kaynaklanıyor oluşudur. O, bir devletin kurucusu, başkanı, asker ama aynı zamanda da bir eğitimcidir. “Atatürk eğitime derinden ilgi duymuş ve Cumhuriyet eğitiminin düşünsel temellerini atmış ve bu alanda uygu- 


lamalara, girişmiştir"© 


Milli Mücadele yıllarında öğretmen okullarının belli bölgelerde olması fikri, Cumhuriyetle birlikte netlik kazanmaya başlamıştır. o Cumhuriyetin ilanından hemen önce TBMM'de 2. dönem Fethi Okyar hükümeti zamanında maarif işlerinde yapılması lazım gelenlere programda yer verilmiştir. 
Buna göre 12 maddelik planda 4. madde 1923-1924 öğretim yılından itibaren geçerli olacak şekilde çeşitli noktalarda "darülmuallimat" ve "darülmuallimin" bunun yanı sıra tam devreli liselerin 
açılmasını vs. öngörmüştür. 7 


Bilge 18 


a — 


"Mıntıka öğretmen okulları politikası" Cumhuriyet döneminde üzerinde düşünülmüş, uygulamaya konulmuştur. Örneğin 1932-1933 öğretim yılında Türkiye 13 öğretmen okulu mıntıkasına ayrılmıştır. Bu mıntıkaların bazılarında bir erkek veya kız , bazılarında ise, hem kız hem erkek öğretmen okulları vardı.8 


Öyle anlaşılıyor ki, öğretmen okulları mıntıkaları daha sonra kurulan köy enstitülerinde 


uygulanmış ve benimsenmiştir. 


Yine, aynı hükümet programının 8 maddesi "hükümet tahsilin bütün derecelerine âzami inkışaf temini için aynı ehemmiyeti verecektir" ve 5.maddesi "fevkalâde istidat ve kabiliyetli fukara evladının en yüksek derece-i tahsili takip edebilmesi esbabını hükümet temin edecektir" demektedir. ? 


Eğitimin ve öğretmenin yetiştirilmesi sorunu ele alınmakla birlikte, köy ve şehir için ayrı öğretmen, yetiştirilmesi de Cumhuriyetle beraber üzerinde düşünülen konulardan biri olmuştur. Çünkü şehirlerde büyüyen ve buralardaki öğretmen okullarını bitirip öğretmen olanların zaman içerisinde köylere gitmedikleri, gitmek istemedikleri gitseler bile uzun süre kalmak istemedikleri, gidenlerin ise köyde yararlı ve etkili olamadıkları düşüncesi zamanla köye uygun öğretmen yetiştirilmesi fikrine ortam hazırlamıştır. 10 


Bu düşünceler 1925 yılında Konya'da yapılan Maarif Müfettişleri Kongresi'nde de gündeme ge- 


tirilmiştir. 1! 


1924 yılında ABD'den gelen eğitimci John 
Dewey'in Türkiye hakkındaki gözlemleri ve görüşlerini kapsayan MEB'na hazırladığı rapor, köy ve şehir için ayrı öğretmen yetiştirilmesi konusuna ışık tutmuştur. John Dewey 19. ve 20. Yüzyıl başlarında Amerika ve İngiltere'de ortaya çıkan düşünce doğrultusunda "doğruluğun ölçütünü bilginin uygulanmasında gören" pragmatizmin 
savunucularındandır. 12 
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Bu konuda Dewey şöyle demiştir: "Gayeye vâsıl olmak için mekteplerin yalnız talebeye bazı ders mevzularını öğretmesi kafi değildir. Mektepler, bilhassa içtimai hayatın faal cereyanlarından uzak kalmış gibi görünen köy mıntıkalarında — cemaat 
hayatının merkezini teşkil etmelidir", 13 


“Köy mekteplerine bilhassa Türk hayatının temeli olan çiftçilerin ihtiyacına tekabül edecek mekteplere muallim yetiştirmek için muhtelif üp'te muallim mekteplerine ihtiyaç vardır. Mekteplerde köylülerin ve çiftçilerin alâka ve ihtiyaçlarına hususi bir ehemmiyet verilmeden tahsilin umumi ve mecburi kılınması içtimaf zararlar verecek fevkalâde bir tehlike teşkil eder. Köylülerle çiftçilerin ihtiyaçları ayrıca düşünülmeden vücuda getirilecek bir maarıf sistemi nazari ve skolâstik olur. Ve genç nesli, herhangi bir meslekte muvaffakiyetini temin etmemekle beraber onları köy hayatından kolaylıkla uzaklaştırır. Bundan başka Türkiye milli refahın inkişafı, ziraat ameliyasının ıslahile sıkı bir surette alâkadardır. Bu itibar ile Türkiye maarifi için en mühim mesele, derslerinin mevzuları köy hayatına iyice merbut olacak bir nevi iptidai ve tâli mektepler tesisidir. Ancak bu suretle mektebin ameli faidesi herkesin nazarında taayyün eder. Ve mektepte alınan malümatın ameli hayata tatbiki mümkün olur..."14 
Nitekim Dewey'in fikirlerinin Köy Öğretmen Okulları'nın açılması fikrine katkısı olmuştur. 1927- 
28 öğretim yılında iki tane ilk Köy Muallim Mektebi 
Necati Bey'in bakanlığı döneminde faaliyete geçmiştir. Bunlardan biri 1927'de Denizli Erkek Muallim Mektebi'nin Köy Muallim Mektebi'ne çevrilmesi, diğeri Kayseri Zincidere köyünde bir Köy Muallim Mektebi'nin açılmasıdır. Ancak bu iki okulun öğretimi zayıf kalmış ve 1932'de Kayseri'deki 


1933 'de de Denizli'deki kapatılmıştır 15. 


Aynı dönemde, eğitimcilerimizden Sadrettin Celal Antel de tıpkı Dewey gibi düşünmüş ve "bulunduğu yere göre çiftliğe, bağa, bahçeye, atölyelere, matbaa ve kütüphaneye, sinemaya, tiyatroya... sahip olacak olan ...toplumun küçük bir modeli" okullar 


önermiştir. Bundan bir müddet sonra da kurulan Köy 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Öğretmen Okulları'nın savsaklandığı Adana Maarif Eminliği Mıntıkası Müfettişleri Kongresi'nde ele alınmış ve yeni fikirler ile düzenlemelere ihtiyaç olduğu üzerinde durulmuştur. 1933-1934 yıllarında Türkiye'de incelemelerde bulunan Amerikan heyetinin raporunda da köy öğretmeni yetiştirilmesi fikri tekrar değerlendirilerek, mevcut eksikliklerin 


tamamlanması konusuna dikkat çekilmiştir. !6 


Mustafa Necati Bey'in bakanlığı döneminde açılan Köy Öğretmen Okullarının eleştirilen yanlarından biri köy gerçeğiyle ve köylüyle bütünleşemeyen öğretmenlerdir. Necati Bey'in “köye giden köy öğretmenleri, köyde uğraşmış efendiler değildir. Özel yaşantıları köy hayatına uymaz. Köylü öğretmenin yaşantısına karışamaz. 
Öğretmen köylüye değil, köylü öğretmene tâbi olacaktır. Ancak terakki bu surette olur" 17 sözleri de ilerlemede öğretmenin köylüden ayrı tutularak, 


mümkün olacağına olan inancı dile getirmiştir. 


Necati Bey'in bakanlığı döneminde açılan Denizli ve Kayseri'deki bu Köy Öğretmen Okulları'nın yetiştirdiği öğretmenin, Türk köyünün ve köylüsünün realitesinden uzak olduğu, yine de projenin kendi içinde iyi bir örnek olduğu kabul 
edilmektedir. 18 


Necati Bey'in ölümünden (Ocak 1929) sonra Atatürk döneminin sonuna kadar ki dokuz yıllık dönemde onunla birlikte başlatılan şehir ve köyler için ayrı öğretmen yetiştirme çalışmaları bir müddet duraklama göstermiştir. 1933 yılından itibaren gelişen "köycülük", "köy kalkınması" hareketlerine paralel olarak yeniden köye göre öğretmen 


yetiştirme çabaları artmıştır 19. 


Ancak Köy Öğretmen Okulları'ndan yeterli sonuçlar alınamadığı gerekçesiyle 1932 yılında kapatılmalarına karar verilmiştir. Bundan sonraki 


günlerde yeni çareler üzerinde düşünülmüştür. 
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c) Köy Okullarının Öğretmen İhtiyacı İçin Yeni Bir Öneri: Eğitmen Kursları 


Çözümlerden biri, 1933 yılında Bakan Reşit Galip Bey'in başkanlığında hazırlanan “Köy İşleri Komisyonu"nun raporundan çıkan sonuçların değerlendirilmesine dayanmaktadır. Rapor, Maarif Bakanlığı ile Ziraat Bakanlığı'nın işbirliği ile elde edilmiştir. Buradan çıkan sonuca göre "öğretmen yalnızca köylünün toplumsal ilişki ve inançları üzerinde etkili olmamalı, o aynı zamanda köylünün maddi yaşamını değiştirici bir rol oynamalıdır" 
denilmiştir. 20 


Komisyon çalışmalarının sonucu hazırladığı raporda köy eğitiminin alması gereken yönü şöyle özetlemiştir: "Öyle bir köy öğretmeni tipi yaratmalıyız ki, o yalnız köylünün inançlarını işlemek, toplumsal kurumlarını etkilemekle kalmasın. Köyün yüzünü ve ekonomik hayatını da değiştirsin"2!, 


Aynı dönemlerde hükümetin köylünün eğitimi ve köy öğretmenlerinin yanı sıra halk eğitimi ile ilgilenmiş olduğunu da görmekteyiz. Bu durum “köycülük" ile "halkçılık" üzerindeki tartışmaları genişletmiş ve "halk eğitimi" çalışmalarının yaygınlaşmasını sağlamıştır. "Halk eğitimi" çalışmaları ise büyük ölçüde kurulan halkevleri aracılığı ile yapılmıştır. 
Görülmüştür ki, "halk eğitimi" köy eğitimi ve köy öğretmeni sorunuyla da yakından ilgilidir. Ve aslında Türk aydını ya kendi köy gerçekliğini tanımamakta, köylünün kalkınması, eğitimi ile ilgili ithal fikirleri alıp eleştirmekte, ya da farklı bir yol tutarak muhafazakarlaşmaktadır. Bütün bu tartışma ve deneyimlerden çıkan nihai sonuç ta göslermiştir ki, köylünün eğitimi ve kalkındırılmasında kendi gerçeklerimizden yola çıkılmadıkça, öğretmeni köylünün manevi ve maddi yaşamı üzerinde itici gücü için gerekli düzenlemeler yapılmadıkça sonuç alınamamaktadır. 22 


Köyde “yaban” kalmayacak öğretmeni yetiştirmemiz gerekmektedir. 


Düşünülen çözüm yollarından bir diğeri 1934 
yılı maarif bütçesi görüşülürken TBMM'de önerilmiştir: 
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"Mevcut öğretmen kıtlığının giderilmesi için, emekli memur ve subayların küçük bir kurstan geçirildikten sonra köy okullarında görevlendirilmeleri" dir.23 


TBMM'deki bu önerinin ardından o dönemin tek partisi olan CHP 1935'deki kurultayında ilköğretim problemleri ve çözümleri için kararlar almıştır. Bu kararlardan biri de askerliğini onbaşı ve çavuş olarak tamamlamış olan köy gençlerinin bir kurstan geçirilerek kendi köylerine eğitmen olarak atanmasıdır. Böylece köye dışarıdan değil kendi içinden yetişmiş kişiler gönderilmiş olacaktır. 


Geçici öğretmen olarak tanımlanan eğitmenler 26.4.1937 tarihli ve 3238 sayılı “Köy Eğitmenleri Kanunu'nda şöyle tanımlanmışlardır: 


"Maarif ve Ziraat Vekillikleri tarafından ziraat işleri yaptırılmaya elverişli okul veya çiftliklerde açılan kurslarda yetiştirilen ve nüfusları öğretmen gönderilmeye elverişli olmayan köylerin öğretim ve eğitim işlerini görmek , ziraat işlerinin fenni bir şekilde yapılması için köylülere rehberlik etmek üzere istihdam edilmişlerdir.24 


Bu amaçla 1936'da başlayan ilk Köy Eğitmenleri Kursu Eskişehir — Çifteler'de tamamlanarak eğitmenler kendi köylerine gönderilmişlerdir. 
Uygulama daha sonra yaygınlaşmış ve o dönemin MEB'nı Saffet Arıkan konuyu daha kapsamlı bir biçimde ele alarak dört bölgede Köy Öğretmen Okulları'nın açılmasını sağlamıştır. Bu dört Köy Öğretmen Okulu daha sonra Köy Ensütülerinden dördünü (oluşturmuştur. Bu okullar şunlardır: DEskişehir-Çifteler (1937) (o 2)İzmir-Kızılçullu (1937) 3)Edirne-Kepirtepe(1938) o 4)Kastamonu-Gölköy(1938).25 


Köy Eğitmenleri kursu ve Köy Öğretmen Okulları denemesi daha sonra Hasan Âli Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı ve İ. Hakkı Tonguç'un İlköğretim Genel Müdürlüğü döneminde Köy Ensütüleri olarak geliştirilmiştir. 
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d) Köy Enstitülerinin Kuruluşu ve Amaçları 1-Köy Enstitülerine Hazırlık Çalışmaları 


Köy Öğretmen Okullarından sonra, köy ve köylünün durumu ele alınarak, köy için yetiştirilecek ayrı öğretmen fikri köy eğitmen kurslarıyla da denenerek gündeme gelmiştir. Bu fikir "iş içinde öğretim" ilkesiyle şekillenerek, Köy Enstitüleri için başlangıç olmuştur. Atatürk döneminin son Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan ve İlk Öğretim Genel Müdürü İ. Hakkı Tonguç köy için öğretmen yetiştirilmesi fikrini ilk harekete geçirenlerdir. Bu çerçevede hazırlık çalışmalarını tamamlayan İ. 
Hakkı Tonguç köylerle ilgili gözlem ve düşüncelerini Canlandırılacak Köy adlı eserinde aktarmıştır. 
Eserde, köy ve köylünün durumu hakkında ayrıntılı bilgiler vererek, ilköğretim probleminin halledilmesi gerektiğini anlatmıştır. O'na göre 31.000 köyümüz okulsuzdur, parasal imkanlar ise kısıtlıdır. Bu nedenle az masrafla, kısa zamanda ilköğretim problemini çözecek çarelerin düşünülmesi gerekmektedir. 


1939 yılında toplanan I. Milli Eğitim 
Şürası'nda köy okullarına yönelik öğretmen yetiştirilmesi fikri üzerinde tartışılmış, eğitmenlerle bulunan geçici çözümlere ilaveten aynı işi daha iyi bir biçimde yapacak öğretmenlerin yetiştirilmesine başlanması gerektiği vurgulanmıştır. Açılacak kurumda yalnızca bir öğretmen okulu olmayacak, aynı zamanda köydeki sağlık, ziraat problemlerini çözmeye katkıda bulunacak öğretmenlerin yetiştrilmesi de sağlanacaktır. Köyün tarım ve sağlık sorunlarını çözecek sağlık memuru, ebe, Ziraatçi gibi elemanların yetiştirilmesi yoluna da gidilecektir. Bu fikirlerle kurulacak sözkonusu okullara "Köy Enstitüleri" adı verilmiştir. Saffet Arıkan'dan sonraki Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel I. Milli Eğitim Şürası'nı açış konuşmasında konuyla ilgili şöyle demiştir: 


"İlköğretimin köylere girmesi yolunda ilk yapılacak iş realiteyi olduğu gibi görmek, onun apaçık gösterdiği vaziyetten ümitsizliğe düşmeksizin icabeden tedbirleri almak ve tatbik etmektir. Köy hayalının kendine mahsus şartlarını gözönünde 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bulundurmadan köyde eğitim işini şehir hayatına kıyas ederek tanzim etmenin sakatlığını tecrübe bize fiili surette göstermiştir. 


Köy öğretmenini, köyde doğmuş, büyümüş, köy hayat şartlarını yakından duymuş gençler arasından seçip köy hayat şartlarının canlı olarak yaşadığı öğretmen okullarında yetiştirmeyi prensip olarak ele almış bulunuyoruz. Bu prensibe göre iki seneden beri, muhterem selefim Saffet Arıkan'ın himmetiyle kurmuş olduğumuz köy öğretmen okulları; köy öğretmenliği davasını en iyi surette halletme yolunda epeyce mesafe kat etmiş bulunmaktadır. Bu öğretmen okullarında yetişecek öğretmenlerimiz, köy bünyesinin asırlardan beri bize ibram ettiği halde ancak Cumhuriyet devrinde zaruretini duyurduğu kalkınma hareketinin yorulmaz 


ve idealist yapıcıları olacaktır" 26, 
Bu sözlerle Yücel : 


a) Köyü kalkındırma görevinin köy öğretmenlerine verildiğini, 


b) Kurulan ve kurulacak olan okulların bulunduğu bölgenin kendine özgü koşullarına göre şekillendirileceğini, 


c) Cumhuriyetin ilke ve prensiplerinin köylerdeki temsilcisi ve koruyuculuğu görevinin de köy öğretmenlerine verildiğini, ifade etmiştir. 


Bu amaçla daha önce 1937'de Eskişehir ve İzmir'de 1938'de Kırklareli'nde 1939'da ise Kastamonu'da açılan Köy Öğretmen Okulları'na ilaveten yeni okulların açılması ve adlarının da "Köy Enstütüleri" oOolarak odeğiştirilmesi oOamacıyla hazırlanan 3803 sayılı yasa tasarısı 17 Nisan 1940'da mecliste kabul edilmiştir. 


II. Meşrutiyet(1908-1918) dönemindeki çeşitli fikirler Cumhuriyet döneminde kurulmuş olan Köy Enstitülerinin tohumlarını oluşturmuştur. Bu fikirler, arasında şunlar vardır:" Balkan Savaşları ve felaketlerinden sonra çökmekte olan Devleti eğitim ve öğretmenler kurtaracaktır"görüşü benimsenmiş, "eğitim ve öğretmen Sorunları mesleki dergiler ve 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genel basında ilk kez geniş ölçüde tartışılmış”, "ilk kez öğretmenlerin mesleki örgütleri kurulmuş", "ders programlarına sosyal, siyasal muhtevalı, hayata dönük bazı dersler “konulmuş, tecrübe ve deneye yönelik eğitimin ezberci eğitimin yerini alması yolunda adımlar atılmıştır. 27 

Daha sonraları 1923'de Cumhuriyet kurulduktan bir yıl sonra 1924'de Türkiye'ye gelerek Türk eğitimi hakkında bir rapor hazırlamış olan Amerikalı eğitimci John Dewey'in görüşleri ile ,1925 yılında Almanya'dan gelerek bir rapor hazırlamış olan Kühne'nin görüşlerinin de Köy Enstitülerinin kurulmasında etkili olduğu söylenebilir.28 


Dewey'in bu konudaki raporunda "..Türkiye'de ulusal refahın gelişmesi tarım çalışmalarının düzeltilmesi ile sıkı bir biçimde ilgilidir. Bu bakımdan Türkiye eğitimi için en baş sorun, derslerin konularının köy hayatına iyice bağlı olacak bir tür ilk ve ortaokullar kurulmasıdır" denilmektedir.?? 


John Dewey'in görüşleri ile İlk Öğretim Genel Müdürü İ. Hakkı Tonguç'un eğitim düşünceleri birbirine uygundur ve Köy Enstitülerinin temeline de bu ilke yerleştirilmiştir. Bu ilke "iş içinde eğitim" olarak şekillenmiştir. Böylece başta Tonguç ve diğerlerinin kurduğu sistem tamamen köy gerçekliği üzerinde uzun gözlemlere ve uygulamalara dayandırılmıştır. 


Küçük köylerin öğretmen problemi eğitmenler aracılığı ile giderilmeye çalışılmıştı. Ancak bu eğitmenli okullar 3. sınıfa kadardı. 1. Milli Eğitim Şürasında alınan kararlardan bir diğeri de üçüncü sınıfa kadar olan okulların beşinci sınıfa çıkarılmasıydı. 
Çıkarılan 3803 nolu "Köy Enstitüleri" yasası bu ihtiyaca da cevap vermek üzere düşünülmüştü. Köy Enstitüleri ile 3 yıllık eğitmenli köy okulları 5 yıllık olarak öğretmene kavuşmuş olacaktır. 


Köy Enstitülerinin kurulmasındaki amacı şöyledir: 


"1940'da, 6 yaşın üstündeki nüfusun 7078'i okur yazar değildi. Köylerde bu oran 490'dı. Ayrıca köyler , sağlık, temizlik, gelişme imkanlarından uzaktı. Bu yaygın bilgisizlikle daha etkili mücadele etmek, bunu yaparken köylerin sosyal ve ekonomik 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yapısında öğretmen ve eğitim kanalıyla düzenlemeler, gelişmeler sağlamak... İşte köy Enstitüleri bu amaçla kuruldu. O zamana kadar mevcut öğretmen yetiştirme düzeninin neyi eksikti de yeni bir öğretmen yetişlirme sistemi geliştirilmek isteniyordu? 
Mevcut eski düzen "nazari" eğitim yapan, ellerinde kalem ,kitap, yalnızca okuma yazma ve "kitabi" bilgiler öğretimi ile yetinen , köye gitmek, orada kalmak istemeyen, köylüye pek yararlı olmayan öğretmenler yetiştirmekle suçlanıyordu. Oysa artık, köy kökenli, yalnızca köye yararlı olabilecek, nasırlı ellerinde kalem ve kitaptan çok , kazma, kürek, çapa, bağ makası, keser... bulunan öğretmenler yetiştiri!- meliydi..."30 

“Türkiye'nin çağdaş uluslar düzleminde yerini alabilmesi için, öncelikle yurttaşların okur-yazar olması, sonra da hızla kalkınabilmesi gerekmekteydi. Uygarlaşması zorunluydu. Bunun için: Nüfusun 80'e yakınını oluşturan köylünün uyandırılması, köyün canlandırılması kaçınılmaz olmuştu.3! 


H. Ali Yücel 17 Nisan 1940'da TBMM'de "Köy Enstitüleri Kanunu" görüşülürken köy gerçekliğine dikkat çekerek; 


"Köylerde oturan 13 milyon vatandaşımızın çocuklarını da nazarı dikkate alırsak bunun ancak 25'ini okutabiliyoruz. 9575'ini okutamıyoruz. Binaenaly okutmak ve okutamamak nispeti şehirli ve köylü arasında hemen hemen tersinedir. İşte sizlere arz edeceğim levha budur. Bu levha karşısında bulunan hükümetimiz vaziyeti halledici bir tedbir bulmak için çalışmış ve 13 milyon gibi büyük bir kütlenin oturduğu, yaşadığı köy muhitindeki evlatlarımızı yüzde yüz okutmak için emek sarf etmiştir. Bu kanun onun emeğidir”İ2 diyerek Köy Enstitülerini kanununu mecliste savunmuştur. 


17 Nisan 1940'da MEB'nı tarafından 
savunulan ve meclisten geçerek yasalaşan "Köy Enstitüleri Kanunu" ile daha önce açılan söz konusu Köy Öğretmen Okullarına yenileri ilave edilerek, Köy Enstitüleri resmen kurulmuştur. Böylece köylünün okutulması ve daha iyi bir duruma geürilmesi, cumhuriyet ilkelerinin tabana yayılması, köylünün tarım ve diğer konularda bilgi ve beceriyle donanabilmesi için bir rehbere ihtiyacı olduğu sonucuna varılmıştır. Bu rehber de köy öğretmeni olmuştur. 
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Köy Ensütülerinde yetişecek öğretmenlerin okullara alımıyla, yapılacak işlerde göz önünde bulundurulacak ilkelerde şu şekildedir. 


Öğretmen adayları ilkokulu bitiren köy çocukları arasından sınavla köyden alınacak, öğretmenler köy yaşamından uzaklaştırılmadan tersine köy için gerekli tarım bilgileriyle donatılarak yetiştirilecektir. 
Cinsiyetlerine göre erkeklere demircilik, yapıcılık, dülgerlik, kooperatifçilik, kızlara ise, dikiş, çocuk bakımı, hasta bakımı, ev idaresi gibi işler öğretilecektir. Olağanüstü başarılı öğrencilere yüksek öğrenim yolları kapalı bulundurulmayacaktır. Öğretmen olamayanlar ise öğrendikleri işlerden birini yapmak üzere tekrar köy ortamına gönderilecektir. 
Öğrencilerin yeme-içme gibi temel ihtiyaçlarını kendilerinin karşılamaları için gerekli tarla, bahçe vb. ortam hazırlanacaktır. Böylelikle devlete yük olmayacak bir biçimde yaşamaları sağlanmış olacaktır. Ayrıca öğrencilerin köy yaşamına dayanabilmeleri için gerekli yaşam gücünün kazandırılması da sağlanmış olacaktır 33. 


2-Köy Enstitüleri Düşüncesine ve "Köy Enstitüleri Kanunu" na Eleştiriler 


I. Milli Eğitim Şürası'nda Köy Enstitüleri fikrinin tartışılması sırasında Reşat Şemsettin Sirer ile Reşat Tardu'nun karşı görüşleri olmuştur. Bu görüşler üç noktada toplanabilir: 


a) Köy okullarına öğretmen yetiştirme işinin yalnızca köy öğretmen okullarına verilmesi 


b) Yalnız köyden çocuk alarak, âdeta soyutlanmış bir zümre içinde yalnızca köye göre öğretmen yetiştirilmesi 


c) Öğretmene aynı zamanda tarım ve sanatla ilgili becerilerin kazandırılması ile öğretmenin bu işlerden de sorumlu tutulması.34 


“Köy Oo Ensütüleri (Oo Kanunu" Oo mecliste görüşülürken kanunun üçüncü maddesi "Enstütülere tam devreli köy okullarını bitirmiş sıhhatli ve müstaid (eğitilmeye elverişli) köylü çocuklar seçilerek alınırlar. Enstitülerin tahsil müddetleri en az beş yıldır. Öğretmen olamayacağına kanaat getirilen talebenin ayrılacağı mesleklerin tahsil müddetleri 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maarif vekilliğince tespit edilir"e itirazlar olmuştur. 
Bu maddede sözü edilen öğrenci kaynağının yalnız köylü çocuğu ile sınırlandırılmış olmasına Bingöl milletvekili Feridun Fikri, bir çok ilin de köyden farklı olmadığı gerekçesiyle karşı çıkmıştır. Bir başka eleştiri de Kazım Karabekir tarafından dile getirilmiştir. Karabekir de şehirli köylü diye bir ayırımın köylü şehirli kaynaşmasına engel teşkil edeceği yolunda düşüncelerini belirtmiştir.35 


3- Köy Enstitülerinin Fiziki Yapısı ve Kurulduğu Yerler 


17 Nisan 1940'da kabul edilen "Köy Enstitüleri Kanunu" ile resmen kurulan Köy Enstitüleri daha önceki dört Köy Öğretmen Okuluna ilaveten 1940'da Adana-Düziçi, Antalya — Aksu, Malatya-Akçadağ, Isparta-Gönen, Adapazarı- Arifiye, Balıkesir-Savaştepe, Trabzon-Beşikdüzü, Kayseri-Pazarören, Kars-Cilavuz, Samsun-Ladik'te olmak üzere açılmıştır. Daha sonra Ankara-Hasanoğlan, Konya-İvriz, Diyarbakır-Dicle, Erzurum-Pulur, Sivas-Yıldızeli, Aydın-Ortaklar ve Van-Erciş'te açılmıştır. Böylece toplam sayıları 21'e ulaşmıştır. Ankara-Hasanoğlan'da kurulan Köy Enstitüsü daha sonra Yüksek Köy Enstitüsü'ne dönüştürülerek, diğer Köy Enstitülerindeki öğrencilerin yüksek öğrenim göreceği bir okul haline getirilmiştir. Aynı zamanda Köy Enstitülerine öğretmen, denetçi ve kesim müfettişlerinin de bu okuldan karşılanacağı düşünülmüştür. Son kurulan Van-Erciş Köy Enstitüsü ise 1948'de amacına ulaşamadan İlk Öğretmen Okuluna dönüştürülmüştür. 


Her bir Köy Enstitüsü yurdun belli bir bölgesinden öğrenci alacak şekilde tasarlanmıştır. 
Kuruldukları bölgelerin özelliklerine göre, örneğin balıkçılık ya da arıcılık veya tarım vb. yapacak şekilde şehirden uzakta ama şehirle yol bağlantısı olacak biçimde âdeta bir köy gibi kurulmuştur. 


Köy Enstitülerinin yöneticileri ise köy okullarında yetiştirilecek öğrencilerin ve halkın sosyo-ekonomik yaşantısını iyice tanıyarak ona uygun eğitim ve öğretim esaslarını bulmak ve uygulatmakla yükümlüdür. Bu esaslardan çıkan sonuçları ise, Köy Enstitüleri uzak köylere kadar etkin kılacak 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ve gerekirse köylüye ücretsiz olarak, tohum, fidan veya damızlık vb. verecektir. 


Köy Enstitüleri gelişmiş merkezlere değil, onların dışında geniş toprağı olan bozkırlara kurulmuştur. Bozkırların yeşertilmesi, bataklıkların kurutulması, bahçelerin yetiştirilmesi bütün Köy Ensütülerinin yaptığı işlerin başında gelmektedir. 
Böylelikle yetişecek öğretmenin doğal ortamda ve bizzat görerek, uygulayarak yetişmesi sağlanmış olmaktadır. Her enstitü çevresindeki illerin nüfusuna göre dört, beş veya altı ili kapsayacak biçimde tasarlanmıştır. Enstitülerin binalarının, bahçelerinin, atö-Iyelerinin vb.'nin yapımı ise büyük ölçüde öğrenciler ve usta öğreticilerin emeği ile gerçekleştirilmiştir. 
Okulların amacı ise "iş ve hayatı" bir araya getirmek olmuştur. 
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Mostar Köprüsü Yeniden 
Hayat Buluyor 


Anahtar Kelimeler: 


Mostar Köprüsü, Bosna-Hersek. 


Neval KONUK 


Araştırmacı-DİYAM (Diyanet Araştırma Merkezi Avrasya Araştırmaları Masası) 


üzbinlerin hayatına mal olan, büyük tahribatlara yol açan bir savaştan belleklerde kalan görüntülerden biri, bir köprünün yıkılışı olabilir mi? 
Bu köprü Mostar Köprüsü ise, evet... 1992-95 yılları arasında, Bosna-Hersek'teki savaşın vahşetini; evlerinden sürülen, tecavüze ya da toplu kıyıma uğrayan, abluka altında direnen sivillere dair haberlerle hatırlıyoruz. Çoğu kişi izleri hâlâ geçmeyen derin yaralar aldı. Bir ülkenin yazılı tarihi Saraybosna'daki Şarkiyat Kütüphanesi'ne atılan bombalarla kül oldu. Evler ve camiler bombalandı, hatta dozerlerle yıkıldı. ! 


Mostar Köprüsünü bu kadar ayrıcalıklı kılan neydi? Eskiliği mi? Güzelliği mi? Adına yazılan şiirler mi? Bir mühendislik harikası olması mı? Her şeyiyle tarihe karışan Yugoslavya'nın en önemli turistik sembollerinden olması mı? Muhtemelen bunların hepsi. Ve bunların da ötesinde bir şeyler. 
Mostarlılar için bir zamanlar hayatlarının bir parçası olan, şimdi yoksun kaldıkları ve yeniden kavuşmak için sabırsızlıkla bekledikleri bir şeyler.? 


Narin siluetiyle şehrin simgesi olan ve 28,60 m açıklığı ile Avrupa'nın en büyük açıklıklı taş köprü olma rekorunu yüzyıllarca taşıyan Mostar Köprüsü'ne kuzeyden gelinmektedir. Yolcu veya turistlerin köprümüze varmadan önce Neretva nehri üzerindeki iki modern köprüden daha geçmiş olmaları mümkündür. Bunlardan birincisi alelade bir çelik yapı olup Neretva nehri üzerinde göze çarpmadan uzanmaktadır. İkincisi de normal beton bir köprüdür. Çelik köprünün bulunduğu noktada, 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Kanuni Sultan Süleyman zamanında, fazla teknik ve mâli imkan olmaksızın bir köprünün yapılması düşünülebilir ve bu kolaylıkla da mümkün olurdu. 
Gerek savaş ve gerek ticaret bakımından Neretva'nın bu kısmında bir köprü inşası çok mantıklı değildir. 
Çünkü ister asker olsun, ister tüccar, Mostar'dan geçmek zorunda olan herkes, daima Neretva nehrinin sol yakasında kalmaya ve Saraybosna'dan gelip Adriyatik'e giden yolu izlemek zorundadır. 


Gerçekte, Hersek anayolunun savunma ve trafik sorunları çok daha aşağıda, yani Poçitel serhat kalesi vadisinden akan Neretva nehrinin açtığı boğazda başlamaktadır. TI.Sultan Bayezıd bu noktayı bildiği içindir ki, bu kalenin her ne pahasına olursa olsun ele geçirilmesini ve müstahkem bir hâle konulmasını sağlamıştır 3 


Osmanlı Hükümeti böylece Mostar'dan değil, Poçitel Kalesinden başlayarak, gerek Dubrovnik ve gerek Dalmaçya kıyıları boyunca kuzeye doğru uzanan Venedik şehirlerini boyunduruğu altında tutmak ve kuzey-güney ticaretini kontrol altında bulundurmak imkanına sahip olacağını biliyordu. Köprü, bu stratejik öneminden dolayı, nehrin bu kısmında inşa edilmiştir. 


Boşnaklar ile Bosnalı Hırvatlar arasında 1993- 
1994 yıllarında meydana gelen ve kenti ikiye bölen 
savaşta, 9 Kasım 1993 tarihinde, Hırvatlar'ın attığı bir obüs mermisi ile yerle bir olan”, 1557-1566 yılları arasında Mimar Sinan'ın talebelerinden Mimar Hayreddin9 tarafından Neretva Nehri üzerine yapılan, hilali andıran kesme taş şekliyle bulunduğu şehre adını veren Mostar Köprüsü, Türk inşaat firmasının eliyle yeniden, yüzyıllar önce olduğu gibi narin siluetiyle yükselmek üzere gün sayıyor. 


Mostar Köprüsü ile Mostar'daki Koski Mehmed Paşa Camii de savaşta hasar görmüş, dönemin Bosna-Hersek Devlet Başkanı Alia İzzetbegoviç, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan (ominarenin yapılması ve caminin onarılması konusunda talepte bulunmuştur. Kültür Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden mimar ve mühendisler Mostar'a gönderilerek, hazırlanan proje çerçevesinde cami inşaatı tamam- 


lanmıştır. / 
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1998 yılında Dünya Bankası, Mostar şehri ve 
UNESCO arasında "Kültür Mirası Pilot Projesi"'ni oluşturmak, uygulamak ve yönetmek amacıyla bir ortaklık kuruldu. Projeye ayrıca Ağahan Vakfı ve Dünya Anıtlar Kurulu da ortak oldular. Köprünün, iki kulenin ve bitişik evlerin restorasyonları bu ortaklığın amacını oluşturmaktadır. Fransız BCEOM Şirketi de, şehirdeki faaliyetlerin yönetim ve koordinasyonuna teknik danışmanlık yapmaktadır.8 


22 Mart 2001'de oOMostar Köprüsü'nün 
"1.Aşama Restorasyon İhalesi", Unesco, Dünya Bankası, Ağa Han Vakfı ve Mostar Belediyesi'ni temsilen yerel "Proje Koordinasyon Birimi" tarafından sonuçlandırıldı. Yapı Merkezi?'nin kazandığı ihaleyi, Dünya Bankası'da onayladı. İhaleye Türkiye'den katılan tek firma olan Yapı Merkezi dışında; 8 uluslararası ve ulusal kuruluş Fransız (Dumez), Macar (Hidepito); İsviçre (BBR), İtalyan (Rodio* Graze); Çekoslovak (Zakladni), Hırvat GP); Fransız (Soletanche * Ouellin) şirketler katılmış!0; OKöprünün Onarım (masraflarına Türkiye'nin yanı sıra ABD, Almanya, Hollanda, İtalya, Fransa ve Hırvatistan gibi çeşitli ülkelerde katkı sağlamıştır. 


"Mostar Köprüsü Restorasyon Projesi", tamamen yeni ve güç bir restorasyon stratejisi gerektirmekteydi. Restorasyon Projesinde, ne tamamen yeni bir projenin yapımı ne de eski yapının aslına tamamen sadık kalınarak kopya edilmesi söz konusudur. Restorasyon, inşaatın başlangıcındaki fikre sadık kalmakla birlikte, ilk yapımında bilinmeyen ve mevcut olmayan, yıllarla, yaşadığı tarihsel olaylarla edindiği işaretleri, kazandığı renkleri de göz önünde tutmak zorundadır. Proje aynı zamanda Mostar halkını aktif olarak işe dahil etmek suretiyle, onların kaderlerini yeniden köprü ile birleştirmelerini sağlamayı da hedeflemektedir. 


Köprünün üç aşamalı olarak gerçekleştirilecek restorasyon inşaatında, Mimar Sinan Dönemi inşaat tekniklerinin aynısı uygulanarak; altı ay sürecek birinci aşama çalışmaları sırasında köprünün iki tarafındaki zeminin, temel ve beden duvarlarının güçlendirilerek restore edilmesi ile çevre araştırmasının yapılması; ikinci aşamada temel güçlendirme, üst yapı ve yol kaplamaları imal 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edilmesi ile üçüncü aşamada kemerin inşa edilerek köprünün (oOoeski Oogörünümünün Oo kazanması 


kararlaştırılmıştır. 


1995'te Dayton Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte onarım programına alınan köprünün otekrar inşası politik birtakım hesaplaşmaları da beraberinde getirdi. 28 Haziran 2001'de Mostar Köprüsü'nün onarımı ve yeniden açılması için gerekli hazırlıklar tamamlanmadan İtalya'nın temel atma girişiminde bulunması 


Türkiye'de rahatsızlık yarattı. |! 


Fransız ve İtalyanların politik engellemeleri yüzünden Mostar Köprüsünün inşaatına 6 ay önce ve 
1 yıl geç olarak başlanabildi. 


UNESCO tarafından dünya mirası ilan edilen Bosna'daki ünlü Mostar köprüsünün 7 Haziran 2001'de onarım çalışmaları, çeşitli nedenlerden dolayı başka bir Türk firması olan Erbu İnşaata verilerek yeniden başladı. 12 


Bununla birlikte 25 Şubat 2003'te Dışişleri Bakanlığımıza başvuran Fransa, Türk firmalarının Mostar Köprüsü'nün inşaatından geri çekilmesini istedi. Fransa, BM denetiminde yapılan inşaatın son aşaması olan 'Kule İhalesine' ihaleye sadece kendi firmalarının katılmasını ya da ihalenin kendi firmalarına verilmesini istedi. Fransa, 3 milyon Euro'luk ihalenin kendilerine verilmemesi hâlinde, Mostar Şehri'nin yeniden inşası için vaat ettiği 'kültür katkısını! çekeceği tehdidinde bulundu. 
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Türk Dışişleri Bakanlığı'na resmi bir yazı göndererek, Türk firmalarının ihaleye katılmamalarını istedi. 


Fransa'nın bu talebi Dışişleri Bakanlığı'nda tepki ile karşılanırken Milli Güvenlik Kurulu da olaya müdahale etti. Milli Güvenlik Kurulu, Türk firmalarının kesinlikle Kule İhalesi'nden çekilmemelerini istedi. MGK'nın kararı üzerine Dışişleri Bakanlığı da Türk firmalarına birer yazı göndererek, isteyen firmaların Mostar Köprüsü Kule İhalesi'ne katılabileceğini duyurdu.13 Köprünün iki yakasında ayrı ayrı yeniden inşa edilecek kuleler için Nisan-Mayıs 2003 tarihlerinde yapılması düşünülen ihale henüz yapılmamıştır. 
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Köprünün restorasyonunun kendileri için gurur meselesi hâline geldiğini söyleyen Erbu İnşaat!4 
Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Çetin, bazı ülkelerin restorasyonu Türklere vermemek için her türlü yöntemi denediklerini anlattı."Devletimiz bizi destekleyince 6 ay önce temeli attık. Bu köprü bizim boynumuzun  borcuydu."15. Köprünün kemer gövdesinin de tamamlandığını kaydeden Çetin, "En önemli kısmını bitirdik. Bu adeta köprünün beyni ve kalbidir. O bittikten sonra, 25 Ağustos'ta kemer kısmını yapacağız" dedi. Çetin, “kilit taşı" denilen son aşamanın da gerçekleştirilmesinden sonra korkuluk ve döşemeye geçileceğini bildirdi. 16 


ER-BU İnşaat Şantiye Şefi Onur Özbaşbuğ proje hakkında, "Beş yüz yıl önce köprüyü inşa edenlerin imkanları çok daha kısıtlıydı, daha az teknolojik donanıma sahiptiler ve vinçleri yoktu. 
Bugünse onlardan daha iyi şartlara sahip olarak köprüyü yıkılmadan önceki hâli gibi inşa etmeye çalışıyoruz" dedi17. 


1997 yılında SFOR'un Macar asker grubundan 
dalgıçlar, köprünün yeniden inşasında kullanılabilecekleri umuduyla, köprünün parçalarını nehirden çıkardılar. Ancak on yıldır nehirde bulundukları ve taşların sıkıştırma mukavemeti yeterli olmadığından; eski taşlar yalnızca köprünün sağ ve sol kıyılarını güçlendirmede kullanılacaktır. Bulunan bu taşların köprünün ilk inşaatında kurşun dökülerek birbirlerine kenetlendikleri, Japon uzmanları hayrete düşürmüştür. Köprünün ön kesimlerinin tamamlanmasında kullanılacak Tenelija taşları da civardaki taş ocaklarından temin edilmiştir.18 


Köprünün yapımı için Türkiye'den gelen inşaat mühendisleri, mimarlar ve Bayburtlu taş ustalarından oluşan, 65 kişilik bir ekip geceli-gündüzlü çalışmaktadır. Ayrıca, ER-BU grubuyla Dubrovnik'teki Omega Engineering firmasından gelen 10 mühendiste bu projede görev yapmaktadır. 


Mostar'dakı Köprüsünü yeniden inşa eden işçiler, 21'nci yüzyıl inşaat teknolojisinin bütün olanaklarından faydalansa da, köprü şantiyesindeki bütün vinçler, durmadan dönen çimento karıştırıcılar ve kalın metalden iskeleler, yüzyıllar öncesinde Osmanlı atalarının ilk köprüyü inşa etmekte ne kadar hırslı olduklarını anlamalarını sağlıyor. 
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UNESCO tarafından başlatılan 15.5 milyon dolarlık proje; Dünya Bankasından alınan 4 milyon dolarlık kredi, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankasından alınan 1 milyon dolar ve Hırvatistan, İtalya, Hollanda ve Türkiye'nin hükümetlerinden gelen bağışlarla yürütülmektedir. 1 milyon dolar hibe ederek Türkiye, bu somut adımın atılmasında öncü olmuştur. Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, Türk inşaat fırmaları, Dünya Bankası'nın belirlediği tarihten daha kısa sürede yürütülen Mostar Köprü inşaatı ile ilgili olarak şimdiye kadar 4 milyon Euro harcadılar.!? 


Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu, savaşta yıkılan ve bir Türk firması tarafından aslına uygun olarak yeniden yaptırılan tarihi Mostar Köprüsü'nde 31 Haziran 2003 tarihinde incelemelerde bulundu. Bosna-Hersek ziyaretinin 2. gününde karayoluyla Saraybosna'dan Mostar'a geçen Mumcu, Bosna-Hersek Sivil İşler Bakanı Safet Haliloviç ile Mostar Köprüsü'ne geldi. Burada çok sayıda Bosna-Hersek'li basın mensubu ile Türk gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mumcu, savaşta yıkılan tarihi değerin yeniden ayağa kaldırılmasının mutluluk verici olduğunu söyledi20. 


Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu, köprünün tüm hatlarıyla Osmanlı mimarisini yansıttığım ifade ederek, "Bizim için Ulu Camii ne kadar önemliyse, Mostar Köprüsü de o kadar önemli". Mostar'ın sadece bir köprüden ibaret olmadığını, “mimari bir şaheser" olarak görülmesi gerektiğini kaydeden Mumcu, " Sadece bu köprü değil, Bosna-Hersek'te Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan bütün tarihi eserlere çok önem veriyoruz" diye konuştu.2! 


ER-BU adlı Türk şirketi tarafından 18 uluslararası rakibi ihalede geride bırakarak başlatılan çalışmalar, gece-gündüz tüm hızıyla sürüyor. En önemli bölümü olan iskeleti tamamlanan ve şu anda ahşap iskelet olmasına rağmen üzerinden karşıya geçilebilecek hâle gelen köprü, Temmuz 2004'te aslına uygun olarak yeniden hayat bulacak. 


16.yüzyıl Osmanlı taş yapı geleneğine uygun olarak el işçiliği ile inşa edilen Mostar Köprüsü, Türk inşaat firmasının eliyle yeniden yüzyıllar önce 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olduğu gibi narin siluetiyle yükselmek üzere gün sayıyor. 


Mostar Köprüsü'nün yakınındaki bir büfede hediyelik eşya satarak geçinen 35 yaşındaki Senad Zelentroviç, yeniden inşa edilen köprünün Müslüman-Hırvat ( ilişkilerini Oodaha iyiye götüreceğini, aynı zamanda da keniin en çok ihtiyaç duyduğu şey olan turist ve dövizi de geri getireceğini belirtiyor. 


"Köprü yeniden inşa edildiğinde, turizmin geri geleceğini düşünüyorum. Dünyanın herhangi bir yerinden Mostar'a gelen, Stari Most'u görmeye geliyor. Mostar'ın başka nesi meşhur ki?"22 


Mostar Köprüsü'nün yeniden inşası, köprünün inşaatının tamamlanması Boşnaklar için kendi toplumlarının yeniden doğuşlarının bir simgesi, adeta psikolojik bir eşik gibi. O tamamlanırsa önemli bir adım atılacak.23 


Mostar'ın simgesi hâline gelmiş olan köprü ve yakın çevresindeki yapıların Türk mimar, mühendis ve taş ustasının göz nuru restorasyonu tamamlandığında Mostar yine eski canlılığına ve kimliğine kavuşacak, tüm Avrupa'nın ilgi odağı ve barış sembolü olmaya devam edecektir. 


NOTLAR 


1 Bosna-Hersek Savaşı'nda çok sayıda Osmanlı eseri 
tahrip edilmiş, yakılmış ve de hatta bombalanmıştır. 
Bu eserlerin en önemlilerinden birisi de 1550-51'de Foça'da inşa edilen Alaca Camii'dir. Cami, Nisan 1992'de Sırplı askerler tarafından dinamitlenerek, harabe hâline getirilmiş, daha sonra yeri buldozerle düzleştirilerek otobüs garajı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca ayrıntılı bilgi için bkz: Bora, Tanıl, Milliyetçiliğin Provokasyonu - Bölgeler-Sorunlar: Yugoslavya, Birikim Yayınları, İstanbul, 1991; Çoliç, Velibor, Bosnalılar - İnsanlar, Kentler, Dikenli Teller (Les Bosniagues), (Çev. 
Çelikkan, Esin Talu), Yapı Kredi Yay., İstanbul, 1996. 


2 Samary, Catherine, Parçalanan Yugoslavya ve 
Bosna'da Etnik Savaş, (Çev. Bülent Tanatar), Yazın Dergisi Yay., İstanbul,1995. 
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www.nationalgeographic.com.tr/ngm/konu.asp? 
Yil—03&Ay-04&Konu-5 


Kissling, H.J., "Mostar Köprüsü", Sanat Dünyamız, Yıl:1, sayı.3, Ocak 1975, İstanbul, 1975, s.33. 


Eski haritalarda, ırmağın sağ yakasında, Mostar'dan güneye giden diğer bir yolun gösterilmesi, bu yolun denize ulaşan anayol olduğuna işaret etmez. Eğer bu yol anayol olarak kabul edilecek olursa, o zaman Poçitel Kalesi'nin ırmağın niçin sol yakasında yapıldığının sebebini açıklamak mümkün olamayacaktır. Mostar'ın planına şöyle bir göz atan herkes, ilk bakışta bütün şehrin aslında kuzeyden-güneye uzandığını ve bütün önemli eski tarihi yapıların Neretva nehrinin sol yakası boyunca toplanmış olduğunu görür. 


18 Mayıs 1992 tarihli Milliyet Gazetesi'nin 14.sayfasında, Dinçer Güner'in "Bosna-Hersek'te Türk İzleri Siliniyor" başlıklı yayımlanan yazısında; "Marian oWenzell, (Londra, Sanat Tarihi Araştırmacısı: Yüzyıllar öncesi uygarlığın somut kanıtları olan bir çok yapı, ağır toplarla, roketlerle, çıkarılan yangınlarla yok ediliyor. Bosna-Hersek'te Osmanlı döneminde yapılmış ve “Şaheserler Dizisi” olarak tanımlanacak pek çok yapıt mahvedildi. 
Avrupa'daki Türk izleri çılgın saldırılar sonucu tamamen silinmeye yüz tuttu" şeklinde konuştu. 
Ayrıca bkz: Celic, D.-Mujezinovic,M., Stari Moestovi u Bosni i Herzegovini, Sarajevo, 1998; Pasic, A., The Old Bridge (Stari Most) in Mostar, İstanbul, 1995. 


Mostar Köprüsü'nün Mimar Hayreddin tarafından inşa edildiği, Makarsa İskelesi kalesini inşa etmesi için görevlendirildiği; Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Defterleri, Nu.:7, hüküm 1216'da açıkça ifade edilmektedir: 


“Yazıldı. 

Hersek Beği Hüseyin Paşa'nın Kapukethüdâsı Dâvüda virildi. 

Mimarbaşına hüküm ki: 

Hersek Beği Hüseyin dâme ızzühü Südde-i Sa'âdetüm'e mektüb gönderüp; "Makarska İskelesinde binâ olunmak fermân olunan kal'a binâsıyçün mi'mar lazım olub ve bundan akdem 


Mostar Köprüsi'n binâ iden Hayreddin içun binâ ilminde mehâreti olub kal'a-i mezbüre binasına 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mi'mar tayin olunup gönderilmesini" arz eylemeğin buyurdum ki: 


Vusül buldukda, mezkür Hayreddin-i kal'a-i mezbüre binâsıyçün mi'mar ta'yin eyleyüb mu'accelen gönderesin ki, varup müşârun-ileyh vech ü münâsib gördüğü üzre kal'a binasına mübâşeret idüp itmâm-ı maslahat eyleye". 


31 Ağustos 2001 saat 11.00'de ibadete açılan ve 
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz'ın katıldığı açılışta, ilk olarak Cuma namazı kılınmıştır. 
Koski Mehmed Paşa Cami ve minaresi için yaklaşık olarak 300 bin dolar harcanmıştır. 
http:/www.ntvmsnbc.com/news/103253.asp. 


Bessac, Jean-Claude, "Reconstruction pont de Mostar ", Archeolog, S.376, Paris, Mart 2001, s.49. 


1965 yılında kurulan Yapı Merkezi'nin; Galata 
Kulesi, Yerebatan Sarayı, Selanik Atatürk Evi ve Sakarya Vilayet Binası'nın depremden sonra güçlendirme ve restorasyonları, Aksaray Yeraltı Çarşısı - İzmir Mithatpaşa Enstitüsü ve Kandilli Adile Sultan Sarayı'nın yangın sonrası takviye ve onarım restorasyonları, bu konuda gerçekleştiği çalışmalardan bazılarıdır. Yapı Merkezi ayrıca; İstanbul (OHafif (oOMetrosu- İzmir o Metrosu-Söğütlüçeşme İstasyonu ve Viyadükleri,Çeşitli Sanayi Siteleri, Karaköy ve Mecidiyeköy Kat Otoparkları, İstanbul Çağdaş Tramvay Sistemleri, Antalya Club Aguamarine Tatil Köyü, Caddebostan Irmak OoOoOkulları,,Yedpa (o Ticarete (o Merkezi, Çamkonaklar Sağlıklı Yaşam Beldesi gibi projelere de imza atmıştır. 


Pegueux, G.-Bessac, 1.- Blasi, C., Mostar-Bosna'da Stari Most'un Yeniden İnşaatı Bildirisi, Mart 2000. 
http://www.yapimerkezi.com/turkce/mm4 sml | 01.htm http://www.arkitera.com/haber- ler/2001/04/24/ mostar.htm 


http://www.arkitera.com/haberler/20024)6/28/mostar.htm 


Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Ahmet Erozan, "İtalya'nın törene ilişkin davetini yok saydığını belirterek, 'Yok saymamda da gayet açık bir sebep var. Uluslararası projenin ulusal bir törenle açılması diye bir şey olamaz' dedi. İtalya Cumhurbaşkanı Carlo Azeglio Ciampi'nin Bosna-Hersek ziyareti çerçevesinde planlanan temel atma törenini 'mizansen' olarak değerlendiren Erozan, törenin İtalya kamuoyuna yönelik olduğunu kaydetti. 


Büyükelçi Erozan, İtalya'nın Mostar Köprüsü'nün 
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20 
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22 
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yeniden inşası çalışmalarında en büyük donör olmasına rağmen, açılan ihalelerin hiçbirini kazanamadığına işaret ederken, böyle bir tören için öncelikle köprü inşası için hazırlıkların tamamlanması gerektiğini hatırlattı. 


http://Www.ntvmsnbc.com/news/87433.asp 


ER-BU inşaat tarafından daha önce Erzurum'da 2. 
Murat Köprüsü, Muş'ta Murat Köprüsü, Kayseri'de Kesik gerçekleştirilmişür. 


http:/www.arkitera.com/haberler/2003/02/25/mostar.htm http://www.zaman.com.tr/2003/06/26/haberler/hl.htm 


Köprü gibi eserlerin restorasyonu 


http://www.yenisafak.com/g6.htmli 


I Temmuz 2003 http://www.ntvmsnbc.com/news/ 222430.asp 


http://www.balkantimes.com/html text oniy2/ turkish/030626-BETH-001.htm.Southeast European Times için Saraybosna'dan Beth Kampschror'un haberi - 26/06/03 


http:/www.yapimerkezi.com/turkcefmm4 sml 02htm http://www.mfa.gov.tr/turkce/grupc/cb/2003/06/ 30.06.2003.htm http:/Www.arkitera.com/haberler/2003/02/25/ mostar.htm http://www.milliyet.com.tr/2003/07/01/yasam/ yas04.htmi 


http://www.yenisafak.com/g6.html http://www.ntvmsnbc.com/news/222430.asp 


Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu daha sonra restorasyon çalışmaları sürdürülen tarihi Bursa bedesienini de ziyaret etmiştir. 


http://www.balkantimes.com/html text only2/tu rkish/030626-BETH-001.htm. Southeast European Times için Saraybosna'dan Beth Kampschror'un haberi - 26/06/03. 


Ortaylı, İlber, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İletişim Yay., İstanbul, 2000; Popovic, Aleksandre, Balkanlarda İslam (L'Islam Balkanigue). İnsan Yay., İstanbul, 1995; Saybaşılı, Kemali- Özcan, Gencer, Eski Balkanlar, Yeni Sorunlar..., Bağlam Yay., İstanbul, 1997. 
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Atatürk ve Sanat Kavramı 
Üzerine Düşünceler 


Anahtar Kelimeler: 


Atatürk, Sanat Kavramı. 


Burak TARLAKAZAN 


Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü Grafik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. 


7 urtuluş mücadelesi sürecinde M. Kemal, engin 
K ileri görüşlülüğü ile zaferin elbet kazanılacağını ve ondan sonra da asıl zaferin; medeniyet, kültür, çağdaşlaşma yolunda gerçekleşeceğini ve bunun için yapılması gerekenleri, önceden tek tek plânlamıştı. 
Büyük zaferden sonra Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte gerçekleşen, Kılık - Kıyafet Devrimi, Harf Devrimi, Medeni Kanun, Anayasa, Eğitim ve Üniversiteler reformu, bu düşüncenin özgür meclis iradesiyle oluşturulan önemli kanıtlardan bazılarıdır. 


Türkiye Cumhuriyeti'nin yaratılması ve bütün kurumların oluşturulması gibi, kültür ve sanat kurumlarının temelleri de Atatürk tarafından atılmıştır. 


Bu temellerin atılmasındaki etken düşünce; Cumhuriyet Türkiyesi'nin çağdaşlaşması ve gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşması için kat edilecek yolların, sanat olgusundan geçtiği ve bu kavramın, toplum üzerinde bir yaşam biçimi oluşturmayı amaçlayan kültür kurumlarının oluşturulmasıyla mümkün olacağı anlayışıdır. 


Bu bağlamda, Atatürk ve sanat kavramlarını farklı çıkış noktalarıyla incelemek ve elde edilen sonuçları Milli Mücadele ve Cumhuriyet'in ilânı ile birlikte 19 yıllık süreçte gerçekleşen büyümenin sebepleri içinde göstermek yanlış sayılmayacaktır. 


Atatürk'ün sanata bakışı ve sanat anlayışı, günümüz Türkiye'sine de ışık tutmaktadır. Bu felsefe ve düşüncenin tam manâsıyla kavranıp, toplumsal düzen içerisinde bir yaşam biçimi olarak hayata geçirilmesi, Atatürk'ün düşündüğü ve yaratmak istedi- 


Bilge 30 


— — —öi— — — 


Bi kültür politikasının yaşatılması adına önemli bir temel oluşturmaktadır. 


M. Kemal, askeri eğitim almış bir devlet adamı olmasına rağmen toplumu ayakta tutan “kültür - sanat” değerlerine önem vermiş, tarih, dil, arkeoloji, güzel sanatlar, tiyatro ve müzik konularında araştırma ve uygulamalar yapan birimler kurmuş, bu alanlarda yapılan çalışmaları takip etmiş ve bizzat yönetmiştir.! 

Atatürk'ün Güzel Sanatlara olan ilgisini düşünürken konuyu iki bölüm halinde; Cumhuriyet önce- 


si ve Cumhuriyet dönemi olarak incelemek mümkün ve hatta gerekli görülmektedir. 


Cumhuriyet öncesi dönemde; Atatürk'ün Güzel Sanatlarla ilgilenmeye gerçekten de vakti olmadığını kabul etmemiz gerekir. Sıkı bir askeri eğitim, Kurmay Subay olarak katıldığı Ordu saflarında kendisine verilen görevler, Trablusgarp ve Balkan savaşları, Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarının güç koşulları içinde, M. Kemal daima ve çok önemli görevlerde bulunmuştur.2 


Cumhuriyetin ilânıyla birlikte kültür ve sanat sorunlarına daha fazla önem veren Atatürk, devletin görevleri arasına bu konularıda almış, sanata ilgiyi devlet politikası haline getirmiştir. Sanatın temel kültür sorunlarından biri olduğu vurgulanmış, sanat eğitiminin sorunları, milli eğitim sorunları içerisinde ele alınmıştır. 


Atatürk'ün sanat ve eğitim sorunlarına yaklaşımı ve oluşturduğu devlet politikası sonucunda özellikle resim sanatçılarının güçlerini birleştirerek oluşturdukları sanatsal birlikler, Türk Sanatını olgunlaştırmaya ve geliştirmeye çalışmışlardır.3 


1883 yılında öğretime başlayan Sanayi-i Nefise 
Mektebi, Cumhuriyetin ilânıyla birlikte, Güzel Sanatlar Akademisi olarak sanat eğilimi hayatına devam etmiştir. Bu akademi Türkiye'de bütünüyle sanat eğitimine yönelmiş en eski ve en köklü eğitim kurumudur. 


Akademi; Cumhuriyet'le birlikte yeni bir düzen ve işleyiş içine girmiş, hızla gelişmiştir. Bünyesinde zaman zaman önemli reformlar yapılmış; resim, mimarlık, heykel ve süsleme sanatları alanında, Türk Sanat Tarihi'nde büyük yeri ve önemi olan çok sayıda sanatçı yetiştirmiştir.$ 
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“Bir millet sanata ehemmiyet vermedikçe büyük bir felâkete mahkumdur. Birçok unsurlar felâketin derecesini fark edemez. Fark ettiği gün de ne kadar müthiş bir faaliyetle çalışmak gerektiğini tahmin edemez” diyen Atatürk'ün resimle karşılaşması aile çevresi ve mahalle mektebinden başlar. Çocukluk arkadaşı Asaf İlbay'ın tesbitlerine göre: 


M. Kemal, her çocuğun kendisini men edemediği oyunlara katılmaz, ya seyirci kalır, yahut elinde- ki bir çubukla resimler yapardı.” 


Atatürk'ün sanata, sanatçıya ve sanat eğitimine verdiği önemi; 1936 yılı Temmuz ayının 18'ini 19'una bağlayan gecede Cevat Abbas Gürer'in lise son sınıf öğrencisi olan oğlu Mustafa Kemal'e yazdırdığı şu notlarda görmek mümkündür; 


“... büyük insanlık varlığının anlatımına yarayacak kural, kültür dediğimiz kelimenin üzerinde dikkat, inceleme sonucunda anılabilmiş olan kavramlarla anlamlaşır. 


Bu arada bütün modem dillerde kullanılmakta olduğu içindir ki; bizde de (Beauxarts) denilen şey olmuştur. Bu kelimeyi Türkler sanıyorum pek haklı olarak; 1. Müzik, 2. Resim, 3. Heykeltraş, 4. Edebiyat, 
5. Mimari, 6. Raks, jimnastikten bileşik saymışlardır. 


Bu branş, insan topluluklarının yüksek niteliklerini göstermede çok büyük önemi kapsar. Bu, yüksek karakter temizliği, beceri, ince yetenek ve işte bunların hepsini yapabilmek sanatçılığın birleşmiş anlamıdır. 


Bu sorun üzerinde bizim de, çocuklarımızın da 


birlikte durmamız gerekir. 


Güzel sanatlarda başarı; bütün devrimlerin başarılı olduğunun en kesin kanıtıdır. Bunda başarı sağlayamayan uluslara ne yazıktır. Onlar bütün başarılarına karşın uygarlık alanında yüksek insanlık sıfatıyla tanınmaktan her zaman yoksun kalacaklardır. 


İşte bunun içindir ki; biz elimize aldığımız Büyük Türk Ulusunun başarısına çalışmakla mutluyuz. 
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Ne yazıktır ki biz dahil, bizzal bu işte geriyiz. Çocuklarımız, gençlerimiz babalarından gördükleri noksanları, dünyaya bakarak tamamlamaya çalışmaktadırlar, çalışmalıdırlar!”© 


M. Kemal'in; söylevleri, sanat alanında da, yön gösterici ve açıklayıcı olduğu kadar; kişiliği, özellikleri ve yaşam tarzıyla da sanatla içiçe olduğu gözlenmektedir. Gerek kullandığı aksesuvarlar, gerek giyim tarzı, gerekse yaşadığı mekanlarda herzaman estetik ögeleri görmek mümkündür. Bu özellikler onun sanatı yaşamın bir parçası olarak hayata geçirdiğini göstermektedir. 


Yaşamı boyunca, Atatürk'ün yakınında bulunmuş, masasının etrafında yer alarak onun davranışlarını yakından izlemiş olanların, görüşlerine tanıklık edenlerin birleştikleri bir nokta vardır; Atatürk giyiminde kuşamında olduğu kadar, yaşadığı çevreyi düzenlemede, çevresindekileri yerli yerine koymakta da titizdir.” 


Sanatsal olgulara duyarlı olan ve kavrayıcı bir gözle yaklaşmasını bilen siyasal liderlerin bu kavrayış biçimi, onları, bu olgular karşısında daha etkin olmaya, yeri geldikçe bu olgulara ilişkin fikir üretmeye yönlendirir. 


Atatürk'ün bu anlayış biçimiyle yetiştiği, daha öğrencilik yıllarında arkadaşı Fuad ile yaptığı söyleşi sırasında; “Fuad, eğer matematiğin üzerinde durdugum kadar şiir ve resim üzerinde dursaydım, harbiye- de dört duvar arasında kapanıp kalmazdın. Mehtaplı gecede okuldan kaçıp buraya gelir ve şiir yazardım. 
Sabahleyin ortalık aydınlanır aydınlanmaz da resim yapmaya başlardım.” 8 sözleriyle ifade edilebilir. 


Atatürk'ün sanat anlayışı en başta zamanın bir ürünüdür. Mustafa Kemal yirmi dokuz yaşındayken “Fecr-i Ati” akımı, sanat anlayışını bir beyannameyle ilân etmekteydi (1910). Buna göre sanat; yurda yararı olan bir uğraştır, duyguların geliştirilmesi yoluyla milletin de gelişmesine katkıda bulunmaktır.? 


Sanatı “güzelliğin anlatımıdır” diye tanımlayan ve ilerleyen yıllarda da sanat kavramının geliştirilmesi ve toplumsal yaşantının içine yerleşmesi için ciddi çabalar gösteren Mustafa Kemal sofrasında sanatçılara her zaman yer vermiş, güçlü düşünce yapısına dayanarak da onlarla çoğu gece gün ağarıncaya 
kadar söyleşmiş ve tartışmıştır. 10 


Yaptığı bu söyleşi ve tartışmalar ışığında Cumhuriyet döneminde Türk halkını ve geleceğini ilgilendiren sanat anlayışı ve sanat kavramlarının da temelleri atılıp, çok sayıda sanatsal faaliyet gerçekleştirilmiştir. 


11 Nisan 1930 akşamı Muhsin Ertuğrul'la yaşanan sohbet sonucunda açılan tiyatrro okulu bunun önemli kanıtlarından biridir. Bu tiyatro okulunda (Darülbedayi) bir Devlet Operası ve Tiyatrosu hayat bulmuştur.!! 


Yine 1 Kasım 1924'te öğretime açılan Ankara Musiki Muallim Mektebi, müzik ve müzik eğitimi ile ilgili Zeki Üngör'le yaptığı görüşmenin sonucudur.12 


1924 yılında yürürlüğe giren “Tevhid-i Tedrisat” yasası, bir bakıma, resim ve heykel öğrenimini, sanat tarihi ve bu uygulamaları yürüten kuruluşların da gözden geçirilmesini kapsıyordu. 


Bu günlerin Ulusal eğitim-öğretimindeki ana ilkelerden birisi de “teknik alanlarda, sanat ve meslek kesimlerinde, kültürlü usta elemanların yetişmelerini sağlayacak öğretim kurumlarına önem verilmesi”dir.13 


Bu kanunun çıkarılmasından yaklaşık bir yıl önce (15 mart 1923 Perşembe) Adana Türk Ocağı'nda gençlerle yaptığı konuşma, sanat ve sanat eğitiminin önemine yönelik Tevhid-i Tedrisat kanununun çıkarılmasına bir çıkış noktası olarak kabul edilebilir. 


..Efendiler; millet vasıl olduğu mertebei saadetle daha çok seneler dikkat ve ihtibahla hemahenk olarak çalışmaya mecburdur. Hakiki zafer muharebe meydanlarında muvaffak olmak değil, asıl zafer muvaffakiyetlerin menabiini kuvvetlendirmek, milleti yükseltmektir... Eminim ki, gençler yalnız nazariyatla meşgul değillerdir. Sanatın, ziraatın, ticaretin ne olduğunu anlayan ve bunları fiilen tatbik eden gençlerdir. Hakiki muzafferiyete ancak bu gibi müsmir sahalardaki faaliyetle varacağız.14 
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Yaptığı bu konuşma M. Kemal'in konuya yaklaşımını göstermektedir. 


Tevhid-i Tedrisat kanunuyla birlikte aynı yıl Musiki Muallim mektebinin açılması, 1926'da Darülelhan'ın İstanbul Konservatuarına dönüştürülmesi ve Güzel Sanatlar Akademisi'nin yaraşır bir ortama kavuşturulması, 1931'de Tiyatro Meslek Mektebi'nin açılması, 1934'te İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Türkiye'yi ziyareti sırasında; Ahmet Adnan Saygun'un “Özsoy” operasının sahnelenmesi ile modern operanın başlaması, yine aynı yıl, Milli Musiki ve Temsil Akademisi kanununun çıkarılması, 1936'da Devlet Konservatuarı'nın 1937'de Gazi Terbiye Müzik bölümünün kurulması ve ilk Resim ve Heykel Müzesinin Dolmabahçe Sarayı'nda açılması; Cumhuriyet döneminin Atatürk'ün önderliğindeki kimi sanat başarılarıdır.!5 


Atatürk, hiçbir zaman kendi heykel ya da anıtının yapılmasını ne önermiş ne de buyurmuştur. Ancak Türk büyüklerinin heykel ya da anıtlarının yapılmasında çevresiyle çeşitli görüşmeler yapmış, öneriler ve buyruklar vermiştir. 


Bu konuda en önemli örnek; kendi el yazısıyla, 2.8.1935, saat;22.50 tarihlemesi içinde “Sinan'ın heykelini yapınız” buyruğudur. Bu buyruk üzerine çeşitli çalışmalar yürütülmüştür.16 (1956'da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi bahçesine dikilen heykel bu çalışmaların sonucudur). 


Atatürk sağlığında yapılan heykellerini, memlekete heykel kavramı girsin diye benimsemiştir. 17 
Heykel ve Heykeltraşlıkla ilgili, Bursa'da yaptığı; konunun önemini, gerekçelerini ve yanlış anlamaların önüne nasıl geçileceğini ifade eden konuşması şöyledir; 


..Dünyada yükselmiş, gelişmiş, medeni olmak isteyen ve buna kesin karar vermiş olan her millet mutlaka, heykel yapar, heykeltraş yetiştirir. Herhalde çağdaş milletimiz, medeni milletimiz, medeni kaabiliyetli milletimiz, ilerlemenin yollarından biri olan heykeltraşlığı azami derecede ilerletecek, ve memleketimizin her köşesi ecdadımızın ve bundan sonra yetişecek kıymetli evladımızın hatıratını güzel heykellerle dünyaya ilan edecektir... 
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..Efendiler! Bizim milletimizin kuvvetli iki şeyi vardır; dili ve dini... Hiçbir kuvvel, hiçbir tesir, hiçbir baskı ve keyfi yönelim milletimizin bu iki faziletini kalb vevicdanından söküp atamamıştır. Ve atamaz. Heykel yapmak, şunu ve bunu yapmak milletimizin dini inançlarında bir eksiklik yaratsın. İşte buna imkân yoktur. Hissiyatını, duygularını, ruhunu yükseltmek için gerekli şeylere ilgisiz kalan millet, medeniyetin gerektirdiklerine tamamiyle başvurmuyor demektir. Resim yapmayan, heykel yapmayan, güzel sanatları anlamayan bir milletin noksanı var demektir. Böyle bir milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. Halbuki Türk Milleti, bütün yaratılış vasıfları ve nitelikleriyle, en medeni, en gelişmiş bir millet olmaya layıktır ve olacaktır.!8 


Atatürk anıtlarının gerçekleştirilmesindeki temel amaçlardan biri, yeni kurulan devletin gücünü ve Atatürk'ün devlet adamı kimliğini yansıtmaktı. 
Ancak bir başka önemli amaçta, heykel ve anıt kavramını, dolayısiyle güzel sanatları halk kitlesine ulaştırmak, çağdaş kültürün yerleşmesine bu yolla katkıda bulunmaktı.!? 


H. Krippl tarafından yapılan Afyon anıtının yan kabartmalarından birisinde Mareşal Fevzi Çakmak bir masa başında yumruğunu bir haritaya basmış olarak işlenmiştir. Yabancı bir heykeliraşa böyle bir eskiz, doğrudan doğruya Atatürk tarafından verilmiştir.20 


Aktarılan bu anı Atatürk ve sanat (heykel-anıt) kavramı adına çarpıcı bir örnektir. 


Sinema ve sinemacılığın gelişmesi de Atatürk için büyük önem taşımaktaydı. 


1930-1938 yılları arasında akşam vakitlerini, çoğu zaman sinemada film izleyerek geçirmişti. 
Çevresindekilerle ya da konuklarıyla birlikte bu aktiviteyi gerçekleştirmesi sinemaya verdiği önemi ve örnek teşkil etmesi açısından dikkat çekicidir. 


..Sinema, dünyanın en uzak köşesinde oturan insanların birbirlerini tanımalarını, sevmelerini temin edeceklir. Sinema insanlar arasındaki görüş ve düşünüş farklarını silecek; insanlık idealinin tahakkukunda en büyük yeralımı yapacaktır. Sinemaya la- 


yık olduğu ehemniyeti vermeliyiz 2! 
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Sözlerinde bu evrensel sanatın insanlar arasındaki birlikteliği kuvvetlendireceği vurgulanmış ve belkide Türk karakterinin, yaşayışının, özelliklerinin; bu yolla dünyaya sunulabileceğine işaret etmiştir. 


Bu konuda en büyük dileği, Cumhuriyet'in hangi şartlarda doğduğunu anlatan bir “Milli Mücadele” filminin yapılmasıydı. Gerektiğinde üniformasını giyip bu filmde bir artisi gibi rol alabileceğini söylüyordu. Atatürk'ün, sağlığında bu dileklerini gerçekleştirebilecek çapta sinemacıların bulunmaması; Türk sinemasının, devletin; bizzat Atatürk tarafından tesbit edilen resmi kültür siyasetinin, dışında tutulmasına yol açtı.22 


Atatürk Toplumcu sanat istememiş, ve ancak sanatın toplumda mutlak bir yeri olmasını, toplumun malı sayılmasını, toplumu geliştirecek bir güç durumunu kazanarak, gerçek ulus ve Cumhuriyet için sürekli yaşamaya yarayacak kaynaklardan biri olmasını önermiştir.23 


Bir milletin sanata önem vermesini, sanatçılar yetiştirmesini, yetişmiş sanatçıların korunmasını Atatürk herzaman sözleriyle ve gerçekleştirdiği faaliyetlerle desteklemiştir. 


M. Kemal'in sanata ilişkin sözlerinde, bir özetleme niteliğinde olmak üzere şu sonuçlar çıkarılabilir; 


1) Sanat güzelliktir. 


2) Sanat insanı olgunlaştırır. Milletler olgun bireylerin çabalarıyla ileri gider. Dolayısıyle sanatta ileri gitmek, bir bakıma milletin de ilerlediği anlamını taşır. 


3) Güzel Sanatlarda başarı, devrimlerin başarısıyle eş anlamlıdır. Uygarlık alanında yüksek insanlık değerlerini oluşturan başarı budur. Diğer başarıların böyle bir sonucu sağlama gücü yoktur. 


4) Sanat; bir milletin hayat kaynağıdır. 
5) Herkes Sanatçı kişiliğe sahip olamaz. 


6) Sanatçılar toplumda doğruyu, gerçeği başkalarından çok önce duyan, gören kişilerdir. Çünkü hayatları bunu elde etmek için verdikleri savaşlarla doludur.2 
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Büyük lider ; gerek yaşantısında ve yaptıkların- da, gerek okuduğu kitaplarda notlar düşerek, gerekse söylev ve demeçleriyle Cumhuriyet'in ilerlemesinde ve gelişmesinde en önemli unsurlardan birininde güzel sanatlar kavramının olduğunu belirtmiş ve bu konuda atılması gereken hemen her adımı atarak, gelecek kuşaklara aktarmıştır. 


Bundan sonra yapılması gereken, yine diğer tüm atılım ve devrimlerde olduğu gibi sanatla ilgili konularda da bayrağı devralıp, kuşaktan kuşağa aktarmak ve Atatürk'ün hedeflerini bu yoldaki çabalarla yakalamak, genişletmek ve Türk Sanatı'na evrensel boyutlar kazandırmaktır. 
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YAYIN TANITIMI 


“Cumhuriyet Dönemi 
Kültür Çalışmalarının 
Dünü, Bugünü 
(Bir Kültür Politikası Oluşumu” 


Nail Tan, Cumhuriyet Dönemi Kültür Çalışmalarının Dünü, Bugünü (Bir Kültür Politikası Oluşumu), BRC Basım Matbaacılık Lid. Şti., Ankara, 2003, 72 s. 


Dr. Reşide GÜRSES 


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Uzmanı 


Kültür alanında olmak üzere devletin pek çok kademesinde görev alan ve bir dönem Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdürlük yapan Nail Tan'ın, Türk halk bilimi, edebiyatı ve tarihi alanlarında kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Bu yayınlardan biri de 2003 yılında basılmış olan Czmhxriye! Dönemi Küllür Çalşmalarının Dünü, Bugünü (Bir Kültür Politikası Oluşumu) adlı kitaptır. Cumhuriyet dönemi kültür çalışmalarının özlü bir şekilde verildiği bu kitap, bir kültür politikası oluşturulması noktasında da kültür alanında yapılması gerekenleri maddeler hâlinde ortaya koyuyor. 


Kitap iki ana bölümden oluşmaktadır. "Türkiye'de Kültür Çalışmalarının Dünü" başlıklı birinci bölümde konu, kendi içinde üç alı başlık altında inceleniyor. "Türkiye Cumhuriyeti'nin Devraldığı Kültürel Miras" başlığının taşıyan ilk kısımda; yazarlardan, matbaaya, tiyatroya, musikiye ve resme kadar kültürün her alanında Cumhuriyet dönemine devreden kültürel miras ile ilgili bir durum tespiti yapılıyor. 


"Atatürk Dönemi Kültür Politikası ve Temel Çalışmalar" konusu ikinci kısımda yer alıyor. Burada Atatürk'ün kültüre bakışı ve bu konuda yaptıkları üzerinde duruluyor. Bir konuşmasında "Milli Kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracagız." (1933) diyen ulu önder Atatürk, "Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür." (1936) sözünde de belirttiği üzere, alfabe değişikliğinden tiyatroya, tarihe, dile ait pek çok alanda toplumun kültürel gelişimini sağlayan adımlar atılmasını sağlamıştır. Bu kısımda Atatürk dönemi kültür faaliyetleri özlü bir biçimde anlatılıyor. 


"Cumhuriyet Döneminde Kültür ve Sanat Alanında Gelişmeler" adlı son kısımda ise Cumhuriyet 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döneminde; edebiyat, plâstik sanatlar, müzik, tiyatro, opera,, bale, sinema, mimarlık, müzecilik, televizyon vb. alanlardaki kültür birikimi üzerinde durulmakta ve konuyla ilgili tespitler yapılmaktadır. 


"21. Yüzyılın Başında Türkiye'de Kültür Çalışmalarına Toplu Bir Bakış" adlı ikinci bölümde ise, ilk olarak Anayasamızda yer alan kültürle ilgili maddeleri veriliyor. Daha sonra, Kültür Bakanlığının kuruluşu, mevzuatı, kültür bakanları, bakanlığın görevleri ile ilgili bilgiler aktarılıyor. Hükümet programları ve beş yıllık kalkınma plânlarında kültür konusuna değinildikten sonra, Kültür bakanlığı teşkilâtı, insan gücü ve kültürle ilgili çeşitli yaklaşımlar dile getiriliyor. Bu kısımdan sonra, Türkiye'nin Temel Kültür Sorunları ve bunlara ilişkin çözümler maddeler hâlinde sıralanıyor. Bunlardan bir kaçına değinecek olursak: "Türk kültürünün bütün yönleriyle tanıtılacağı milli Müze ve Folklor Açık Hava Müzesi kurulmalıdır. Ayrıca; Modem Sanatlar Müzesi, Kıyafet Müzesi, Tarım Müzesi, Mutfak Müzesi gibi özel uzmanlık müzelerine de şiddetle ihtiyaç vardır. Özel müzeler, köstekleneceği yerde özendirilmelidir.", "Okuyan bir toplum olmamız için okuma materyallerinin vergilerinin düşük tutulması, posta giderlerinin düşürülmesi, kitaplık sayısının artırılması gerekmektedir.", "Korsan yayıncılığın önlenmesi için kitap, CD, kaset fiyatlarının düşürülmesi gerekmektedir. Bunun için de vergi indirimi gereklidir.", "Dünyadaki Türkoloji kürsüleri ve etkinlikleri desteklenmeli, sayıları artırılmalıdır." 


"Kültürel Çalışmalarda Gözetilecek Temel İlkeler" başlıklı son kısımda ise kültürel faaliyetlerin niteliği ile ilgili: "Kültür ve sanat çalışmalarında; *yerellikten ulusallığa, ulusallıktan evrenselliğe" ilkesi çerçevesinde kültürel değerlerimiz geliştirilerek, insanlığın ortak kültürüne katkıda bulunulacaktır.", “Türkiye'deki bütün kültürel mirasa sahip çıkılacak, onarım ve tanıtımları yapılacaktır.", "Sanat çalışmalarında taklitçilik değil; özgünlük, yaratıcılık ön plânda tutulacaktır.", "Tiyatro, opera ve balede evrensel eserlerin yanı sıra öz kültürümüzden kaynaklanan, kendi sanatçılarımızın ürettikleri, besteledikleri eserlere ağırlık verilecektir.", "Kaybolmakta olan gölge oyunumuz, kukla ve orta oyunu sanatlarımız, âşıklık geleneğimiz ve el sanatı dalları öncelikle ele alınıp canlandırılacaktır." vb. ilkeler ortaya konuyor. 


Kitap, kültür alanındaki eksikliklerimizi ve bu konuda yapılması gerekenleri bir bütün hâlinde göz önüne sermektedir. Türk kültürünün çeşitli açılardan değerlendirildiği eser, kültürel sorunlarımızla ilgili tespitler, öneriler, çözümler açısından da dikkate değer bir çalışmadır. 
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Türkiye Cumhuriyeti 
Tarihi I-II 


Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara,2000, Cilt I, XVI - 475 sayfa Ankara,2002, Cilt 11, XV114730 sayfa 


Hilâl DEMİRBAŞ 


A.Ü. Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü. 


ir toplumun,millet olarak düşünülüp bu şekilde 

benimsenebilmesi için kuşaktan kuşağa aktarılabilen bir kültüre sahip olması gerekir. Bilindiği gibi kültür; toplumun yaygın olarak benimsediği temel düşünce sistemi, dil, tarih, din, bilim, entelektüel kültür, teknoloji, sanat, âdet, örf, gelenek, folklor, ahlâk, hukuk, devlet anlayışı ve devlet yapısı, basınyayın ve kitap, ziraat, ekonomi, askerlik ve spor gibi kavramların oluşturduğu bir bütündür. 


Atatürk ise kültürü" Bir insan topluluğunun devlet hayatında; fikir hayatında yani fen bilimlerin- de, beşeri bilimlerde ve güzel sanatlarda; iktisadi hayalta yani tarımda, endüstride, kara, deniz ve hava ulaşım ve teknolojisinde yapabildiği şeylerin toplamı" veya başka bir deyişle"Toplum faaliyetlerinin tümü" olarak ifade ettiği gibi, toplumu oluşturan bireylerin zihnini süsleyen bilgi dağarcığının içeriği ile özellikle özümlenmiş ve bütünleşmiş bir bilgi biriki- 


mi olarak da açıklamıştır. ! 


Bir millein duygu, düşünce, davranış kalıplarını, belirli dönemlerde bilgi, sanat ve beceri birikimlerini, kendi varlığı hakkındaki tarih bilincini ve milletin belirginleşen objektif sosyal yapısına sahip olan sistemler bütününü, din, ahlâk, hukuk, dil, tarih, sanat ve edebiyat ile ekonomik ve teknolojik kurumların biçim ve içeriklerini kapsayan hayat tarzlarını? ifade eden kültürün, tarih ile de yakından ilgili olduğu görülmektedir. 
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Tarihin sözlük manası,"bir nesnenin zamanını belirlemek" demektir. Çeşitli biçimleriyle batı dillerinde kullanılan Latince kökenli "Historia" ise “hatırlanmaya değer olayların hikâyesi" anlamına gelmektedir. Sosyal bilimlerde kullanılan tarih ise bugün iki olguyu ifade etmektedir. İlki, "Bir toplumun, bir sosyal grubun, bir milletin veya bütün insanlığın zaman içinde yaşadığı gerçekliktir." Diğeri ise "Bir toplum veya bütün insanlık tarafından yaşanan bu gerçeklik üzerinde yapılan ilmi araştırma ve bu araştırmalar sonucunda ortaya konulan bilgiler bütünlüğüdür." 
Şimdi tarihin bu iki anlamının ayrı ayrı kültürle ilişkisini açıklayacak olursak tarih, ilk manası içindeki anlamına göre; kültürle aynileşmektedir ve kültür unsurlarını muhafaza eden bir depo, bir hazine durumundadır.Çünkü; bir milletin algıladığı duygular, ortaya koyduğu düşünceler, ürettiği bilgiler, şekillendirdiği sosyal yapılar,uyguladığı dini hukuki sistemler o milletin zaman içinde yaşadığı gerçekliklerdir. 
Görüldüğü gibi bu ifade de sözü edilenler, tarih tanımıyla örtüşmektedir.Tarihin ikinci manâsına bakacak olursak; bu seferde kültürün bütün unsurları, tarihin inceleme konuları olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin;bir milletin zaman içinde ortaya koydugu düşünce ve olgunlaşmasını felsefe tarihi, teknik becerileri ve olgunlaşmasını teknoloji tarihi, bünyesini oluşturan çeşitli zümreler ve aralarındaki ilişkiler ile bunların değişme süreçlerini sosyal tarih, iç ve dış politikasını siyasi tarih gibi tarihin alt dalları incelemektedir. İşte bütün kültür unsurlarının zaman içindeki durumlarının incelenmesi sonucu elde edilen bileşke asıl tarihi, tarih adına layık olan tarihi, teşkil etmektedir.? 


Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan; bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim olarak da ifade edilen tarihin görevi, milletlere veya toplamlara nereden geldikleri ve nereye gitmekte oldukları bilincini vermektir. Bu sebeple, tarih araştırmaları, kültür politikalarının oluşmasında ve toplum kalkınmasında son 


derece önemli bir role sahiptir.$ 
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Tarih, dünü çok iyi bilmemize, bu günü çok iyi değerlendirmemize, yarını da çok iyi plânlamamıza yarayan bir ilimdir. Tarih geçmişin ortak mirasını bugüne aktarmakla birlikte insanı geçmişin yükünden ve ağırlığından da kurtarır. Zira kişi veya toplumun ne olduğunu, niçin ve nasıl böyle olduğunu izah eden bir mirasın bilincine varıldığı andan itibaren, insan kendini o miras karşısında hür hissedebilmektedir.Tarih gerçekten değişmenin, ilerlemenin ve kalkınmanın ilmidir.Tarihten alınacak ders çoğu zaman sanıldığı gibi dün olmuş olayların yarın tekrar olacağı şeklinde değildir.Tarih dünün evvelki günden niçin ve nasıl farklılaştığını inceleyerek yarının da hangi manâda düne karşı çıkacağını sezme vasıtasını bulmakta; dolayısıyla kalkınmanın yönünü tespit etmektedir. 


Türk tarihini “bir bütün olmakla birlikte" İslâm Öncesi Orta Asya Türk Tarihi, İslâmi Dönem Türk Tarihi ve Batı Medeniyeti çerçevesinde Türk Tarihi olarak üç ana bölüme ayırabiliriz.Batı Medeniyeti çerçevesinde Türk Tarihi olarak adlandırılan dönem, Osmanlı Devleti'nin çöküşünden sonra başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugününe kadar geçen dönemdir. 


Bu dönemle ilgili olarak Atatürk ilke ve inkılâplarını, Atatürkçü düşünceyi, bilimsel yoldan, araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla 1983 yılında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na bağlı olarak kurulan Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim ve Uygulama Kolu tarafından hazırlanan bir proje kapsamında ders kitabı ve temel başvuru kaynağı olarak Türkiye Cumhuriyeti Tarihi isimli iki ciltlik bir eser yayınlanmıştır. 


Bu yazıda, Bir çok üniversite ve enstitüde ders kitabı olarak okutulmakta olduğu bilinen Türkiye Cumhuriyeti Tarihi isimli eserin I.ve İl. ciltlerinin kısa, öz ve başlıklar halinde tanıtımı yapılmaya çalışılacaktır. 


Eserin I.cildinde; Osmanlı Devleti'nin son zamanlarından Cumhuriyetin ilânına kadar olan ve "Kurtuluş Dönemi"olarak ifade edilen dönem anlatılmaktadır. 


£ 
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Eserin 6 bölümden meydana gelen l.cildi, emekli vali Durmuş YALÇIN” ın başkanlığında Prof.Dr. Azmi SÜSLÜ, Prof.Dr. Yaşar AKBIYIK, Prof.Dr. Refik TURAN, Prof.Dr.Dursun Ali AKBU-LUT, Prof.Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ, Prof.Dr. Mustafa BALCIOĞLU, Doç.Dr. M. Akif TURAL ve Doç.Dr. 
Cezmi ERASLAN” dan oluşan bilim adamlarının katkılarıyla kaleme alınmış, ders Kitabı ve temel başvuru kaynağı olarak öğrencilerin, araştırmacıların ve diğer okuyucuların hizmetine sunulmuştur. 


I. Bölümde; yirminci yüzyılın başlarında dünyaya genel bir bakış sergilenmektedir.Bir dünya devleti olan Osmanlı Devleti'ni kurtarma çabaları, bu dönemde dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler, bu gelişmelerin doğurduğu yeni fikirler ve ideolojiler, sömürgecilik hareketleri, sömürgecilik sayesinde güçlenen dünya devletleri ve Osmanlı Devleti'ndeki iç gelişmeler ile Osmanlı Devletinin çöküşünü hızlandıran dünyadaki diğer değişimler anlatılmaktadır. 


II.Bölümde; Birinci Dünya Savaşı başlığı altında savaş öncesi Avrupa'da dengelerin ve blokların oluşması, Osmanlı Devleti'nin |I. Dünya Savaşma girişi, savaştaki cepheler, Osmanlı Devleti'ni paylaşma plânları, savaşa katılan ülkelerle cephelerin genişlemesi, devletlerin savaştan çekilmeleri ve barış antlaşmaları, ayrıca I.Dünya Savaşı'nın sona ermesi neticesinde meydana gelen gelişme ve oluşumlar yer almaktadır. 


NI.Bölümde; ittifak devletlerinin savaştan çekilmeleri ve neticesinde Osmanlı Devleti'nin durumu, Mondros Mütarekesi görüşmeleri, maddeleri ve uygulanması ile mütareke sonrası yaşananlar, Paris Barış Konferansı, Damat Ferit Paşa Hükümeti ve İzmir'in işgali, saltanat şürası, Anadolu ve Rumeli'ye gönderilen heyetler gibi olaylar anlatılmaktadır. 


IV. Bölümde; Direnen Millet-Milli Mücadele: Ya İstiklâl Ya Ölüm başlığı altında Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı ,Havza Genelgesi, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas kongreleri ile diğer kongreler, Heyet-i Temsiliye-İstanbul hükümetleri, Meclis-i Mebusan'ın toplanması, Misak-ı Milli#"nin kabulü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve yeni Türk devletinin kuruluşu, 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yeni devlete iç ve dış tepkiler. ayaklanmalar ile yıkıcı ve bölücü faaliyetler. Türk'ü imha planı : Sevr antlaşması, antlaşmaya tepkiler, Milli Mücadelenin başlaması ve Milli Mücadele cepheleri, muharebeler ve zaferler, Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi detayları ile anlatılmaktadır. Bu bölümün sonunda, İstiklâl Savaşı'nın mâli kaynakları, Milli Mücadelede Türk basını, saltanatın kaldırılması ve yankıları yer almaktadır. 


V.Bölümde; Zaferin Tescili: Lozan Antlaşması, maddeleri ve diğer olaylar ayrınılarıyla anlatılmıştır. Antlaşma ile çözülen; yeni devletin sınırları, kapitülasyonlar, azınlık ve boğazlar meseleleri, çözülemeyen; Musul meselesi, Fransızlar ile Türkiye-Suriye sınırının çizilmesi meselesi, misyoner okulları, borçlar meselesi, Türk-Yunan nüfus değişimi meselesi ve ayrıca Lozan Antlaşması'nın önemi izah edilmektedir. 


VI.Bölümde ise; 1923 Yılı Olayları başlığı alunda Mustafa Kemal'in Batı Anadolu gezisi, Türkiye İktisat Kongresi, milletvekili seçimleri, Halk Fırkasının kurulması, ikinci meclisin toplanması, Türk Ordusunun İstanbul'a girişi, Ankara'nın başkeni oluşu ve son olarak Cumhuriyetin ilânı anlatılmıştır. 


Birinci cildin sonuç bölümünde ; 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Türk tarihinin büyük olaylara sahne olduğu, Osmanlı Devleti'nin Balkan savaşlarında Avrupa'daki topraklarını, I.Dünya savaşında ise bugünkü Arap ülkelerindeki topraklarını kaybettiği, Türk Milleti'nin büyük sıkıntılar çektiği ve kayıplar verdiği ifade edilmektedir. 


Eserin Il.cildinde; Cumhuriyetin ilânından bu güne kadar olan ve "Kuruluş ve Çağdaşlaşma Dönemi" olarak ifade edilen dönem anlatılmaktadır. 


Eserin 10 bölümden oluşan Il.cildi ise, yine emekli vali Durmuş YALÇIN başkanlığında bir araya gelen bilim adamları Prof.Dr.Yaşar AKBIYIK, Prof.Dr.Yücel ÖZKAYA, Prof.Dr.Refik TURAN, Prof.Dr.Gülnihal BOZKURT, Prof. Dr.Erdinç TOK-GÖZ, Prof.Dr.Dursun Ali AKBULUT. Prof.Dr.Nuri KÖSTÜKLÜ, Prof.Dr.Mustafa BALCIOĞLU, Prof.Dr.Mehmet Akif TURAL, Doç. Dr. Cezmi ERASLAN ve Yrd.Doç.Dr.Cemal AVCI'nın katkılarıyla yazılmıştır. 
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I. Bölümde Siyasi Alanda Yapılan İnkılâplar başlığı altında saltanatın kaldırılması, hilâfetin kaldırılması,çok partili döneme geçiş denemeleri, inkılâba karşı tepkiler anlatılmaktadır. 


1. Bölümde hukuk inkılâbının nedenleri, Türk hukuk inkılâbının gelişimi,Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, Ceza Kanunu, Ticaret Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu, Deniz Ticareti Kanunu, İcra İflas Kanunu, Gelir Kurumlar ve Vergi Usul Kanunları gibi birçok kanunun kabul edilmesi, 1921-1924-1961-1982 anayasalarındaki değişiklikler, Türk Medeni Kanunundaki değişiklikler ve kadın hakları ile ilgili konular yer almaktadır. 


NI. Bölümde Eğitim ve Öğretimdeki Gelişmeler başlığı altında tarih ve Türk eğitimi, eğitimde birlik: Tevhid-i Tedrisat, harf inkılâbı, ilk orta ve yüksek öğretimdeki düzenlemeler anlatılmaktadır. 


IV. Bölümde kültür alanındaki gelişmeler izah edilmektedir.Türk tarihi alanındaki çalışmalar ve Türk Tarih Kurumu, Türk dili alanındaki çalışmalar ve Türk Dil Kurumu, resim ve heykel, mimarlık, sahne sanatları gibi güzel sanatlar alanındaki gelişmeler, Cumhuriyet Dönemi'nde görsel ve yazılı basın konuları incelenmektedir. 


V. Bölüm şapka inkılâbı ve kılık kıyafet değişimi, tekke ve zaviyelerin kapalılması, milletlerarası takvim, saat ve yeni rakamlar ile ölçülerin kabulü, soyadı kanununun kabulü ve eski unvanların kaldırılması, milli bayramlar ve genel tatil günlerinin kabulü konularını içeren sosyal alanda yapılan inkılâplara ayrılmıştır. 


VI. Bölümde Cumhuriyetin temel ilkeleri (Atatürk İlkeleri) olan Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Lâiklik, İnkılâpçılık ilkeleri ile diğer bütünleyici ilkeler anlatılmaktadır. 


VI. Bölümde 1923-1938 yılları arasındaki Atatürk dönemi ekonomik gelişmeler, 1939-1950 yılları arasındaki dönemi kapsayan ikinci dünya savaşı yılları ve sonrasındaki ekonomik gelişmeler Demokrat Parti dönemi ile plânlı kalkınma dönemlerindeki ekonomik gelişmeler yer almaktadır. 
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VI. Bölümde Atatürk'ün yurt gezileri, Büyük Nutuk adlı eserini yazması, Atatürk'ün hayattan ayrılışı ve ülke içinde ve yabancı ülkelerdeki yankıları kaleme alınmıştır. 


IX. Bölümde Cumhuriyet dönemi Türk dış politikası: Atatürk döneminde Türk-İngiliz, Türk-Yunan, Türk-Sovyet, Türk-İtalyan, Türk-Fransız ilişkileri ve Hatay meselesi, Türkiye'nin Milletler Cemiyetine (Birleşmiş Milletlere) girişi, Türkiye'nin Balkan ve Ortadoğu devletleri ile ilişkileri ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi konu edilmiştir. Ayrıca bu bölümde İkinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki Türkiye'nin durumu, soğuk savaş döneminde Türk dış politikası: Türkiye'nin NATO'ya girişi, Balkan ittifakı, CENTO-Bağdat Paktı ve diğer Türk dış politikasındaki gelişmeler ile Avrupa Birliği yolunda atılan adımlar anlatılmaktadır. 


Eserin X. ve son bölümünde ise Atatürk'ten Sonra Türkiye'nin İç Politikası başlığı altında 1938- 
1945 yılları arasındaki siyasi ve idari değişiklikler, 
1. Dünya Savaşı döneminde ekonomik ve sosyal politikalar, 1946 yılı seçimleri ve çok partili sisteme geçiş, 1950-1960 dönemi siyasi, sosyal ve kültürel gelişmeler ve uygulamalar, 1960-1965 yılları arası Milli Birlik Komitesi dönemi siyasi gelişmeleri, 1965-1971 yılları arasındaki Türk siyasi hayatındaki yeni dönem,12 Mart 1971 den 12 Eylül 1980 dönemindeki siyasi gelişmeler ve 12 Eylül 0980 müdahalesi sonrasında Türkiye'deki siyasi gelişmeler izah edilmektiedir. 


Eserin sonuç bölümünde ise, Türkiye Cumhuriyeti'nin; tarihi zorluklarının, çağın sosyal ve siyasi gelişmelerinin, Türk toplumunun ulusal özelliklerinin ve kaynaklarının ortaya çıkardığı, Anadolu Türk milli varlığının Misak-ı Milli sınırları içerisinde somutlaştırdığı, kazandığı savaş ve yaptığı barış ile bütün dünyaya kabul ettirdiği büyük bir eser olduğu ifade edilmektedir. 


Mensubu olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunun 80.yılım coşkuyla kutladığımız şu günlerde bu tanıtım yazısının yazılmasının anlamlı olacağı düşüncesiyle kaleme aldığım bu çalışmanın yararlı olacağına inanmaktayım. Eserin tamamının okunması halinde Cumhuriyetimizin ne büyük mücadele ve çabalarla kurulduğu, uğruna bir çok şehit verildiği, karşılaşılan zorlukları yüce Türk 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Milletinden başka hiçbir milletin yenemeyeceği görülecektir. Dolayısıyla; 


a) Türk gençliğini;millet ve vatan bütünlüğüne sahip, Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik iç ve dış tehditler konusunda bilinçlenmiş, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, insan haklarına saygılı, fikri hür, bilimsel anlayışı benimsemiş, çağdaş dünyanın ihtiyacını kavramış, bilgili ve bilinçli insanlar olarak yetiştirilmesi, 

b) Türk inkılâbının tarihi anlamının ve önemi- nin kavratılması, Türk Gençliğine milli tarih şuurunun ve milli güven duygusunun verilmesi, 


c) Atatürkçülüğün benimsetilmesi, 


d) Kurtuluş Savaşının Türk Milleti'nin varlığını korumak ve sürdürmek için ne büyük fedakârlıklarla gerçekleştirildiğinin öğretilmesi, 


e) Ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti'nin dinamik temelini Atatürk ilkelerinin (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik, İnkılâpçılık ) oluşturduğu bilincinin kazandırılması, 


f) Türk insanına, Atatürk'e, Türk İstiklâline, Türk İnkılâbına ve Atatürk İlkelerine yürekten bağlı ve inançlı savunucular olmasının sağlanması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Tarihi derslerinin daha çok önem verilerek,bir hikâye gibi değil yaşanarak ve yaşatılarak okutulması, ayrıca konu ile ilgili yayınların o toplumun her kesimine ulaştırılması gerekmektedir. 


Devletimizin kurucusu Gâzi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silâh arkadaşları hiç bir zaman unutulmayacak, yüce ATATÜRK'ün ve şanlı ecdadımızın emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonsuza kadar yaşatılacaktır. 


NOTLAR 


1 Atatürk'ün Kültür ve Medeniyet Konusundaki 
Sözleri, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 1990, s.VİL. 


2 Yaşar Yücel,Bahaeddin Yediyıldız,"'Tarih ve 
Kültür” ,Milli Kültür Unsurlarımız Üzerinde Genel Görüşler, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 1990, s.57. 


3 Yaşar Yücel,Bahaeddin Yediyıldız, a.g.e., s. 57, 58, 59. 
4 Yaşar Yücel,Bahaeddin Yediyıldız, a.g.e., 5.60. 
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Prof. Dr. Anna Masala'nın 


Türkiye Sevdası 


Anna Masala, Türkiye'ye Aşk Mektuplarım, Kültür Bakanlığı Yayınları No: 2510, Ankara 2002, x*#Ili sayfa 


Mukaddes ARSLAN 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 


Atatürk Araştırma Merkezi Uzmanı 


"Her milletin medeniyeti var ve bu değişiyor, değişmiş, değişecek ama devam ediyor. Yarın varsa bir de dün var... Türk ruhu değişmez, değişmedi demem değişmez derim. Gerçekten bir ruh yaşıyorsa aziz bir ruh, aziz bir medeniyet... Eski yeni anlamam... Ebedi. Ben size “Sönmez Anadolu? derim sönmez. Yeni demem eski demem sönmez...gerçekten bir nur var Anadolu'da, bir nur var, sönmez bir nur. ( Prof. Dr. Anna Masala )" 


Yıllar önce bir kaynaktan okuduğum ve not aldığım bu sözler, bende büyük bir merak ve heyecan uyandırmıştı.Prof. Dr. Masala kimdi? Bu yabancı bilim insanının gönlünde, Türkiye'mizin, Türk insanının niye böylesine zengin ve içli bir yeri vardı? İşte şimdi tanımını yaptığım eseri gördüğümde, beni derinden etkileyen ve büyüleyen yukarıdaki ifadeleri hatırladım. 


İnanılan bir davaya, düşünceye bir ömür vermek, bir ömür adamak... Kendini unuturcasına Türk milletini, Türkiye'yi gönülden sevmek...Bu sevgi uğrunda yıllarını, zamanını, bütün bir ömrünü okuyarak, araştırarak, alın teri göz nuru dökerek geçirmek... Türkiye ve Türk insanı sevgisini yürekten inandığı bir dava haline getirmek, dünyada bunun öncülüğünü yapmak... İşte Masala Hoca! 
Bizim dışımızda ama bizden biri. Bizi en az bizler kadar seven saygın bir insan. Emektar bilim kadını... 
Prof. Masala Hoca'dan bahsediyorum. 


Türkiye'yi seven insan elbette ki bu vatanın her 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kentini ve bu topraklarda yaşayan bütün insanları sevecektir. O halde Masala Hoca'nın yürekten ve sanki bizden biriymişçesine bize, kenilerimize, toprağımıza ve insanlarımıza duyduğu sevginin önünde lütfen evet lütfen saygı ile eğilelim. 


Prof. Dr. Anna Masala kimdir? Şimdi bu konuya kısaca değinelim: Anna Masala 1934 yılında İtalyan-İspanyol bir aileden dünyaya geldi. Roma “La Sapıenza” Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Türkolog Profesör Ettore Rossı'nın son öğrencisi olarak mezun oldu. Roma Şarkiyat Enstitüsünde 
1968-1972 yılları arasında Türk Dili öğretti. 1972 
yılında Roma Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı profesörü oldu. 1980 yılında ordinaryüs profesör unvanını aldı. Sayısız kitap ve makaleleri yayımlandı. Bunlar arasında: "Poesıa Turca Moderna", "Cantı Popoları Turch", "Yunus Emre I- 
1“, “Oğuz Kaan Destanı", "La Banda Mlitare Ottomana", “ Il Canto E La Spada", "Un Uoma Oualungue", "Fevzi OHalıcı'nm Şiirlerinden Seçmeler” sayılabilir. İstanbul Üniversitesi Fahri Diploması (1982), Konya Turizm Derneği Tasavvuf Ödülü (1983), TÜTAV Armağanı (1989), Türk Dışişleri Bakanlığı Altın Madalyası (1997) sahibidir. 


Masala Hocayı bu şekilde kısaca tanıdıktan sonra şimdi eserimize geçelim. Kültür Bakanlığı Yayınları arasında çıkan "Türkiye'ye Aşk Mektuplarım" adlı eser, Prof. Dr. Anna Masala tarafından kaleme alınmıştır. Eser şu kısımlardan oluşmaktadır: 


Türk Bayrağı, Bayazıt Meydanındaki Çiçekçi, Bayazıt Meydanı, Park Hotel, Bayazıt, Türk Nineleri, Türk Misafirperverliği, Mehmetçik, Bakkal, Eski Meslekler, İstanbul Lokantaları, Galata Mevlevihanesi, Eyüp Sultan, Türk Çocukları, Anadolu Yolları, Başka Vapur Başka İskele, Vapurla Yalılar, Taksi, Ankara, Galata Köprüsü, Kapalı Çarşı, Eskişehir, Yeşil Bursa, Sümbül Efendi, Konya, Gaziantep, Pera Palas Oteli, Hamdi Bey, Sultanların Hazinesi, Askeri Müze, Osmanlı Padişah Tuğraları, Dünyanın İlk Gününde Halı, Kuş Evleri, Sigara, Donizetti Paşa, Büyük Hayat Hocalarım, Son Mektup (1-111) 
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"Hiçbir zaman bir hatıra defteri tutmadım, neyse Türklere bağlı hayatım gözlerimin önünde. 
Arkadaşlarımın ve tanıdığım kişilerin yüzleri, ifadeleri bir film şeridi gibi geçiyor. Kokular ve renkler anılarımı canlandırıyor. Şarkılar, türküler her şeyi seslendiriyor. Hayatımın en büyük gerçek aşkı olan Türkiye'ye aşk mektuplarımı böyle yazıyorum. 
Türkiye de bana her gün sevgisini gönderiyor. Bu şekilde uzak gurbet ellerinde bir gazel, bir ney sesi, Yunus'un bir dörtlüğü, bir dostun mektubu, bir limon çiçeği kokusu beni her gün Türk Dünyasında yaşatmaya devam ediyor... Yıllar boyunca Türklerin dostu olmak istedim. Bunun için çok çalıştım. Bugün bu şeref bana yetmiyor. Manevi Türk'üm diyebilmek isterim. Hatta Atatürk'ün sözleriyle, Ne mutlu Türk'üm diyene diyebilmek isterim." (IX) 


Prof. Masala, yukarıdaki ifadelerini, kitabının "önsöz" kısmına almış. Son derece içten ve gönülden konuşuyor. Belki de Masala Hocayı en iyi anlatan, tanımlayan sözler bunlar. Türkiye'ye sevgisini, "Aşk Mektuplarım" diyebilecek kadar ileride gören Prof. 
Masala, eserinin ilerleyen bölümlerinde bakınız daha ne güzel şeyler ifade edecek. Biz şimdi burada Masala Hocanın düşüncelerinden omümkün olduğunca kısa ve özlü örnekler vermeye çalışalım. 


Prof. Dr. Anna Masala, Türk dilinin sesini ilk 
kez Roma Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsünde 1954 
tarihinde duyduğunu belirtiyor. Arapça Hocası Prof. 
F. Gabrieli, Türkolog Prof. Dr. E. Rossi ile çalışmasını (o söylemiştir. Henüz on dokuz yaşlarındayken isteksiz, gönülsüz başladığı Türkçe, Türk Dili çalışmaları, daha sonradan Masala Hocada büyük bir ilgi ve sevgiye dönüşecektir. 


Türkiye'ye ilk seyahatini 1964 tarihinde yapar. 
İstanbul'un bayraklarla donandığını görür. Kıbrıs'ta şehit olan bir Türk pilotu için yapılan törenler, Masala Hocayı heyecanla Türklere yaklaştırır. Coşku ile ağlayan kalabalık, gazilerin okuduğu şiirler, Sultan Ahmet Camii'nin önündeki binlerce insan... 
Hocamıza şu sözleri söyletir: "O gün Türkleri sevmeye başladım...Kalpten kalbe bir köprü var atasözü doğruysa içim rahat edebilir." (1) 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Bayazıt Meydanı'nın evi gibi olduğundan bahseden Anna Masala, gençliğinin büyük kısmını ise tarihi Park Hotel'de geçirdiğini bildiriyor. 
Kafeteryada Yahya Kemal Beyatlı'ya ait olduğu bilinen masanın yanında özel masası vardır. Kendi masasında her akşam üstü şairlerin toplandığını, akşama doğru Özdemir Asaf'ın son mısralarını okumaya geldiğini belirtiyor. Siyahlar giyinmiş Afif Yesari, Sirkecideki işinden çıkıp gelen Ümit Yaşar Oğuzcan, Yaşar Kemal, Feyzi Halıcı, Fazıl Hüsnü Dağlarca... gibi pek çok isim sıralanıyor. Park Hotele gelenler ve karşılaşılan insanlar bunlar. (5-8) 


Bayazıt Çınar Altı'nda, mavi masalar arasında kendisini Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında yaşıyor gibi hissettiğini belirten Prof. Dr. Masala, buraya gelen Prof. Ziya Umur ve Prof. Faruk Sümer'i hatırlatır. (9-11) 


Türk ninelerinin kutsallığından bahisle Masala Hoca, bir Türk evine girince her şeyden önce ninenin elinin öpüleceğini söyler. Ninelerin çocukların ilk öğretmenleri olduğunu ve bütün çocukların aynı ninnilerle uyuduğunu belirtir: "Dandini dandini..." Aile fertlerinden birisi hasta olsa ilk önce ilk ilacın evin ninesi tarafından verildiğini, bu şekilde bal, limon, nane, ıhlamur veya sıcak bir çorbanın eczane ilaçlarından önce yetiştiğini ifade eder. (13) 


Türk Misafirperverliğini en güzel örneklerle anlatır ve Türk misafirperverliğinin sadece yemeğe dayanmadığını, Türkiye'de misafirlere “diş kirası” âdeti olduğunu (daveti kabul ettiği için hediye) belirtir.(15) 


Öte yandan Mehmetçik sevgisini duygu yüklü cümlelerle ifade eden Anna Masala, bakınız bizi de nasıl duygulandırıyor: "Mehmeiçik demek Türkiye demektir. İsmi Türk Milletinin sembolüdür ve Türk tarihinin sayfalarını doldurur... Türk ordusunu düşündüğüm zaman Mehmetçik'i, oOAnadolu delikanlılarını, şehir ve köylerindeki gençlerini, Türk Milletinin evlatlarını düşünürüm.(17) 


Türkiye'de gördüğü değişik meslek dallarından hayranlıkla bahseder Masala Hoca. Bayazıt Üniversitesinden çıktığı zaman sürekli gördüğü bakırcılar, 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Kapalı Çarşı'nın Bedesten'indeki kuyumcular, eski İstanbul sokaklarındaki hattatlar, Beyoğlu'nun terzileri, Pera sokaklarındaki yoğurtçular, sütçüler, sucular... ayakkabı boyacıları, sokaklarda her türlü yemek satıcıları, simit, çörek, leblebi, mısır, sandviç satanlar, gezginci meyve ve kuru yemiş satıcıları, çakmaklara benzin dolduran çocuklar, Konya'da Pazar yerinde bir masası, yazı makinesi, küçük bir sandalyesi olan ve aşıklar için mektuplar, resmi daireler için dilekçeler yazan, herkese akıl veren bir adam...(25) 


İstanbul hatıralarından bahisle, Masala Hoca bu defa Üsküdar İskelesi'ne götürüyor bizleri. Özellikle öğleden sonraları çok sık Üsküdar'a inmekte karşı tarafta oturan dostlarını Ziyarete gitmektedir. Üsküdar İskelesi yakınında bir pastanede çay içmekte bin bir renkli karışık lokum almaktadır. Bir ara büyük ağaçlara bakarken II. Mehmet'in İstanbul'u fethini görmüş kadar yaşlı olduklarını düşünmekte ve İstanbul'un çınarlarını fethin evlatları olarak nitelemektedir.(43) 


Ankara'yı ilk defa 1966 yılında gördüğünü ifade eden Prof. Masala, Ankara'nın Atatürk tarafından kurulan son Türk başkenti olduğunu belirtiyor. Gazi neden başkenlini yaylaya kurmuştu? Anna Masala bu konuda iki nokta üzerinde düşünmektedir. Birincisi Ankara'nın eskiliği, ikincisi ise düşmanların kolaylıkla ulaşamayacağı lâtk başkentin Anadolu'nun kalbinde yer almasını isteyen Atatürk'ün akıllılığı.(49) 


1461 tarihinde Sultan 1. Mehmet ve Veziri 
Mahmut Paşa tarafından yaptırılan Kapalı Çarşıdan övgüyle bahseden Masala Hoca, Kapalı Çarşıya Eminönü'nden Mısır Çarşısından geçerek gitmeyi sevmektedir ve buradan her geçişinde her türlü baharatı satın aldığını ifade etmektedir. (58-60) 


Eskişehir'de Yunus Emre sevgisini; "Kalpten kalbe yol gider ve ben her zaman kalbimi Yunus'un ve Eskişehir'in kalbine bağlayan yolda yolcuyum." 
ifadeleriyle dile getiren Masala Hoca, Konya'ya duyduğu saygının Mevlana'dan ileri geldiğini söylüyor. "Prof. Masala'ya göre sema, bir folklor gösterisi değil gönülden gelen bir duadır. Hoşgörü ve barışa yer olmayan bu modern dünyada Hz.Mevlana ise barışın evrensel hocasıdır.(72) 
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Eserinin "Büyük Hayat Hocalarım" başlıklı bölümünde Prof. Dr.Anna Masala'yı dikkatle dinliyoruz: "Mevlana Celalettin Rumi, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli kırk yıldan beri benim manevi hocalarımdır. Ama belki de ben bilmeden önce, dünyaya geldiğim günden beri bana eşlik ettiler. Mevlana'ya yeni dünya görüşümü, insanlık ruhumu, Yunus Emre'ye tevazuumu, tasavvuf şiirine sevgimi, Hacı Bektaş'a da Anadolu insanına sevgimi borçluyum.(107) 


Prof. Dr. Anna Masala'nın eserindeki bölümlerden kısa ve özlü misaller vermeye çalıştık. Şimdi de "Son Mektup" başlığı altında yazmış olduğu en son bölümde ki duygu ve düşüncelerine bakalım. Bu kısımda yazar, aslında bu mektubun Türkiye'ye son mektubu olmadığını, Anadolu'nun en meşhur şâir, yazar, bilim adamı, sanatçı ve sade insanını tanıdığını ve sevdiğini bildiriyor. Bir öğleden sonra Çorum'da halk şairleriyle birlikte çay içtiğini, “Turnam Mardin'e gidersen selâm söyle yarime” diye Mardinli şair arkadaşından mektup aldığını, Konya'da sazıyla bir ozanın “Hoş geldin Sayın Masala” dediğini, Anadolu'da bir otobüste uyurken üzerini kürküyle örten hanımı, Konya'da “pasaportunuz İtalyan olsa da Türk olduğunuzu biliyorum” diyen polis memurunu, “Anna Masala hem bizimdir, hem de bizdedir” diyen yazarı, “Beş bin yıllı ...” söylemeyi öğreten genç mehteri, her bayramda kendisine tebrik kartı gönderen halk milletvekilini, Kapalı Çarşıda kendisini akrabası sayan kuyumcuyu, saçlarını okşayan bir nineyi, kendisi için kırmızı beyaz kalp şeklinde bir yastık işleyen genç gelini, havaalanında “yine gel? diyen Kıbrıslıları, *bizde kal” diyen İstanbulluları ve daha pek çok kişiyi ve hatırayı naklediyor. 
"Bütün bu anılarımla Türkiye'de bin yıl yaşadığımı söyleyebilirim. Türklerden çok şey öğrendim ve bana çok şey verdiler.Bir Türkmen şair “Bizi kenara atma Türkiye'mizi unutma sayın Masala” diyordu. 
Nasıl unutabilirim ben Türkiye'yi? Bugün tek bir arzum var: Memleketimin, Avrupa'nın ve bütün dünya insanlarının Türkleri benim sevdiğim gibi sevmeyi öğrenmeleri."( 109-111) 


Prof. Dr.Anna Masala Hocamız! Türkiye'ye aşk mektuplarına doyamadık. Türkiye ve Türk insanından da sana kocaman bir aşk mektubu: "Biz de seni çok seviyoruz." 
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Sosyal Bilimlerde 
Disiplinler Arası Çalışma 
Formasyonunun 
Zorlukları Ve Divan 
Edebiyatı'nın Sosyolojik 
Bir Yorumu: 


"Şair ve Patron" Üzerine Değerlendirme(ler) 


Halil İnalcık, Şair ve Patron, Ankara, 2003, Doğu Batı Yayınları, 90 sayfa. 


Mustafa GÜNDÜZ 


Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi 


Özet 


Bu çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda soysal bilimlerde disiplinler arası çalışma zorlukları ve çok yönlü araştırma ve araştırmacıların gerekliliği üzerinde durulmaktadır. İkinci kısımda ise Ülkemizin ve dünyanın sayılı Osmanlı tarihçileri arasında yer alan Prof. Dr. Halil İnalcık'ın disiplinler arası bir çalışması olan "Şair ve Patron" isimli eseri ve onun üzerine yazılan eleştiriler değerlendirilmektedir. 


İnalcık'ın eseri Divan edebiyatı ve şairlerine belli bir konuda sosyolojik bir yaklaşım denemesidir. 
İnalcık'ın öne sürdüğü fikirler daha çok edebiyat çevreleri tarafından olumsuz eleştirilere hedef olurken olumlu yaklaşımlar da bulunmaktadır. Bu güne kadar yapılan eleştirilerde gündeme getirilmeyen önemli bir eksiklik (bir kaçı istisna) eserin melodolojik olarak bilim dünyasına getirdiği yeniliğe değinilmemesidir. 


Anahtar Kelimeler: Disiplinler arası çalışma, Divan edebiyatı, Divan Şairleri, Şair, Hükümdar, Saray. 
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Sosyal, kültürel, ekonomik ve yaşam düzeyi olarak insanların içinde bulunduğu zaman, onlara bir çok imkanlar sunmasının yanında, çağın gerektirdiği imkan ve fırsatlardan yararlanabilmek için bireylere bazı sorumluluklar ve ödevler de yüklemektedir. Çağın imkanlarından yararlanmak ve hak edilenleri kazanca dönüştürmek için o dönemin istenilen insan profiline sahip olunması gerekir. Bu profil zamanın şartlarına göre insanlarda olması gereken ve beli başlı uğraşılarla kazanılması beklenen birikim, performans ve beceridir. İstenilen bu donanım, farklı zamanlarda içerik değişikliğine uğramaktadır. Ortaçağda yaşayan bir insandan beklenen beceri ve performansla sanayi devrinde ve içinde yaşadığımız modern zamanda yaşayan bir insandan beklenenler elbette aynı değildir. Bu durum hayatın değişik alanlarında kendi özgün ifadesini bulmaktadır. 


Sanayi toplumunda ortalama bireylerden beklenen performans ve birikim belli bir alanda derinlemesine bilgi ve beceri sahibi olması şeklinde idi. Bir tıp doktorundan üzerinde çalıştığı bilim dalının ilgili bölümünde derinlemesine bilgi sahibi olması beklenirdi. Bir göz doktoru, gözün her hangi bir bölümü ile ilgilenir, ama diğer tarafları onu pek fazla alakadar etmeyebilirdi. Alanında uzmanlaşma modernite- nin insanlara dayattığı zorunluluklardan biri idi. Bir alanda uzman olmak ve diğer alanlara ilgi duymamak gerek araştırmacılar gerekse ortalama bireyler açısından normal kabul edilen değerler arasında idi. 


Ancak modem sonrası dönemde (içinde yaşadıgımız ve "post modem" olarak adlandırılan zamanda) bu anlayışın yerini daha esnek uygulamalara bıraktığı gözlenmektedir. Artık insanların bir dalda uzman olup diğer alanlara ilgisiz kalmak gibi bir lüksü ortadan kalkmıştır. Bu duruma yol açan en önemli unsurlardan bazıları kuşkusuz bilim, teknolojideki ve toplumsal yaşamdaki hızlı değişim ve yenilenmelerdir. Öyle ki artık dünya bilgi birikimi neredeyse iki üç yılda bir kendisini ikiye katlamakta ve doğru bilinen bir çok yargı, yanlışa dönüşmekteidr. Bu hızlı değişimin ortaya çıkardığı yeni toplum "bilgi toplumu"dur. Bilgi toplumunda bireyin rol ve işlevleri bir önceki döneme göre yeniden belirlenmiştir. Bilgi toplumuna yaraşır bir insan portresinde asgari olması beklenenler şöyle sıralanabilir: 
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1. “Açık ve etkili bir şekilde düşünebilmeli, düşündüklerini yazabilmeli, 


2. Kendisi, yakın çevresi, toplum ve evren hakkında bilgi edinme konusunda eleştirel bir anlayışa sahip olmalı, 


3. Yaşamındaki tecrübeleri daha geniş bir çerçevede değerlendirebilmeli, bilgi toplumunun insanı kendi kültür ve toplumunun dışındaki gelişmelerden 


habersiz olmak anlamında "taşralı", “yerel”, "içedönük" olmamalı 


4. Ahlak ve maneviyat konusunda düşünmeli, 


5. Herhangi bir alanda derinlemesine bilgi sahibi olmalı," 


Küreselleşen ve hızla değişen dünyada var olabilmek için yeni değerlerin ve olguların farkında olmak ve onlara bigane kalmamak gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu durum insanların önüne yeni sorumluluklar ve ödevler çıkarmaktadır. Bunların başında şüphesiz çok yönlü bir birey olmak gelmektedir. Bu olgunun açılımı farklı yetenek ve becerilere sahip olmaktır. Değişimin öngördüğü bu açılımı gerçekleştiremeyenler rakipleri karşısında başat kalmaya mahkum olmaktadır. Bu durumda yeniliklerin anlaşılması ve geliştirilmesi zorlaşmaktadır. 


Hayatın bir çok alanında kendini gösteren bu gerçekler özellikle bilim dünyasında daha net bir şekilde hissedilmektedir. Artık alan uzmanlıklarının yanında yeni beceri ve performanslar elde etmek ve onlardan yararlanmak vazgeçilmez öncelikler arasındadır. Araştırmacıların kendi ilgi alanlarına yakın buldukları dallarda bilgi sahibi olmaları, bu bilim dallarının ham bilgilerini kendi alanlarında kullanabilmeleri gerekliliği her geçen gün daha etkili bir şekilde hissedilir hale gelmiştir. Sosyal bilimlerde dil, din, hukuk ve tarih temel kategorileri oluşturmaktadır. Bu bilimlerden biriyle uğraşanların diğerlerine ilgi duymamaları, çalıştıkları konunun bir tarafının bir şekilde eksik kalmasına sebep olabilecektir. Elbetle bir araştırmacının kapsamlı bir şekilde sözü edilen alanlarda bilgi sahibi olması ve beceri geliştirmesi beklenemez. Bu disiplinler üstü bir gerçekliktir. 
Ancak sosyal bilimlerin her hangi bir dalında çalışan 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araştırmacı diğer alanlardan elde ettiği malzemeleri kendi alanının yöntem ve metotlarını uygulayarak çözümleme ve değerlendirme becerisine sahip olması, günün yükselen bir değeri haline gelmiştir. 


Uluslar arası süreli yayınlarda çok yazarlı çalışmaların, tek yazarlı olanlara nispetle daha fazla itibar gördüğü bilinmektedir. Burada araştırmacılar adına öngörülen iki varsayım söz konusudur: Birinci olarak yayın yapan araştırmacıların uyumlu oldukları, mesleki dayanışmaya önem verdikleri ve bunu başarıyla yürüttükleridir. Diğeri ise, bu araştırmacılar her ne kadar aynı bilim dallarında çalışıyor olsalar da farklı disiplinlerde de olma ihtimalleri vardır. Bu sayede bir çalışmada farklı disiplinlerin anlayışları ortaya konularak bir bütüne ve sonuca gidilmiştir. 
Bu durum farklı disiplinlerin işbirliğine onay veren bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. 


Bu tür çalışmaların olası zorluklarını tartışmak bu çalışmanın amacını aşmaktadır. Burada üzerinde durulması gereken asıl sorun şudur: Bir çok kişinin bir araya gelerek ortak çalışmalar çıkarmaları yerine, bir çok alanda yetişmiş araştırmacılar yetiştirilemez mi? Bu sayede bir tarihçi edebi metinleri kullanabilir, bir sosyolog tarihi metinleri kullanabilir ve sorunsalı ile ilgili değerlendirmelere gidebilir. Siyasal bilimci edebi metinler içinde değerlendirilen anı ve hatıralara bakarak incelediği dönemin siyasal düşünüşü hakkında ince ayrıntılar elde edebilir. Böylece bilim dallarının sorunlarına bakış açıları genişleyecektir. Böylece alanın çalışanları tarafından farkına varıl(a)mayan bir çok ayrıntı da ortaya çıkarılabilecektir. Bu vüs'atte çalışmalar yapan araştırmacıların sayılarının toplam içerisinde azlığı doğal karşılanabilir. Ülkemizde geçmiş dönemlerde bu tür bilim insanlarının günümüzden daha fazla olduğunu söylemek yanlış olmasa gerektir. Hilmi Ziya Ülken, Mümtaz Turhan, F. Sabri Ülgener, Niyazi Berkes, Nurettin Topçu, Cemil Meriç, Yakup Kadri, Halide Edip, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Fuat Köprülü, Ahmet Ağaoğlu, Erol Güngör daha ilk anda sayılabilecek isimler arasındadır. 
Dünyadaki gelişmelerin tam tersi bir şekilde geniş alanlarda eserler veren farklı disiplinleri kurcalayan insanların sayısının iyice azalması, Türk bilim dünyası açısından önemli bir sorun olarak görülebilir. 
Gerçi bu durum sadece bize ait bir sorun da değildir."Bir zamanlar edebiyat ve tarihin harika senlezlerini yapan Batı dünyasında da genç kuşaklar için geçerlidir. Ve orla eğilimin çöküşü ile ilgili bir 


vak'adır?2 


Bu güne kadar edebiyatçıdan sosyolog olmaz, tarihçiden edebiyatçı olmaz, sosyologdan tarihçi olmaz anlayışı bu alanlarda bir çok detayın görülememesine ve değerlendirilememesine sebep olmuştur. 
"Zaman zaman bazı akademisyenlerce dile getirilen “tarihçiden sosyolog olmaz” şeklindeki disiplinler arası etkileşimi engelleyen, çağdaş bilim anlayışına ters düşen anlayış ve uygulamaların terk edilerek sosyolojinin Türkiye'de tarihe ve tarihsel malzeme- 


lere yönelmesi hususunda her türlü çalışma ve gay- 


retin gösterilmesi gerekir. "3 


Elbette bu performans ve beceride bilim insanları yetiştirmek güçtür. Ama imkansız değildir. Sadece programlı bir süreç gerekmektedir. Kabiliyetli, çalışkan ve dürüst insanlara her bakımdan imkanlar sunmak, çalışma ortamları ve motivasyonu sağlamak bu alanda yapılacakların öncelikleri arasında gelmektedir. 


Disiplinler Arası Bir Çalışma "Şair ve Patron" 


Bu kısımda Cumhuriyet dönemi tarihçileri arasında üç isimden biri ve Osmanlı tarihinde otorite kabul edilen dünyaca meşhur Prof. Dr. Halil İnalcık Hocanın kendi alanının sınırlarını aşan, disiplinler arası çalışmalara örnek olabilecek küçük ama son derece özgün ve etkili bir eseri olan Şair ve Patron-Patrimonyal Devlet ve Sanat Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme- başlıklı kitapçığı ve onun üzerine yapılan eleştiriler değerlendirilecektir. 


Şair ve Patron Nisan 2003'te Doğu Batı yayınları arasından çıktı. 90 sayfa, küçük boy bir risale görünümünde. İçinde konuyla ilgili üç tablo bulunuyor. 
Dış kapak ve iç sayfada Halil İnalcık'ın kısa biyografisi yer almaktadır. Kitap divan edebiyatında şiir yazımını sosyolojik olarak inceleyen 6 konu başlığından oluşmaktadır. Bu konu başlıkları şunlardır: Patrimonyal Devlet ve Sanat, Osmanlı Saray Kültürünün Gelişmesi ve Osmanlı Divan Şw'aâsı, Patron ve Klasik Şiirde Sanat Anlayışı, Şu'arâ Tezkirelerinde Şair ve Patron, Fuzüli ve Patronaj, İn'âm Defterlerinde H. 909-917 Yıllarında Bağış Alan Şairlerin Menşei ve Mesleği. Bu konular içerisinden “Fuzüli ve Patronaj" isimli yazı bundan iki yıl önce Yapı Kredi Yayınlarından “Talat Sait Halman'a Armağan” kitabında yayınlanmıştır. Kitabın sonunda bir de kaynakça verilmiştir. Bu kısımda tarih ve edebiyat araştırmalarında birinci el orijinal kaynaklardan oluşan 94 eser yer almaktadır. Büyük ihtimalle bu kaynaklar sadece kitapta atıf yapılanlardan oluşmaktadır. Eserin oluşmasında çok daha geniş bir literatürün kullanıldığı kuşkusuzdur. 


İlk bölümde yazar, konuya genel bir giriş yapmaktadır. Özellikle Doğu toplumlarında sanat ve patronaj ilişkilerini değerlendirmektedir. Sanatkarların devlet tarafından korunmasının ve kollanmasının sadece doğu toplumlarına âit bir durum olmadığını Batı toplumlarında da benzer uygulamaların olduğunu belirtmektedir: "Yüksek bir estetik ve sanal felsefesine sahip Medici'ler olmasa idi Floransa'nın bü- 


yük sanatkarları elbette yetişmezdi." 4 


Sanatkarların saraya çekilmek istenmesinin hem sanatçı hem de patron lehine gelişmeler doğuracağı belirtilmektedir. Bu bölümde yazarın özellikle üzerinde durduğu konulardan biri Osmanlı toplumsal yapısıyla ilgilidir. Toplumsal yapının en üst kademeden en alta kadar ilişkileri nasıl etkilediğini yazar şöyle açıklar: "Osmanlı Pairimonyal toplumunda terbiyet, kulluk, intisâb sosyal ilişkilerin temeli olmuş, hem patron hem kul için bir sosyal bağ oluşturmuşlur. Patron için şöhretini ve mevkiini yüceltmek, kul için hayatta kalmak, ilerlemek için bu bağlılık esastı. Bu patrimonyal prensip, patron kul ilişkisi, 


Osmanlı devletinin temel yapı ve menşeinde görü- 


lür.“© Buradan anlaşılan doğu toplumlarının "hâmimahmi" türü bir örgütlenme yapısına sahip olmalarıdır. Dolayısıyla bu toplumsal yapıda meydana gelen 


her türlü işte bu düzenin etkisi görülecektir. 
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İkinci bölümde yazar, Osmanlı saray kültürünün gelişmesini ve Osmanlı Divan Şu'arâsını incelemektedir. Şairlerin şiir yazmaları ve bunu bir anlamda kamuoyuna sunma yeri olarak gördükleri sarayın konumu hakkında örneklerle açıklamalarda bulunulmaktadır. Burada değinilen konulardan bir diğeri "kaside sunma" ve "işret meclisleri"dir. Kaside birileri için daha çök övmek kastıyla- yazılan şiirlerdir. 
İnalcık'ın en çok eleştirilen görüşlerinden biri bu konu üzerinde yoğunlaşmaktadır. İnalcık'ın kasideler "güç sahiplerinin himâye ve inâyetlerini kazanmak için yazılırdı"© şeklindeki görüşü edebiyatçılar tarafından şiddetle eleştirilmiştir. Edebiyatçılar tarafından “öyleyse ölen kimselerin ardından kaside yazan- 


lar kimlerden himâye ve inâyet beklerlerdi?”) sorusunu hedef olmuştur. Konuya ilişkin eleştirilerde kaside ve gazel ile ilgili edebi ve teknik bilgiler verildiği görülmektedir. 


İnalcık Divan şairlerinin hep bir patron arayışı içinde olduklarını, patron bulamayanların sanata sırt çevirdiklerini, ya da kendi köşelerine çekildiklerini8 örnekler vererek açıklamaktadır. Bu görüşe Pala'nın tepkisi divan şairlerinin sosyo-kültürel temellerine ilişkin istatistiki bilgiler vermek şeklinde olmuştur. 
Pala, Divan şairlerinin mesleki dağılımlarını verdikten sonra şöyle bir yorum yapar: “Saraya veya bir devletluya hiç uğramayacak, hayatı boyunca kendisine bir hami edinemeyecek durumda olanların da 


varlığını inkar etmemek gerekir."9? Bu görüşe yönelik diğer bir çok eleştirmenin üzerinde durduğu bir nokta, hayatı boyunca bir “hâmi” arayan Fuzüli'nin içinde bulunduğu ruh haline üzerinde odaklaşmaktadır. Konuyla ilgili İnalcık'ın değerlendirmesi şöyledir:"26 yıl Safevi'lerin hizmetinde Şi'a-i İmâmiyye mezhebine bağlı olduktan sonra, 1534'te birden Sünni Osmanlı Sultanının tebaası durumuna gelen Fuzüli, Kızılbaşlıkla mücadelenin bu en kızgın yıllarında, Osmanlı ricali arasında bir patron bulamazdı. O Kerbelâ'ya, “Peygamber soyundan gelen mazlüm şehitlerin kanıyla yoğrulmuş bir beyâbâna” bu "mihnet beşiğinde meşakkat sütüyle beslenmiş" olduğu toprağa çekilmiş, hemşehrisi Ruhi gibi feleğe, padişah- 


lara isyan ve la'nel yağdırmıştır. «10 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Üçüncü bölümde patron ve klasik şiirde sanat anlayışını işleyen yazar, "divan şiirinde doğal coşku, lirizm değil, tasannu' esastır"ll der. Dördüncü bölümde 16. ve 17. yüzyıllarda yazılmış önemli Şu'arâ tezkirelerinde şair ve patronaj ilişkileri incelenmektedir. Yazar, Sehi, Latifi, Âşık Çelebi, Kınalı Zâde Hasan Çelebi tezkirelerinden bol örneklerle tezini ortaya koymaktadır. 


Beşinci bölüm “Fuzüli ve patronaj” konusunu işlemektedir. Burada bir şair portresi verilerek kitabın tamamında anlatılmak istenen fikir temellendirilmektedir. Aslında bir kişiden hareketle bütün bir edebiyat dünyası hakkında genellemelerde bulunulmaktadır. Fuzüli yaşadığı dönemde yetiştiği coğrafyanın bir talihsizliği olarak kendisine bir patron bulamamıştır. Ama bütün ömrü bir arayışın içinde geçmiştir. Şairin önemli eseri "Şikâyetnâme Patronajın gerçek yüzünü, o dönemde yaşayan şair psikolojisini, en gerçekçi biçimde yansıtan bir belgedir". 12 
İnalcık Fuzüli'nin şiirlerinden uzun örnekler vererek onun içinde bulunduğu halet-i ruhiye hakkında geniş bilgiler vermektedir. 


Son bölümde yazar in'am defterlerinde Hicri 909-917 yılları arasında bağış alan şairlerin menşei ve mesleği hakkında tablolaştırılmış bilgiler vermektedir. Şairlerin yazdıkları şiirlere karşılık verilen paralara in'am, bunların kaydolduğu defterlere de in'am defterleri denilmektedir. Buradaki bilgilerden şairlere verilen bu paraların padişahların şahsi gelirlerinden değil, hazineden verildiği öğrenilmektedir. 
Burada verilen bir diğer tablo da bayramlarda sanatkarlara verilen bayramlık—idâne ile ilgili bilgilerdir. 


Genel hatlarıyla özetlemeye çalışılan kitapçık son derece özgün cümlelerden ve bilgi birikiminden oluşmaktadır. Hemen her satırında önemli bir ayrıntı yakalamak mümkündür. Kısa olmasına rağmen de-Bindiği konu önemlidir. Getirdiği yaklaşım ve metot ile şimdiye kadar benzerlerine nadir rastlanan disiplinler arası bir ilk denemedir. Genel olarak yazar, Divan şairlerinin içinde bulundukları toplumsal yapının bir gereği olarak yükselmek, var olmak, üst tabakaya ulaşmak için bir "hâmi" arayışı içinde olduklarını vurgulamaktadır. İnalcık bu belirlemeyi yaparken 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bütün Divan şairlerinin bu tarzı uyguladıkları, tamamunın bu anlayış içinde hareket ettiği konusunda bir genellemesi bulunmamaktadır. Konu üzerine yapılan eleştirilerde bu noktaya sıklıkla değinildiği görülmektedir. 


"Şair ve Patron'”a Eleştirel Yaklaşımlar: Olumlu ve Olumsuz Değerlendirmeler 


"Şair ve Patron" Nisan 2003'te yayınlandı. Kısa bir süre içinde bir çok süreli yayında tanıtma ve eleştiri yazıları çıktı. İnternet sitelerindeki kitap satış ve tanıtım sayfalarında reklamı yapıldı. İnternet sayfalarında ve kitap tanıtım reklamlarındaki yazılar bir iki paragrafı geçmeyen haber niteliğindeki yazılardır. 


Kitaba yönelik ilk ciddi yazıyı, kendisi de bir Osmanlı tarihçisi ve İnalcık'ın öğrencisi olan İlber Ortaylı'nın kaleme aldığını görüyoruz.!3 o Ortaylı esere olumlu bir yaklaşım sergilemekle ve övgüyle bahsetmektedir: “Şair ve Patron edebiyat tarihinde pek göremediğimiz bir yöntem. Bu yöntemi ünlü tarihçimiz getiriyor ve uyguluyor. Örnek alınması dilegimiz. Şair ve Patron zevkle okunan her satırında yeni bir şey öğrenebileceğimiz akıcı bir kitap. Muhte- 


vası özgünlük ve yenilik dolu."14 


Ortaylı'nın diğer eleştirmenlerden farklı olarak üzerinde durduğu noktalardan biri, kitabın benzerlerinden ayrılan yönü olan yöntemi üzerine dikkat çekmesidir. Üzerinde durduğu bir diğer nokta, çok yönlü araştırmacıların gerekliliği ve farklı disiplinlerde çalışma zaruretidir. 


"Bu eser tarihçinin edebiyat alanında yetkin ve bilgili olmasının gereğini ortaya koyuyor. Maalesef yeni kuşak tarihçiler edebiyai; edebiyat tarihçileri de tarih alanında genellikle bilgisiz oluyorlar(....). İncelediğimiz toplumun diline ve edebiyatına nüfuz edememek maalesef Türk tarihçileri arasında yaygın bir zafıyetlir ve bu nedenle de dedelerimizin serencamı karşısında oryanlalistlerden daha farklı durumda de-Biliz(...). Tarihte uzmanlık kuru teknik ve yöntem de-Zildir. Geçmişle aynı dili konuşamayan nesillerin ta- 


rihçilik eserleri kuru bir rapor önermeden ibarettir. 15 
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Şair ve Patron'un yayınlanmasından iki ay sonra aylık kültür ve edebiyat dergisi E'de "Aşk Olsun" köşesinde divan edebiyatı Profesörü İskender Pala 
“Şair ve Patron" başlıklı yazısını yayınlamıştır. 19 
Bilim dünyasında konuyla ilgili olumlu ve olumsuz tartışmalar bu yazıdan sonra başlamıştır. Pala yazısında özetle şunlara vurgu yapmakladır: “İnalcık'ın eseri şiir tarihi açısından son derece önemlidir. Ancak bu çok önemli eserde bilfiil söylenmemiş olsa da, anlatılanların mefhum-ı muhalifinden ortaya çıkan iki genellemenin hatalı olabileceğini, kitabın ilerleyen sayfalarında da okuyucuyu yanlış anlamalara yönlendirecek bir teze dönüştüğünü ve bunun da kendiliğinden —kasti olmayarak- ortaya çıktığını dü- 


şünüyoruz; 


1) Bütün Divan şairlerinin mutlaka bir devletluya kapılandığı sanılabilir, 


2) Şairlerin, neredeyse bütün şiirlerini mutlaka bir caize almak için yazmış olduğu fikrine kapılabilir" 17 


Pala bu yazısında iddialarını uzun uzun açıklar. 
Divan şairlerinin meslekleri hakkında istatistiki bilgiler verir. Şairlerin toplum içinde her kesimden ve her meslekten olduğunu ileri sürmektedir. Buradan hareketle bütün şairlerin bir "hâmi" arayışı içinde olmadığını belirtmektedir. Ayrıca saltanat ailesinden de şairlerin olduğunu ve onların şiiri bir iletişim ve entelektüel kültür olarak kullandıklarını ileri sürer. 
Buna örnek olarak da 11. Bayezid ile Cem ve Kânüni ile Şehzade Mustafa arasındaki manzum mektuplaşmaları örnek gösterir. Burada Pala her şiirin kesinlikle caize almak için yazılmadığını ısrarla vurgular. 
Pala diğer bir eserinde konuya şöyle değinir: 


"Derler ki, 'klasik şairler, yazdıkları kasideler karşılığında caize almışlar ve dolayısıyla sanatlarını paraya değişmişler.” Evet, bazı şairlerin bazı kasidelerini büyüklere takdim ettikleri zaman ödüllendiri!- dikleri doğrudur. Ama hiçbir paraya değişilmeyen ve caize konusu olmayan onca gazeller, musammal!- lar, şarkılar vs. manzumeleri nereye koyalım? Kaldı ki şair de olsa, emeğinin karşılığında alicenap bir sanat koruyucusundan bir te'lif ücreti almasın mı? 
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Başka türlü soralım: devletin ileri gelenleri yahut 


zenginler sanatı koruyup kolluyorlarsa bunda ne kö- 


tülük vardır?!...X78 


Kasidelerin gazeller karşısındaki konumlarına da yer veren Pala, “bir şairin sana! hayatında gazelleri daha önemlidir, kasideler son derece azdır” belirlemesini yapar. Yazılan şiire karşılık para alınmasını bir anlamda günümüz “sponsorluk” işlerine benzeten Pala, sonuç olarak “evet, divan şairleri caize alıyorlardı. Sistem böyle kurulmuştu ve sanatlarının karşılığını onlara caize diye ödeyen krallar ve sultanların çağında yaşamanın gereği bu idi. Onları devlet himaye ediyordu ve bunun adı iltifat olmuştu.” 


19 yorumunu yapmaktadır. 


Pala'nın bu yazısına müteakip Zaman'da Divan Şairleri Şiirlerini Para İçin mi Yazıyordu? Başlıklı haber yayınlanmıştır. Haberde İskender Pala, M. 
Nur Doğan ve Atilla Şentürk, İnalcık'ın bazı fikirlerine katılmadıklarını belirtmektedirler. İskender Pala yukarda sözü geçen dergideki görüşlerini burada da tekrarlamaktadır.20 Aynı haber içinde M. Nur Doğan iddialar için; “ancak hayal olabileceği, bunun söz konusu bile edilemeyeceği” değerlendirmesini yaparken “ancak bir genelleme yaparak bütün şiirler yada kasideler para karşılığında yazılıyordu demek son derece yanlıştır"2! demektedir. Aynı haberde Atilla Şentürk'ün de “İnalcık'ın yaptığı genellemeyi yanlış bulduğu” görülmektedir. Oysa İnalcık kitapçığında bir genelleme yapmamaktadır. “İnalcık bir tarihçi olması hasebiyle edebiyat konularına biraz uzak kalmaktadır. Hoca olaylara bir iktisatçı gözüyle baktığı için yanlış genellemelerde bulunuyor. Şiiri bir geçim kaynağı olarak görüyor. Divan edebiyatının genelinde böyle bir şey söz konusu değil; ancak kasideler için para alındığını biliyoruz."22 Şentürk'ün bu yorumu bir çok yeni yorumların yapılabilmesine meydan vermektedir. Öncelikle İnalcık'ın tarihçi olması edebiyat konularına nüfuz edememesi ve bu konularda yorum yapamaması gibi bir sonucunu çıkarmaz. İkinci olarak İnalcık'ın eseri, bir tarihçinin edebi metinleri sosyolojik bir tarzda inceleme denemesidir. Kitap ciddi olarak okunduğunda konuya iktisalçı gözüyle bakılmadığı açık olarak anlaşılacaklır. Zaten kitabın başlığında bu konu vurgulanmakladır. Kitapçık divan edebiyatına sosyolojik bir yaklaşımdır. * 


Aynı haberin son satırında Orhan Bilgin'in de tartışmaya katıldığı görülmektedir. Bilgin: “divan edebiyatı şairleri, şiirlerini para karşılığı yazmıyorlardı, ancak karşılığını bekliyorlardı, hangi sanalçı, iltifattan hoşlanmaz ki..."23 yorumunu yapmaktadır. 


İnalcık Eleştirilere Cevap Veriyor 


Bu haberlerin ve eleştirilerin yayınlanmasının ardından kitabın yazarı aynı gazetede yaklaşık bir hafta sonra kitabı ve şahsı hakkında yapılan eleştirilere cevap vermiştir.24 "Kitapçığım 'Şair ve Patron", Osmanlı patrimanyal toplumunda, divan şairlerinin sanatlarını değerlendirmek ve bir mâişet sağlamak için daima bir “hâmi"(pairon) aramak zorunda kaldıklarını belirtmeye çalışıyor, kendi dillerinden kanıtlar veriyort....). Sanatkarlarımız tabii önce sanailarının takdir edilmesine önem verirlerdi; ama bir yandan da rahat bir yaşam sağlamak bir zaruretli, başka imkan yoktut...). Sanatta patronaj belli toplum 
koşulları altında kaçınılmaz bir zarurelli." 25 


İnalcık edebiyata bu gözle ve yöntemle bakılması gerektiğini de şöyle açıklamaktadır: “Bu gün Batıda sana! tarihi araştırmalarında, patronaj incelemeleri, açıklamanın en önemli yönü olarak ele alınır. Genç edebiyat tarihçilerimiz bunu elbette "ikti- 


sat tarihçisi"nden öğrenmezler. "26 


Yazar kendisini eleştirenlerin “geçmişi temize çıkarma, büyük tanıdığımız tarihi kişilere toz kondurmama duyarlılığı" içinde olduklarını belirtmektedir. Son olarak da yazdıklarının anlaşılmadığını, söylediklerinin farklı yöne çekildiğini ifade etmektedir: "Bizi eleştirenler, patronaj hakkında söylediklerimizi “şiirden para kazanmak" şeklinde yorumlamışlar. 
Söylediğimi başka şekle sokup sonra onu eleştirmek talihsizliği daha önce de başıma gelmiştir; yeni değil. 


Biz bekler iken bir nice takriz übedâdan 


Gelmiş bize bir darbe-i ta'riz palalardan**,"27. 
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"Şair ve Patron" Üzerine Diğer Eleştiriler 


İnalcık ve edebiyat tarihçileri arasında çıkan bu tartışmaların ardından,söz konusu kitabı ve bu tartışmaları değerlendiren bir çok yazı yayınlanmıştır. 
Bunlardan ilki Kahramanoğlu'nun Türk Edebiyat'nın Eylül 2003 sayısındaki yazısıdır.28 Kahramanoğlu yazısında öncelikle Şair ve Patron'u kısaca degerlendirmekte, ardından İlber Ortaylı'nın değerlendirmesine atıflar yapmakla İnalcık, Pala ve diğer bilim adamları arasındaki tartışmaya da büyük yer ayırmaktadır. Ayrıca şiir, saray ve hükümdar konusunda Tanpınar ve Andrews'ten alıntılar yaparak konuya açıklık getirmeye çalışmaktadır. 


Yazarın burada konuyla ilgili olarak Sabri F. 
Ülgener'e ve önemli eseri “Zihniyet Aydınlar ve İzmler"e, Terkib-i Bend'lerin zihniyet dünyamız için yeri ve önemine, ayrıca Ülgener'in diğer bazı eserlerine dikkatleri çekmesi oldukça manidar bulunmaktadır. “Sabri F. Ülgener, Divan şiirindeki beyitlerden hareketle, özellikle 17. yüzyıl Osmanlı dönemi iktisat 


ve ahlak dünyamızın bir tahlilini sunmuştur.”29 Yazar burada Ülgener'in eserlerine ulaşamayıp A.Güner Sayar tarafından hazırlanan monografiyi kullanmıştır. Kahramanoğlu'nun Ülgener'e ve eserlerine dikkat çekmesinin "Şair ve Patron" değerlendirmesi içinde yer alması önemlidir. Zira yaşadığı dönemlerde pür bir iktisatçı olarak algılanan Ülgener tıpkı İnalcık gibi alanı dışındaki malzemeleri iktisat biliminin yöntemleriyle inceleyerek Türkiye'de aydın zihniyeti ve iktisat tarihi konusunda son derece özgün eserler ortaya koymuştur.* 


Saray ve Hükümdar konusunda Tanpınar'dan uzun alıntılar yapan Kahramanoğlu, iki yazar arasında bir ilişki kurar: “Tanpınar ile İnalcık görüldüğü gibi, Divan şürini saray ve hükümdar merkezli bir yapı olarak değerlendirmektedirler. Hatta, Divan şiirinin bütün büyüklüğüne karşılık esas olarak paırimonyal yapıdan kaynaklanan ve Tanzimat sonrası eleştirileri bir açıdan haklı çıkarabilecek zayıflıklarına İnalcık'tan önce temas eden de Tanpınar olmuştur."30 Bu konuya Tekin de değinmektedir. O da saray ve hükümdar konusuna edebiyatta şimdiye kadar 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fazla değinilmediğini, ilk değinenin Tanpınar oldugunu belirtmektedir.3! 


Kahramanoğlu “divan şiirinin, kendisine her dönüldüğünde hiç keşfedilmemiş ve şaşırtıcı taraflarını gösterebilecek ve önceki yaklaşımları tersine çevirebilecek bir zenginliğe sahip olduğunu" belirtüikten sonra, disiplinler arası çalışmanın önemi ve elzemliği konusuna değinerek yazısını bitirmektedir."Osmanlı patrimonyal yapısının Divan şiiri üzerindeki tesirleri, farklı disiplinlerin de yardımıyla, üzerinde çok değişik tespitler yapılabilecek geniş, 


zengin ve yepyeni bir alan oluşturmaktadır"32. 


Sosyal bilimlerde disiplinler arası çalışmanın artık kaçınılmaz bir hale geldiğini ileri süren bir diğer "Şair ve Patron" eleştiricisi yazısına şöyle giriş yapar: 

"Türk Edebiyat araştırmacılığı, geldiği nokta itibariyle, bir tıkanılmışlık hali yaşamaktadır 


33/ ..J Dünya entelektüel hayatında meydana gelen gelişmeler, edebiyata daha farklı açılardan bakmayı zorunlu hale getirdi. Bu noktada disiplinler arası ilişki ihtiyacı, bir mecburiyet olarak belirmektedir. 
Edebiyat dünyasının karmaşık ve çok gerçekli yapısının ve mahiyetinin ancak disiplinler arası ilişkiler nelicesinde kavranabilecek oluşu, bu konunun önemini artırmaktadır. Ne var ki Türk edebiyat araştırmacısının aldığı eğitim, onun, edebiyatı besleyen ve onlar olmaksızın edebiyat vak'asının anlaşılmayacağı, felsefe, tarih, sosyoloji, psikoloji gibi yan disiplinlere yabancı kalmasına sebep olmaktadır. Netice olarak yetişen araştırmacı, analitik düşünme vasıflarından ve yan disiplinlerin birikiminden mahrum 


kalmaktadır."5* 


Edebiyat özelinde ele alınan bu konu diğer bütün alanlar içinde geçerliliğini korumaktadır. Bir sosyologun ait olduğu toplum sorunları ile ilgili olarak sağlıklı tahliller yapabilmesi için asgari ölçüde felsefe, tarih, psikoloji, din, folklor, edebiyat vb. disiplinler ile ilgili olması gerekmektedir.* 


İnalcık'ın eserindeki bu farklılık, "Şair ve Patron"un birinci derecede önemini ortaya koymaktadır. 
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Şair ve Patron üzerine yazılan yazılar içerisinde hemen hemen en kısa olmasına rağmen Coşkun'un degerlendirmesi, kitabın içeriğinden ziyade, yöntem olarak getirdiği yeniliğe dikkat çekmesi bakımından oldukça önemlidir. Bu haliyle diğerlerinden ayrılmaktadır. 


Kitap üzerine Dergah'ın Ağustos sayısında iki yazı birden yayınlanmıştır. İlk yazıda daha çok eserin içeriğine ve teknik yönlerine vurgu yapılmaktadır. Özellikle patronaj, saray, hükümdar kavramları üzerinde durulmaktadır. Kitap içerisindeki bölümlerin, değinilen konuların edebi yönden geniş bir degerlendirmesi yapılırken, yöntem konusuna değinil- 


memektedir.35 


İkinci yazı ise "Şair ve Patronun en önemli özelliği olan disiplinler arası bir çalışma olması üzerine yoğunlaşmaktadır. Ayrıca bu yazıda kitap üzerine yapılan olumsuz değerlendirmelerin yanlış anlamadan kaynaklandığı da öne sürülmektedir: "Burada belirtilmelidir ki, İnalcık, genel kasıt olarak, "şairler sadece para için şiir yazıyordu" demiyor, "şairler para için de şiir yazardı" diyor. 
Bu tezini de tarihi şartların gerçeklikleri doğrultusunda temellendirmeye çalışıyor"36. Yazarın burada "tarihi şartlar"dan kastettiği anlam, dönemin sosyal şartları ve toplumsal yapısıdır. Demek ki edebiyat araştırmalarında da dönemin sosyolojisini bilmeden değerlendirmeler yapmanın sakıncası bulunmaktadır. "Şair ve Patron" böylesi bir boşluğu dolduracak çalışmalar için son derece önemli bir çalışmadır. 


Kitabın yayınlanmasından sonra, sanki İnalcık "şairler sadece para için şiir yazar” demiş gibi bir tartışma oluştu. Buraya kadar değindiğimiz hususların edebiyat araştırmalarındaki yeri ve mahiyeti göz önüne alındığında, bu tartışmanın, kitabın amacından uzak durduğu, dolayısıyla yersiz olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim, İnalcık kendisine yönelülen eleştirilere verdiği cevapta, kendisinin şairleri para ekseninde tahlil etme gayretinin olmadığını, sadece Osmanlı toplum yapısında şair ve devlet münasebetini edebi ve tarihi belgeler ışığında sosyolojik bir gözle tahlil etme gayreti güttüğünü belirtmiştir. Hakkında eleştiride bulunanlara da kitabı bir 


kez daha ve dikkatlice okumalarını tavsiye etmiştir.3/ 


Kitap üzerine yapılan değerlendirmelerin yanlış anlamadan kaynaklandığını öne süren bir diğer yazı ise Virgül'ün 66. sayısında yayınlanmıştır. 
Diğer yazılarda olduğu gibi bu yazıda da kitabın içeriğine yönelik uzun değerlendirmeler bulunmaktadır. Bazı konuların anlaşılması için izahlar bulunmaktadır. Saray ve hükümdar, Fuzüli ve patronaj, sanatkarların saraya getirilmesi ve sebepleri, Baki, kaside ve gazel açıklık getirilmeye çalışılan kavram ve konulardan bazılarıdır. Yazar, edebiyat ve s0syoloji araştırmalarında "Şair ve Patron"un önemine değinmektedir. “İnalcık'ın kitabı önemlidir, yazar elinden geldiğince yansız kalmak istiyor, alıntılara dayalı tespitler eleştirel bir portreden geçiriliyor. Meraklılara anlamlı mesajlar gönderiyor(....). İşin içinde iktidar sorunu var, itibar sorunu var, genel anlamda toplumu ilgilendiren bir kültür ve psikoloji sorunu var, 


kitap buna yönelik ipuçları vermektedir."3© 


Tekin, yazısında bu eserin toplumsal bir yönünün de olduğunu vurgulamaktadır, bununla beraber eserin çalışma disiplini ve yöntemi açısından yer hakkında değerlendirmede bulunmamaktadır. 
Konuya katkı sağlayacak açıklamaları bulunmaktadır. "Son tahlilde, patronluğun, hem saraya hem de sanatkara itibar kazandırmanın 'tek yolu” olduğu?” 
gerçeği ortaçağ bağlamında doğru olabilir. Ama unutulmasın ki asıl patron zamandır. Onun filtresinden geçen eserler asıl ve güzel eserlerdir(....). Unutmayalım ki sanatla hele şiirde aslolan 'ma'rifet'tir, 


iltifat değildir. Zaman denen yargıç bunun en büyük 
tanığıdır. 0 


Sonuç ve Değerlendirme 


Değerli bilim adamı ve Osmanlı tarihçisi Prof. 
Dr. Halil İnalcık'ın son eseri "Şair ve Patron" gerek değindiği özgün konularıyla gerekse disiplinler arası bir yöntem denemesi özelliğiyle bilim dünyasına kazandırılan önemli bir çalışmadır. Bu eser tarihçi bir araştırmacının birinci el edebiyat metinlerini kul- 


2003 ! Güz 38 


lanarak bir dönemin toplumsal olgusuna sosyolojik bir bakış denemesidir. Bu haliyle “Şair ve Patron" disiplinler arası formasyon ve performansın başarıyla bir araya getirildiği ender çalışmalardan biri olarak görülebilir. Başta tarih, edebiyat ve sosyoloji bilimleri olmak üzere diğer bilim dallarında çalışan bilim adamlarına da örnek olabilecek niteliktedir. 


Araştırma, bir kitapçık, manuel bir malzeme olmasına rağmen bilim dünyasında önemli bir tartışma ortamı Yaratmıştır. Tarih ve edebiyat alanlarından daha fazla değerlendirmeler gelmiştir. Ancak kitabın bundan sonraki zamanlarda sosyoloji, psikoloji ve diğer bilim dalı çalışanlarınca da değerlendirilmesi muhtemeldir. 


Kitap üzerine bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla bu güne kadar dokuz tane değerlendirme yapılmıştır. Bunlar içerisine internet sayfalarındaki reklamlar, kısa yorumlar ve dergilerdeki kitap tanıtım ve ilanları dahil değildir. Bu çalışmada yapılan değerlendirmelerin hepsine ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu yazılardan bazıları eserin içeriğine yönelik olumsuz eleştiriler, bir kısmı da olumlu değerlendirmelerdir. Bütün eleştirmenlerin birleştikleri ortak noktası, eserin yöntem açısından araştırmacılara örnek olabilecek nitelikte olması ve bilim dünyasına önemli bir yenilik getirmiş olmasıdır. 
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"Edebiyat ve Varlık" 


Abdullah Kaygı, Edebiyat ve Varlık, 


Kebikeç Yayınları, Ankara, 2. Baskı, 1998, 389 sayfa. 


Dr. Levlâ HAFIZOĞLU 


debiyat ve Varlık adlı kitap, yazarı Abdullah 

Kaygı'nın Önsözünde belirttiği gibi, sanat felsefesiyle ilgili çalışmaları için giriş niteliğindedir.! Bu, kitabın adındaki "varlık" kelimesinin nedenini de açıklıyor: "Kitabın konusu olan sorunları en kısa yoldan belirtmek üzere, (...) kitabın adı olarak Edebiyat ve Varlık, gösterilmeye çalışılan çözümlerin ontolo- 


jik yönünü akılda tutmaya en uygun olanı".2 


Bununla birlikte yazar, kitabın adı olarak Yazın Yapıtı ve Bilgi, Edebiyat ve Bilgi gibi adlar üzerine de düşündüğünü belirtiyor. Bu düşünülen adlardaki ortak olan "bilgi" kelimesi, belli ki kitabın adındaki "varlık" kelimesiyle sıkı sıkıya bağlı. 

"Varlık"denirken, kastedilen nedir? Edebiyatın varlıkla ilgisi nedir? “Çözümlerin ontolojik yönü"yle ne kastediliyor? Kitabında, Abdullah Kaygı bütün bu soruları cevaplandırdığı gibi, cevaplarını bilemediğimiz başka bir çok soruyu da açıklığa kavuşturabilmemize yardımcı olabilecek ipuçları veriyor. 


Kitap, Önsöz, Giriş ve Sonuç dahil dokuz bölüm ve çok zengin bir Kaynakçadan oluşuyor. Bölüm başlıkları, yazarın kitabında yer verdiği sorunları görmemiz açısından da önemlidir. 


1. Giriş/Yazın Yapıtı Bilgi Verir mi? 


H. Yazın Metini ve “Dış Dünya"/Yazınsal Metnin Ne Hakkında Olduğu 


HI. Yazın Meininin Yapısı 
IV. Stanley Fish ve Yorum Gruplarının Otoritesi 


V. Nicolai Hartmann ve Yazınsal Sanat Yapıtının Yapısı 


Vİ. E.D. Hirsh ve Yazın Meininin Anlamı 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VII. Toplumsallık ve Değerler 
Vİ. Yazın Yapıtı ve Olanağın Bilgisi 


IX. Sonuç Yerine/Yazınsal Yapıt ve Değerlerin Nedenselliği 


Yazar, Giriş bölümünde, Yazın Yapıtı Bilgi Verir mi? sorusunu ortaya koyuyor. Yazın yapıtlarının bilgi vermediğini savunanlar, yazın yapıtlarının bilgi verdiğini savunanlar kadar çok sayıda olduğunu öğreniyoruz. Ancak, verilen örneklerle yazın yapıtının bilgi verdiğini öne sürenler de, söz konusu bilginin ne tür bir bilgi olduğu hakkında farklı düşündüklerini görüyoruz. Bazılarına göre, edebiyatın verdiği bilgi “gerçeklik hakkında değildir"3, örneğin Boris Suchkov gibi bazı araştırmacılara göre ise, edebiyat bize "yaşam"ın? bilgisini veriyor. 


Kitabın yazarı, bu farklı görüşlerin "bilgi çeşitlerinin göz ardı edilmesinden" kaynaklandığını; yazın yapıtları okura: "belli yer ve belli şeylerle ilgili olan empirik bilgilerden bambaşka türden olan bilgiler de sağladığı"; edebiyat metinlerinin ayırıcı özelliği de bunda saklı olduğunu vurgulamaktadır.5 


Verilen örnekler, edebiyattan empirik bilgiler beklemek, ona belirli dünya görüşleriyle, belirli ideolojilerle yaklaşmaya yol açtığını gösteriyor. Böyle olunca, bazı araştırmacılar edebiyatın "toplumsal ya da etik değerlere yönelme"sini "sanat dışı" olarak yorumlarken, başka bazı araştırmacılar "ideoloji"siz, ne bir okurun, ne de bir yapıtın olamayacağını savunur. Abdullah Kaygı, bu düşünürlerin aslında, yazın yapıtının okura bilgi verdiği kabulünü paylaşmakla kalmadıklarını, yazın yapıtlarından aynı şeyi , değerlerle ilgili olması beklentisini de paylaştıklarını; bu çıkmazların "Değer felsefesi bilgisinin eksikliğinden"© kaynaklandığını, "değerler söz konusu olmadan sanat, edebiyat eserlerinin, sanat eseri olarak varlığı aslında söz konusu"? olamayacağını dile getirir. 


Yazın yapıtının neliğini, ayırıcı özelliğinin belirlenmesinde önemli yer tutan Yazınsal Meinin Ne Hakkında Olduğu sorusunu cevaplamak için, Aristoteles'ten beri yazın metni, öteki tür metinlerle karşılaştırılmıştır. En yaygın, edebiyat metninin bilimsel metinden farklı olarak bir var olana göndermediğini; "ayrık-göndergeli”, kendinin dışında bir şey hakkında olan bilimsel metinden farklı olarak, edebiyat metnin “öz-göndergeli", kendi dışında bir şey hakkında olmadığı kabulüdür.8 Tarih ile romanı karşılaştıran araştırmacılardan verilen örnekler ilgi çekicidir. Özellikle, Tarihin "belgesel kanıta", romanın ise "kavramsal kanıta" dayandığını söyleyen? Arthur C. Danto ile Abdullah Kaygı'nın kitabında görüşlerine geniş yer verdiği, bilim yapıtıyla yazın yapıtı arasındaki temel farkı, “bilimdeki önermelerin, (...), kendilerinden bağımsız nesnelerinin olması, oysa yazın yapıtlarındaki önermelerin (...), kendilerinden bağımsız, kendinin dışında bir nesne hakkında olmaması"nda gören Roman İngarden'in görüşleri düşündürücüdür. Benim de, estetik konulu kitabını ders olarak gördüğüm M. Kagan, bu konuda yaptığı karşılaştırma sonucu sanatla bilim arasındaki farkı, “nesnelerini ele alışlarında"!0 görür. 


Kitabın yazarı, "edebiyatla ve fotoğrafla ilgili bazı görüşlerin bazı çıkmazlara varmasının arkasındaki nedenlerden birisi de, çağımıza özgü garip bir nesnellik anlayışı"!! olduğunu belirtmektedir. Teorilerin dünyayı olduğu gibi yansıtmadığı görüşü, günümüzün düşünürlerini bilginin nesnel olmadığı sonucuna götürmüştür. Oysa, "bir şeyin nesnel olmadığı öne sürülürken, onun kendinde biten bir şey olduğu değil de, kendinin dışındaki bir şey hakkında bir şey olduğu görülüyor ise, o halde, onun nesnelliğini görmek için asıl bakılacak yerin, hakkında olduğu şeyle ilişkisi olduğu açıktır."12 Bu ilişkiyi görmek, sadece nesnel olmamayı değil, nesnel olmayı da belirlemenin dayanağı olduğunu; "öz-göndergelik", “ayrık-göndergelik" ayrımından yola çıkan görüşlerin, göndermenin yöneldiği/yönelmediği nesnenin varlık tarzı konusunda çıkmazlara girdiğini görüyoruz. 


Yazınsal metni, hakkında olduğu şeye göre ele alamamak, yapısına yönelmeye yol açıyor. Abdullah Kaygı, kitabının üçüncü bölümünü yazın metninin yapısına ayırmıştır. Bu amaçla, yazınsal metnin ayırıcı özelliğinin kelime düzeyinden başlayarak olaylara kadar giden "kuralların çiğnenmesi"nde gören Lotman”'ın!3, metni zorunlu olarak bir dizi "belirsizlik" yerleri içeren "örgüsel" bir yapılanma olarak Ingarden'in!#, yazınsal metninin yapısını “çekirdek veya özeksel anlam" ile “çevresel anlamcıklar”a ayıran Özcan Başkan'ın görüşlerini değerlendiriyor. 


Kitabın yazarı, edebiyatın hakkında olduğu şeye göre değil, biçimine göre belirleme çabalarının temelinde, edebiyatın hakkında olabilecek tek şeyin “gerçeklik” olduğu düşüncesi yattığını belirtiyor. 
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Yazın yapıtlarının gönderdiği tek yer "gerçeklik" olarak düşünülünce, onlarla bilim metinlerin arasındaki farklar da kaybolacağı sonucuna varılmıştır.!9 
(Araştırmacıların, görüşlerini temellendirmek amacıyla çoğunlukla inceleme alanı olarak şiiri seçmelerinin başlıca nedeninin de vardıkları bu sonucun olduğunu anlıyoruz). Abdullah Kaygı, bu sonucun yaygınlaşmasında, sadece "gerçeklik" tarzında varolanların varlık sayılabileceği kanısının payı da büyük 
olduğunu belirtmektedir. 16 


Bu görüşlerin yol açtığı en büyük tehlike ise, yazınsal bir şey hakkında olmadığı, dolayısıyla, herkesin onu kendine göre anlayabileceği düşüncesidir. 
Kitabın yazarı, sanat eserini anlamı bakana göre degişir düşüncesine bağlı olarak ortaya çıkan "çokanlamlılık” anlayışı üzerinde duruyor. Anlam belirsizliği olarak “çokanlamlılık" ile anlam zenginliği olarak "çokanlamlılık" anlayışların farklı olduğunu, sanat eserine bakmanın "bilgi ve yetenek meselesi"17 olduğunu vurguluyor. 


Kitabının dördüncü, beşinci ve altıncı bölümlerinde Abdullah Kaygı önemli düşünürlerin görüşlerine yer vermiştir. Özellikle, sanat yapıtlarının çok tabakalı yapısını, bu çok tabakalılık sadece yazın metnin değil, bilim metnini de özelliği olduğunu söyleyen, bir metnin varolmasının, "canlı tinin başarısına", "uygun kavrayışına" bağlı olduğunu; değerlere kör olanın, yapıtı da anlayamayacağını söyleyen N. 
Hartmann'ın görüşleri çok önemlidir. 


Hartmann'ın görüşlerinin önemi, Fish gibi "sabit metinlerin" olmadığını, metnin "okurun katılımıyla meydana geldiği"ni, okurun ise "izole edilmiş bir tek" olmadığını ve metne verdiği anlam da kendinin değil, üyesi olduğu "yorum toplulukların"!8 olduğunu düşünenlerin ileri sürdükleri görüşleriyle karşılaştırılınca daha da artıyor. 


Fish'in görüşlerinin temelinde insanla ilgili her şeyin "toplumsal" olduğu kabulü vardır. Bir şeye "toplumsal" demek, onun toplumdan topluma değişeceğini de kabul etmek demektir. Aslında, tür olarak insanın doğasında, insan türünün her üyesinde, toplumdan topluma değişmeyen özellikler de vardır. 
Abdullah Kaygı, kitabının Toplumsallık ve Değerler adlı bölümünde, toplumdan topluma değişenin, insanın değerleri, insanın doğasında bulunan olanaklar değil de, bunların gerçekleştirildiği ortamlar olduğunu fark etmemizi sağlıyor. Yazarın ifadesiyle: "...insan, insan olma olanaklarını kendinde taşıyan tek varlıktır. (...). İşte değerler insan doğasında bir insansal olanakların bilgisel, kavramsal düzeydeki adıdır, çünkü insanı öteki canlılardan ayıran ve değerli kılan bu olanaklardır."!? 


Yazın Yapıtı ve Olanağın Bilgisi adlı sekizinci bölümde, yazın yapıtının gönderdiği yeri, hakkında olduğu, bilgisini verdiği o şeyi öğreniyoruz. Abdullah Kaygı, kitabında çeşitli düşünürlerin gözden geçirilen, yazın metninin "öz-göndergeli" olduğu savın tartışmalı olduğunu anlamamızı sağlıyor. Tartışmaya açık olan, yazınsal metnin gerçekliğe göndermediği savı değil, göndermede bulanabileceği tek varlık tarzın gerçeklik olduğu savıdır.20 Oysa: "Gerçeklik tek varlık tarzı değildir, ayrıca kavram olarak ve olanak olarak var olma tarzında olanlar da vardır. (...) ...yazınsal metnin, gerçekliğin dışında ve yazın metninden bağımsız bir gönderme yeri olarak, olanak olarak var olan vardır."2! Bu bilgilerin ışığında, edebiyat metni ile bilim metni arasındaki temel farkın, yapılarında değil, "ikisinin de hakkında olduğu var olanların ontolojik farkında" olduğu ortaya çıkıyor. 


Böylece, kitabın Önsözünde "çözümlerin ontolojik yönü"22 ile ne kastedildiğini anlıyoruz. Abdullah Kaygı, daha sonra Aristoteles, Dilthey, Leibniz v.b. düşünürlerden verdiği örneklerle, bir varlık tarzı olarak olanak kavramı üzerinde duruyor. Sanat yapıtında söz konusu olan insan yaşamı, gerçekleşmemiş olan, yaşanmış olan değil, yaşanabilir, olanaklı olan yaşamdır; sanatın, edebiyatın "ayırıcı özelliğinin yeni olanaklar bilgisi" vermek olduğunu ileri sürmektedir.23 


Kitabın yazarı Sonuç bölümünde, sanat yapıtlarına felsefi bilgiyle donatılmış gözle bakmanın önemini vurguluyor. "Yaratıcının o yapıtı yaratmasına neden olan o içten yaşadıklarını, nedenlerine, değersel nedenlerine bağlama işi ancak felsefeyle yapılabilir"24, Abdullah Kaygı bu görüşünü açıklamak için, şöyle bir örnek veriyor: "Ne anlattığını kuşkusuz en iyi anlatıcı bilir, fakat o anlattığını anlatmasına neden olma durumu, örneğin hastalık veya sağlık durumunu da, bu onun başına gelmiştir, ona aittir diye, onun bilmesini, anlamasını beklemek, anlatıcı hekim, uzman olmadığı takdirde, çelişkili bir durum oluyor. (...) yazın yapıtlarının anlamı, yaralıcılarından bağımsız olarak. ancak onların işaret 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ettikleri asıl nedenler, (...) değerler göz önünde bulundurularak kavranabilir."25 


Abdullah Kaygı, bu çalışmasıyla amacına ulaşma yolunda iradeli, en küçük ayrıntıyı dahi göz ardı etmeyen bir araştırmacı olarak karşımıza çıkıyor. 
"Sanat eserine ve sanat etkinliğinin kendisine" bakan sanat felsefesi üzerine bu çalışmanın önemini, günümüzde yayımlanan sanat, edebiyat konulu başka çalışmalarla karşılaştırdığımızda, daha da iyi anlıyoruz. 


Sanatın, edebiyatın "gerçekliğin bir aynası" öğretisiyle büyüyen biri olarak, Edebiyat ve Varlık kitabını okuduktan sonra, "gerçeklik" ile de, "ayna" ile de hesaplaşmaya daha hazır olduğumu söyleyebilirim. 


NOTLAR 


Abdullah, Kaygı, Edebiyat ve Varlık, Kebikeç 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Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları Nu: 48, XI #* 372 sayfa 


Aziz AYVA 
Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 


Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi 


on yıllarda şehir kitaplarıyla ilgili yayınlarda S önemli bir artış görülmektedir. İlk örneklerinin edebi eserlerle görüldüğü bu tür eserler, zamanla değişik özellikler kazanmışlar ve sadece bu eserlere meraklı bir okuyucu kitlesini de oluşturmuşlardır. 


Ahmet Rasim'in eserlerinde İstanbul'un günlük hayatını canlı bir tablo gibi seyrederdik. Hüseyin Rahmi'nin romanlarında İstanbullu hanımların gündelik konuşmalarını, sanki onların arasındaymış gibi duyardık. Halide Edip'in Sinekli Bakkal'ında bir mahalleyi, dönemin siyasi ve toplumsal yapısına paralel olarak bütün yönleriyle ve sakinleriyle görüyorduk. 


Edebiyat tarihçisi Ahmet Hamdi Tanpınar'la artık şehirlerin kitapları da oluyordu. O sırasıyla; Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul'u Türk edebiyatında deneme türünün en mükemmel eseri sayılacak olan Beş Şehir adlı kitabında ele alıyor ve birçok vefalı şehirseverin, arkasından yağmur gibi gelen kardeş kitaplarının ortaya çıkmasına vesile oluyordu. Tanpınar yolunda, Ahmet Turan Alkan çok sevdiği Sivas'ını Altıncı Şehir'le, Özkan Yalçın hayran olduğu Amasya'sını Yedinci Şehir'le anlatıyor ve şehirlerimizin de ruhlarının olduklarını 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hissettiriyorlardı. Bunlara Mitat Enç'in, Gazi Antep'in renkli simalarını hikâye ettiği Uzun Çarşı'nın Uluları'nı, Çetin Baydur'un Geçidi Bekleyen Şehir (Erzurum)'ini ve son olarak Emin Kalkan'ın Kanatsız Kuşlar Şehri (Kayseri)'ni ekleyebiliriz. Şehir kitapları yazılırken caddelerin de bir kitaba konu olduğunu görüyorduk. Prof. Dr. 
Saim Sakaoğlu'nun Çaybaşı Yazıları adlı eseri, bütünüyle bir caddenin mahalli ve tarihi kültürünü, folklorunu, sakinlerini ve adım adım değişen kimliğini ortaya koyuyordu. Bütün yurtta ilgiyle takip edilen ve şu günlerde ikinci baskısını yapan bu kitabı okuyanlar aslında yaşadıkları mekânların kendilerinden bir şeyler taşıdığını fark ediyorlardı. 
Yine, deneme türü içerisinde şehir yazılarına yer veren dergi, gazete, vb. yayınların bolluğu da gözden kaçmamaktadır. 


Yukarıda da değindiğimiz gibi şehir kitapları değişen zaman ve duyulan ihtiyaçlarla çok yönlü olarak görülmeye başladı. Kimi şehir folkloruna yer veriyordu kimi de şehrin tarihi eserlerini tanıtıyordu. 
Bazısı o şehirle ilgili seçme yazılardan oluşuyordu, bazısı da mısra mısra o şehri işleyen söz ustalarının şiirlerinden... Belki de bu şehir kitaplarına tanıtacağımız eserle bir yenisi eklendi. Eser, bir şehre gönül veren bilim ve kültür adamlarını biyografik olarak ele almaktadır. Onları çeşitli cepheleriyle tanıtan eser, bir tür güldeste çeşnisi de vermektedir. 


Araştırıcı Uz, daha önce de biyografik özellik- te Baha Veled'den Günümüze Konya limleri ve Velileri (Konya 1993) adlı bir kitap yayımlamıştı. 
Bu eser de, tarih boyuncaKonya'da bulunmuş, Konya'ya hizmet etmiş, ilmi ve dini hayatını Konya'da sürdürmüş âlim, şeyhü”l- İslâm, müftü ve müsevvid gibi şahsiyetlerin biyografilerinden, onların Konya'ya olan çok yönlü hizmetlerinin açıklanmasından oluşmaktadır. Üz'un bu konudaki tecrübesi, tanıtacağımız eserin dizgi, basım gibi teknik özelliklerin yanında muhteva yapısı bakımından da en az hatayla okuyucuların karşısına çıkmasını sağlamıştır. 


Avukat Mehmet Ali Uz'un Konya Kültürüne 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Hizmet Edenler adlı kitabı Konya Büyükşehir Belediyesince yayımlandı. Eser, yazarın kendi ifadesiyle, yeni yetişen gençliğe Konya'nın unutulmak üzere olan büyüklerini tanıtmak, hatırlatmak 


amacıyla hazırlanmış. 


Eser; Takdim, Ön Söz, iki Bölüm ve 


Kaynaklar'dan oluşmaktadır. 


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Özkafa tarafından kaleme alman Takdim'de (V-VD), yüzyıllardır kültür ortamı olarak var olagelmiş Konya'nın kültürel zenginliklerine işaret edilmiş ve böyle bir eseri yayımlamaktan duyulan memnuniyet dile getirilmiştir. 


Ön Söz'de (VU-VID, eserin, birer Konya sevdalısı olan kahramanların hayat hikâyelerini ve çalışmalarını bir vefa borcu olarak yeni nesillere tanıtmak gibi bir amaçla hazırlandığı vurgulanmış, uzun yılları alan eserin hazırlanmasında yararlanılan kaynaklardan söz edilmiş ve Konyalı araştırıcı ve kültür adamlarının tabii olarak bu kadar olmadığını, bu yüzden ileride bir ikinci cildin hazırlanacağının duyurulmasıyla da gönül alınmıştır. Nitekim, eserin bu ikinci cildinin hazırlıklarına şimdiden başlandığını öğrenmiş bulunuyoruz. 


Eser iki bölüm olarak düzenlenmiş. Yazar Uz, sade bir tasnifle Birinci Bölüm'ü Vefat Edenler'e, İkinci Bölüm'ü de Yaşayanlar'a ayırmıştır. 


Birinci Bölüm (3-191), Vefat Edenler adını taşımakta ve 37 araştırıcı ve kültür adamına yer vermektedir. H. Refik Kırış'la başlayan ve İbrahim Gündüz'le biten bu bölümde bugün, birçok Konyalı'nın adını bile hatırlayamadıkları onlarca Konyalı ve Konya'ya hizmet eden kültür adamı tanıtılmaktadır. Burada; Veli Sabri Uyar, M. Ferit Uğur, İbrahim Aczi Kendi, Naci Fikret |Baştak, İ. 
Hakkı Konyalı, M. Mesut Koman, Abdülbaki Gölpınarlı, S. Nüzhet Ergun, Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk, Ali Kemal Akça, Selçuk Es, M. İhsan Hınçer, Prof. Dr. Faruk Sümer ve Prof. Dr. Yılmaz Önge gibi bilim ve kültür adamları yer almaktadır. Şahsiyetlerin fotoğraflarıyla birlikte hayatı ele alınmış, kitaplarının ve makalelerinin künyeleri verilmiş ve son olarak da birer yazılarına yer verilmiştir. Doğum tarihlerine göre bir sıralamanın yapıldığı bu şahsiyetlerin, arşivlerden kılı kırk yararcasına çıkarılan yazılarının künyeleri, bağımsız olarak ele alınabilecek bu kültür adamlarının ne kadar çok yönlü olduklarını da ortaya koymaktadır. 


İkinci Bölüm (195-370), Yaşayanlar adını taşımakta ve 31 araştırıcı ve kültür adamına yer vermektedir. Celâleddin Kişmir ile başlayan ve Çiğdem Çiftçi ile biten bu bölümde de hâlen hayatta olan ve birçoğu Selçuk Üniversitesinin çeşitli bölümlerinde görev yapan Konyalı ve Konya'ya hizmet eden bilim ve kültür adamları çeşitli yönleriyle tanıtılmaktadır. 
Burada da; Hüseyin Köroğlu, Dr. Mehmet Önder, A. 
Sefa Odabaşı, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Seyit Küçükbezirci, Prof. Dr. Haşim Karpuz, Prof. Dr. 
Yusuf Küçükdağ, Dr. Caner Arabacı, Prof. Dr. 
Emine Yeniterzi, Yard. Doç. Dr. Yakup Şafak ve Yard. Doç. Dr. Nuri Şimşekler gibi Konyalı ve Konya kültürüne hizmet etmiş bilim, kültür ve sanat adamları hayatları, kitapları, makaleleri ve örnek yazılarıyla yer almaktadır. Çoğunun kendileri tarafından hazırlanmış hayat hikâyeleri ve yayımları da en güvenilir bilgileri içermesi bakımından bu araştırıcıları hemşehrilerine ve kültür adamlarına en iyi şekilde tanıtmaktadır. 


Kaynaklar'da (371-372), sırasıyla yararlanılan gazeteler, dergiler, kitaplar, ansiklopedik kaynaklar ve resmi kaynakların adları ve künyeleri verilmiştir. 


Mehmet Ali Uz, çok yönlü bir bilim ve kültür adamıdır. Konya Türk Ocağı ve Aydınlar Ocağı'nın kurucularından olan Uz, çeşitli konularda yazdığı kitap ve birçok gazete yazısıyla Konya'ya hizmet etmiş, üniversitenin çeşitli bölümlerinde ders vermiş bir şahsiyettir. Onun bu son eseri Konya'ya olan vefa borcunu ödemesi bakımından da takdire şayandır. 
Dileğimiz, her şehir için şehirli kitapların artması ve kültürümüzü muhafaza eden bu yerlerin ve buralıların lâyıkıyla anılmasıdır. Mehmet Ali Uz'a teşekkürlerimizi sunarken bu eserin ikinci cildini ve diğer çalışmalarını da beklediğimizi belirtmek isteriz. 
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“Dünya Mitolojisi” 


Yard. Doç. Dr. Zafer GÖLEN 
Süleyman Demirel Üniversitesi, 


Burdur Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. 


Donna Rosenberg, Dünya Mitolojisi Büyük Destan ve Söylenceler Antolojisi, Çevirenler: Koray Akten, Erdal Cengiz, Atıl Ulaş Cüce, Kudret Emiroğlu, Tuluğ Kenanoğlu, Tahir Kocayiğit, Erhan Kuzhan, Bengü Odabaşı, 2. Baskı Ankara Haziran 2000, 906 sayfa 


Mitoloji, geleneksel olarak yayılan, toplumların hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, tanrı, tanrıça, evrenin doğuşu ile ilgili hayali anlatıları inceleyen bir bilim dalıdır. Bunun yanında bir millete, dine veya topluluğa ait efsaneler bütününe de mitoloji adı verilir. Örneğin Türk, Yunan veya Mısır mitolojisi denildiğinde, bugün bu uluslara ait efsaneler akla gelmektedir. Mitoloji ya da yazarın ifade tarzıyla söylenceler, bir toplumun dünya görüşünü ve önemli inançlarını temsil ettikleri için o toplumun kültürü tarafından değer verilen ve korunan insani deneyimlerin birer simgesidir(s.17). Mitolojiler ço-Şunlukla milletlerin yaşadıkları bölgelere, kozmoloji anlayışlarına ve dini özelliklere göre şekillenmişlerdir. Ancak bu anlatılar ileri sürüldükleri dönemlerde bilimsel bir gerçeklik olarak da algılanabilmekteydiler. Örneğin XVI. yüzyılın sonlarında Amerika Kıtası'nın keşfini Osmanlı kamuoyuna tanıtmayı hedefleyen bilimsel bir eserde, bugün mit olarak niteleyebileceğimiz bir çok motif söz konusudur. Eserde, dallarında meyve yerine güzel kadınlar yetişen ağaçlar (Vak Vak Ağacı), suyundan içildiğinde yaşlanmayı önleyen nehirler, Umman Denizi'nde bir adada yer alan yaşlılığı giderici meyveler bilimsel bir bilgi gibi okuyucuya sunulmuştur. Günümüz okuyucusu kimi zaman kendisini Binbir Gece masallarından bir kesit okuyormuş gibi hissetse de bu eser, Amerika'nın keşfi konusunda Osmanlı 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yazarları tarafından kaleme alınan en önemli yapıt olma özelliğini korumaktadır!. 


Rosenburg, söylencelerin gereksinim ve arzuları, umut ve korkularıyla insanın doğasını, “insanlık durumunu" yansıttığını belirtir. O yaratılış efsanelerinin insandaki bir kökene sahip olma duygusundan, bereket söylencelerinin ekonomik istikrar gereksiniminden kaynaklandığını, kahramanlık söylencelerinin ise insanlara davranış modelleri sağladığını ifade eder(s.15). Söylenceleri okuyanların kendisini daha iyi anladığı, kendi yaşamını daha iyi değerlendirdiği düşüncesindedir (5.16). 


Eser giriş ve yedi ana bölümden oluşmaktadır. 
Giriş kısmında mitolojilerin ortaya çıkışları ve bu konuda yapılan akademik çalışmalar, bu tür çalışmalar yapılırken izlenmesi gerekli yöntemler hakkında bilgi verilmiştir. I. bölüm Yunan ve Roma söylencelerine ayrılmıştır. Bu bölümde kendi arasında iki alt başlığa ayrılmıştır. Birinci alt başlık Yunan söylencelerine ayrılmıştır. Bu kısımda Yunan tanrılarının ortaya çıkışı ve bu tanrılar çevresinde gelişen olaylar, Tufan Devri, İlyada ve Odysseia efsaneleri yer almaktadır. İkinci alt başlık ise Roma söylencelerine ayrılmıştır. Bu kısımda Romulus ve Remus ve Aeneid efsaneleri yer almaktadır(s.29-236). Il. bölüm Ortadoğu söylencelerine ayrılmıştır. Bu bölümde Babil, Mısır, Hitit ve Sümer olmak üzere dört alt başlıkta ilgili toplumlara ait efsaneleri yer almaktadır (s.239-323). TI. bölüm Kuzey Avrupa söylencelerine ayrılmıştır(s.325-396). IV. bölümde Britanya Adaları söylencelerine yer verilmiştir. Bu bölümde İrlanda/İskoçya, İngiltere/İskandinavya ve İngiltere/Fransa olmak üzere üç alt başlık halinde incelenmiştir(s.399-503). V. bölüm Uzakdoğu ve Pasifik Adaları söylencelerine ayrılmıştır. Bu bölüm Hindistan, Çin, Japonya, Yeni Zelanda ve Hawaii söylenceleri olmak üzere beş alt başlık yer almaktadır(s.507- 624). VI. bölüm Afrika söylencelerine ayrılmıştır. 
Bu bölüm Nijerya, Benin, Faraka, Mali ve Zaire söylenceleri olmak üzere beş alt başlık altında incelenmiştir(s.627-723). VII. bölüm Amerika Söylencelerine ayrılmıştır. Bu bölümde Bolivya, Peru, Surinam, 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Guatemala, Meksika, Birleşik Devletler, Birleşik Devleiler/Kanada ve Kanada topraklarında doğmuş efsaneler yer almıştır(s.727-839). Bu haliyle çalışma dünya mitolojileri hakkında genel bir fikir edinmek isteyenler için bir el kitabı niteliği taşımaktadır. Eserin sonuna eklenen notlar kısmında yazarın çalışma yaparken yararlandığı kaynaklar hakkında açıklayıcı bilgiler yer almaktadır. Bu notların eserde yer almasıyla yazar, daha sonra bu konuda çalışma yapacaklara yol göstermiştir(s.84 1-877). Çalışmanın sonunda yer alan seçilmiş kaynakça ise bu konuda araştırma yapacaklara yol gösterici olacak şekilde bibliyografik zenginliğe sahip niteliktedir(s.879-896). 


Söylenceler anlatılırken ilk olarak o efsane hakkında kısaca bilgi verilerek okuyucu efsanenin içeriği hakkında bilgilendirilmiştir. Ardından söylencede geçen kahramanlar tanıtılarak, birbirleri arasındaki ilişkiler açıklanmıştır. Daha sonra söylence özet bir şekilde ana hatlarıyla okuyucuya aktarılmıştır. Yazarın kendisinin de ifade ettiği gibi, kültürler arası karşılaştırma olanağı sağlayarak benzerlikler ve zıtlıklar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, eserde özellikle her kültürden yaratılış, bereket ve kahramanlık söylencelerine yer verilmiştir(s. 15). 


Bir fikir vermesi için eserde yer alan örneğin Ortadoğu söylenceleri değerlendirildiğinde, söylencelerin kimi zaman modern bilimin verileri ve kutsal kitaplarda yer alan metinlerle uyuştuğu görülmektedir. Örneğin Hammurabi kanunlarının girişinde evrenin yaratılışı motifi Tevratın yaratılış motifiyle neredeyse örtüşmektedir(s.243) .2 Yine bir Babil efsanesi olan Eliş'in yaratılış efsanesi modern bilim tarafından kabul edilen hayatın önce sularda başladığı, daha sonra karaya yayıldığı ve en sonunda insanın ortaya çıktığı tezini destekler niteliktedir(s.245-246). 
Bu söylencelerde toplumsal dönüşümleri de tespit etmek mümkündür. Örneğin Babil efsanelerinde yer alan ana tanrıça Tiamet'in iktidarını, erkek tanrı olan Marduk'a kaptırmasıyla, kadının egemen oldu-Şu anaerkil toplum, üstünlüğünü erkek egemenliğine 


dayalı ataerkil bir topluma bırakmıştır (5.243). 
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Eserdeki tüm efsaneler okuyucuyu insanlığın ortak bir bilince ve kültüre sahip olduğu düşüncesine götürmektedir? . Örneğin tanrı motifi ad değişikliği dışında işlev ve karakter bakımından bir çok söylencede aynı kimliktir. Bu antolojide yer alan çeşitli milletlere ait efsaneler dikkatle incelendiğinde, bu anlatıların temelde aynı kaynaktan çıktığı gibi bir izlenim edinilmektedir. Esasen bu kültürel birliktelik olgusu Türk okuyucusuna hiç de yabancı değildir. 
Zira son dönemlerde Türk okuyucular tarafından her romanı oldukça beğenilen Amin Maalouf'da kendi romanlarında canlandırdığı karakterlerde bu kültürel birlik temeline özellikle vurgu yapmaktadır. Örneğin Yüzüncü Ad romanı yazarın bu temayı işlediği en önemli yapıtıdır. Yazar Allah'ın yüzüncü adı bulunmadığı takdirde kıyametin kopacağına olan inançları temel alarak, roman kahramanının Allah'ın yüzüncü adını bulmak için yaptığı yolculuğu anlatmaktadır. Ancak burada önemli olan eserin kurgusu değil, romanın genelinde yer alan karakterlerin dini ritüeller hariç, aynı ortak kaygı ve düşünceyi paylaşmaları, aynı ortak kültüre sahip olmalarıdır? Benzer bir ipucuna Avrupa halk kültürüne dair oldukça önemli eserler veren Peter Burke'nin araştırmalarında da bulmak mümkündür. Onun bu konudaki muhteşem çalışması ve başucu kitabı olan Yeniçağ Başında Avrupa Halk Kültürü adlı eseri, küreselleşmenin tüm getirilerine rağmen bugün doğu-batı olarak kesin çizgilerle ayrılmış bu iki dünyanın, geçmişte bir çok ortak noktada birleştiği örnekleriyle doludur. Örneğin Vaftizci Ermiş Yahya yortusunda yapılan törenlerde halkın ateşlerin üzerinden atlaması ve diğer simgesel içerikli hareketler incelendiğinde, bizim Nevruzumuz arasında isim farklılığı dışında bir farklılık olmadığı görülecektirö. Bu örnekleri çoğaltmak ve çeşitlendirmek mümkündür ve bu konuda yapılacak bir çalışmanın dahi hacminin onlarca cildi aşağını belirtmek zorundayız. 


Çalışmanın tüm bu güzelliklerinin yanında tabii olarak bazı eksiklikleri de söz konusudur. İlk olarak eserde yer alan söylenceler arasında anonim ve dini nitelikte herhangi bir söylence bulunmamaktadır. Örneğin dini motiflerle süslü olan Hz. Süleyman'a ait olan söylenceler esere alınarak içeriğin zenginleşmesine katkıda bulunulabilirdi. Yine sadece bir millete ait olmayan ve Ortaçağ Avrupası'nda yarı dini içerikli en geçerli efsanelerden biri olan Prester John efsanesi esere dahil edilebilirdi. Yazarın eserin giriş bölümünde bir zaman sınırlandırmasında bulunmaması, yukarıda saydığımız türden eleştirilerin yapılmasına izin vermektedir. 


Eserin tek eksiği sadece İlk ve Antikçağ'a ait söylenceleri toplamasından kaynaklanmamıştır. 
Özellikle Türk okuyucular için çok önemli bir eksiklik söz konusudur. Dünya mitolojileri adı verilen bu antolojide hemen hemen bütün milletlere ait efsanelere yer verilirken Türklere ait tek bir efsaneye dahi yer verilmemiştir. Oysa ki yazar kendisine, "Dünyanın her tarafından edebi değerlerini koruyan söylenceleri bir araya getirmek" gibi bir hedef koymuştur(s.15). Yazarın bu ifadesini değerlendirecek olursak, yazara göre Türkler edebi değer taşıyan bir söylence oluşturamamışlar demektir. Bizim tarafımızdan bu eksiklik hoş görülebilecek bir hata olarak kabul edilmemiştir. Kanaatimize göre, Türkleri ilgilendiren hiçbir efsanenin eserde yer almamış olması, Batılı düşünür ve yazarların XIX. yüzyılda geliştirdikleri Türk kültürünü hor görme veya görmezden gelme düşüncesinin bir devamıdır. Batılılar aydınlanma sonrası Türklerle ilgili her şeyi barbarlığın yansıması olarak görüp, bitip tükenmez bir kin ve nefret edebiyatının doğmasına yol açmışlardır. Onların Türklere ilişkin düşüncelerini sayıları yüzleri bulan seyahatnâmelerde ve zaman zaman da bizzat politikacıların ağızlarından duymak mümkündür). 
Adı Dünya Mitolojisi olan bu çalışmada da Türklere ait tek bir efsanenin dahi yer almamış olması son derece üzücü ve düşündürücüdür. 
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NOTLAR 


Tarihi Araştırmalar Vakfı, Tarih-i Hind-i Garbi veya Hadis-i Nev, Tıpkıbasım İstanbul 1999, varak Ida, 16b-17a, 18a. 


Hezekiel Bab 1, Kitab-ı Mukaddes, İstanbul 1997, s.781-782. 


Rosenburg, a.g.e., s.18; Mustafa Kemal, Türk tarih tezini ortaya atarken büyük bir öngörü ile tüm milletlerin geçmişteki ortak değerlerine yoğun biçimde vurgu yapmıştır. Onun tarih anlayışının evrensel boyutu, milletlerin geçmişteki kültürel birlikteliğine dayanmıştır. Bu yüzden o tarihin sadece milli yönünün kullanıldığı bir dönemde, tarihin evrensel yanında araştırılması gerekliliği üzerinde durmuştur. 
Dünya mitolojilerindeki ortak özellikler ve çoğu anlatıdaki aynılık, bu savı çarpıcı biçimde sonuna kadar destekler niteliktedir. Ayrıntılı bilgi için bakınız, Zafer Gölen, "Atatürk ve Tarih", Jandarma Eğitim Dergisi, sayı.12, Ankara 1999, 5.14. 


Amin Maalouf, Yüzüncü Ad, İstanbul 2000, 404 s. 


Peter Burke, Yeniçağ Başında Avrupa Halk Kültürü, Çeviren Göktuğ Aksan, Ankara 1996, s.206. 


Prester John efsanesinin özellikle Haçlı Seferleri ve Cengiz istilâları sırasındaki etkileri hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız, Robert Marshall, Doğudan Yükselen Güç Moğollar, Çeviren: Füsun Doruker, İstanbul 1996, s.66-70. 


İngiliz Başbakanı Gladstone, "Dünya yüzünden Türklerin kötülüklerini kaldırmanın bir tek çaresi vardır ki o da dünya yüzünden vücutlarının kaldırılmasıdır." 
demekten kendini alamamıştır. Bekir Sıtkı Baykal, "Atatürk ve Tarih”, Belleten, C.XXXV, 5.140, Ankara 1971, s.537. 


2003 / Güz 38 


Manisa'daki Türk Devri 
Yapıları Kitabı Hakkında 


Hakkı Acun , Manisa'da Türk Devri Yapıları, Türk Tarih Kurumu Yayını , Ankara ,1999, 672 sayfa 
505 Resim, 77 Çizim. 


Orhan DOĞAN 


Sanat Tarihçisi 


Türk sanatının iller bazında önemli merkezlerinden birisini oluşturan Manisa şehri gerek mimari yapıları ve gerekse mimari yapılardaki süsleme programı ile zengin bir özellik göstermektedir. Şehir Sipil Dağı'nın kuzey eteğinde , Gediz Nehri'nin geçtiği ova kenarına kurulmuştur. Eski Çağlarda "Magnesia" olan bu şehre Türkler daha sonraları Manisa adını vermişlerdir. Tanrıca Kibelanın tapınağını da barındıran şehir daha çok Saruhanlı ve Osmanlı Dev- 


ri mimari eserleri ile bilinmektedir. 


Evliya Çelebi'nin , kuruluş şeması olarak Bursa şehrine benzettiği Manisa, yine büyük sarayları ile süslü şehri , iki katlı evleri, ilim sahibi iyi insanları , imamları, âlimleri, şeyhleri sayılamayacak kadar çok olan Ulu yaratanın nazarını üzerinden ayırmadığı bir büyük şehir olarak da Evliya Çelebi tarafından tanıtılmaktadır. 


Manisa şehri birçok milleti içinde barındırdığı için tarihi bir albüm görevini de üstlenmektedir. Tarihimizin her devresini süsleyen şehir evliyalar oca- 


ğı ve şehzadeler şehri olarak da ün kazanmıştır. 


Saruhan Bey tarafından 1313 tarihinde fethedilen Manisa Şehri yüz yıla yakın bir zaman sürecinde 


Saruhanlı egemenliğinde kalmış daha sonra Cumhuriyete kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğine girmiştir. kalmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde gelişen ve büyüyen Manisa şehri başkent 


dışındaki önemli şehirlerden birisi de olmuştur. 


Burada tanıtımını yapacağımız eser yazarın doktora çalışmasında bulunurken ilgisini çeken Manisa Şehri daha sonraları da yazarın üzerinde çalışıp geliştirdiği bir çalışmayı da konu almaktadır. Bu araştırmada (araştırmacıya Hacettepe Üniversitesi Öğretim görevlileri ile çok sayıda öğretim elemanı, Türk Petrol Vakfı Mütevelli Heyeti , Gazi Üniversitesi Fon Saymanlığı, Türk Tarih Kurumu ve eşi Ay- 


taç Acun hanımefendi destek olmuşlardır. 


Manisa'da toplam 111 yapının tanıtılmaya çalışıldığı eser Türk Sanatı Tarihinde alışık olmadığımız derecede çok yapı ile tanıtılmaya çalışılan tarihi eserler dini, askeri, sosyal yapılar, ticaret yapıları, hamamlar, Sıbyan Mektepleri, Kütüphaneler, Çeşmeler vb. yapı topluluğundan oluşur. Sanat Tarihimizde bu tür eserlere genelde rastlanmaz. Ancak burada bunun bir istisnası ile 1999 yılında karşılaşmaktayız. Daha sonraki çalışmalara ve araştırmacılara yol göstermesi bakımından Sanat Tarihimizde bir 


dönüm noktası olarak da anılacaktır. 


Tanıtımını yapmaya çalışacağımız kitap, Manisa Şehrinin Tarihçesi ile başlamaktadır. Daha sonra gelen kısımda ise Manisa Şehrinin Gelişimi adı altında bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölüm yine Sanat Tarihi camiasında şimdiye kadar karşılaşmadığımız bir çalışma bölümünü de içermektedir. Şehrin gelişimi üzerinde duran araştırmacı şehrin gelişimini, coğrafi durum, ulaşım ve yapı faaliyetlerinin belirleyeceğini açıklamaktadır. Türk-İslam Şehrinin kuruluş 


aşamasına da değinmektedir. 


Daha sonra gelen bölüm Dini Mimari başlığı adı altında çeşitli kısımlardan oluşmaktadır. Bunlardan birincisini cami ve mescitler başlığı oluşturmak- 


tadır. Önce Saruhanlı dönemini daha sonra ise Osmanlı dönemi cami ve mescitleri tanıtılmaktadır. 
Manisa Ulu Cami ve külliyesi adı altındaki yapı topluluğu beraberinde birtakım sorunlarda getirmektedir. Türk Sanatı ile uğraşanlar genelde yapıyı farklı tarihlere tarihleme gereği duymuşlardır. Ancak burada araştırmacı yapıyı 1366 yılında tarihlemekte ve Türk Sanatında bir yanlışın düzeltilmesine de katkıda bulunmaktadır. Genelde yapıların tarihleri arasında beş- on sene fark olması önemli değildir. Ancak burada Selçuk'taki İsa Bey Cami (1374) tarihli cami ile karşılaştıracak olursak; Anadolu Türk mimarisinde , revaklı şadırvanlı avlu düzeninin ilk uygulandıgı cami Manisa Ulu Cami olacaktır.(bkz s.38) Cami mimarisinde önemli olan cemaati bir mekan altında toplama fikridir. Bu fikir mihrap önü kubbesini genişleterek tüm iç mekana hakimiyetle belirtilebilir. 
Anadolu'da merkezi plâna gidiş ile önce Silvan Ulu Cami, Kızıltepe Ulu cami Van Ulu Cami ve Edirne Üç Şerefeli Camii'nde karşılaşırız. Bu zincir içerisinde Manisa Ulu Camii'nin yeri büyüktür. (bkz. 
8.40) Ulu cami plânı kadar görünümü ile de önemlidir. Araştırmacı Sanat Tarihimizde önemli bir konu olan fotoğrafçılık ustalığını burada konuşturmaktadır. Kitabı inceleyen bilim adamları genelde kitabı ilk açıp incelediklerinde "mükemmel fotoğraflar, kaliteli fotoğraflar" tâbirini kullanmaktan kendilerini alamamışlardır. (bkz. 5.592,66.) 


Osmanlılar Dönemini içine alan eserlere baktı-Bımızda ise Ali Bey Cami, Hacı Yahya Cami, Çeşnigir Cami, İvaz Paşa Cami, Hatuniye Cami , Sultan Camisi önem arz etmektedir. Gerek plân gerekse mi- 


nareleri ile tanınmaktadırlar. 


Bu yapıların değerlendirilmesi ise mimari yapılara, örtü elamanlarına , duvar örgüsü, kubbeye geçiş elaemanı, plân ve mimari kuruluşlara ve süsleme programına göre yapılmakladır. Araştırmacıya Özgün bir değerlendirme ile de burada karşılaşmaktayız. Yapılardan Sultan Cami, Hatuniye Cami, İvaz 


Paşa Cami Hüsrev Ağa Cami, Muradiye Camilerinin 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mihraplarının renkli ve kaliteli fotoğrafları dikkatimizi çekmektedir. (bkz,s.297-298.) Yine kitabın kapağında yer alan Ulu Cami, Attar Ece , Ali Bey Cami, Hacı Yahya Cami, Çeşnigir Cami İvaz Paşa Cami, Hatuniye ve Göktaşlı camilerinin fotoğrafları yan yana verilmek suretiyle bir hareketlilik yaşanmaktadır.( bkz, 5.299) daha sonra Manisa Merkez Vakıfları Fihristi verilmektedir. Araştırmacı burada yapıların vakıf ile ilişkisine değinmiş, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde titiz ve özverili çalışmasını kayıtlara dayanarak nesnel bir şekilde vermeye de çalışmıştır. ( bkz, s.301-310) 


Daha sonra gelen kısım Medreseler başlığı altında verilmiştir. Saruhanlı döneminden bir Osmanlı döneminden dört medrese tanıtılmış ve değerlendirmeleri yapılmıştır. İshak Çelebi Medresesi Beylikler Dönemi medreselerinin ilk örneklerinden olması bakımından önemlidir. Saruhanlı Döneminde cami yanına ilâve olarak yapılan medreseler Osmanlılar döneminde serbest yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Osmanlı medreseleri genelde kubbe ile örtülüdür. 
Medreselerin içinde ve dışında genelde süsleme yok- 


tur. 


Diğer bir bölümde ise Tekke ve Zaviyelerden bahsedilmektedir. Manisa Mevlevihanesi 1368-1379 tarihleri arasında mimar Osman Bin Emet'e yaptırılmıştır. Plan bakımından ise dört eyvanlı kapalı avlulu medreseler benzemektedir. Anadolu'da orijinal olarak ayakta kalabilmiş en eski tarihli mevlevihane olması bakımından çok önemlidir. (bkz, s. 354-368.) 
Osmanlılar Döneminde ise Yiğitbaşı Dergâhı, Kabak 


Tekkesi, Rufai Tekkesi de önem arz etmektedir. 


Türbeler ise diğer bir bölümü oluşturmaktadır. 
Saruhanlı Döneminde Saruhan Bey Türbesi, Revak Sultan, İshak çelebi ile Yedi Kızlar Türbesi; Osmanlılar Döneminde ise İvaz Paşa Ayı Ali Paşa Kızı Türbesi , Süt Dede Türbesi vb. yer almaktadır. Kubbeye geçiş sistemi bakımından Saruhan Bey'in türbesinde 


kubbeye geçiş araştırmacının Türk Sanatına kazandırdığı Türk Trompundan geçilmektedir !.(bkz, s. 
383-388) Manisa'daki Osmanlı türbelerinin içinde ve dışında da süsleme yoktur. Değerlendirmeler tablo üzerinde ayrıca verilerek daha açık bir görünüm sağlanmıştır. ( bkz, s. 438) 


İkinci kısım(B)başlığı Askeri Mimari adı altında gelmektedir. Burada bir kale ile karşılaşmaktayız. 
Tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Kale hakkında daha detaylı bilgiler edinmek için sistemli bir kazıya da ihtiyaç vardır. 1362 tarihinden önce inşa edildiği ileri sürülen Darphane iki katlı olarak inşa edilmiştir. 
Anadolu Türk mimarisinde benzer bir örneği ile karşılaşmadığımız Darphane plan türü bakımından bilinen ilk örnektir. Türk Mimari tarihinde ünik ve özgün bir yapı olarak önemli yer tutar. (bkz, s.450- 
452.) 


Üçüncü kısım ( C) başlığı sosyal yapılara adı altındadır. Hafıza Sultan Darüşşifası ve Muradiye İmareti burada tanıtılmıştır. 


Diğer kısımlar sırası ile ticaret yapıları, hamamlar, sıbyan mektepleri , kütüphane ve çeşmeler başlığı adı altında toplanmaktadır. 


Araştırmacının eserini hazırlarken bir çok kaynaktan yararlanması kitabı çekici ve zevkle okunur hale getirmekte, fotoğraflar ise bu malzemeyi zen- 


ginleştirmektedir. 


Sonuç olarak; araştırmacının hazırladığı bu eser bir çok Sanat Tarihçisine yol göstermesi ve de Türk Sanatına bu nitelikte bir eser kazandırması 


bakımından anlamlı ve düşündürücüdür. 


Manisa, ilklere imza atmış eserlere sahip bir 


şehir olmanın haklı gururunu da yaşamaktadır. 


1- Anadolu Cami mimarisinde en erken tarihli en gelişmiş merkezi plân şemasını gösteren ve ilk revaklı avlu düzenine sahip caminin yer aldığı bir 


şehirdir. 
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2- Orijinal planı bozulmadan günümüze kadar 


gelebilen en erken tarihli mevlevihaneye ; 


3- Türk mimarisinde en erken tarihli darphaneye ; 

4- en erken tarihli yıldız planlı hamamlardan birine ; 

5- Ender örneklerine rastladığımız çift sıcaklı 


hamama; 


6- En erken tarihli iki sıbyan mektebinden 


birine sahiptir. 


Yukarıdaki 


mimarisinde Manisa'nın yeri çok önemlidir. 


nedenlerden dolayı (o Türk 


Bu vesileyle çok değerli hoca, araştırmacı sayın Prof. Dr. Hakkı Acun'u bu yayını için kutluyor, böyle bir kitabı bizlere kazandırdığı ve okurken de bizi Saruhanlı Beyliği ile Osmanlı İmparatorluğu'nun değişik tarihlerinde yapılan bu yapılara götürdüğü için minnettarlık duygularımızı ifade ederken bu tür araştırmaların yayınlanmasını diliyor ve böyle araştırmaların genç sanat tarihçilerinin çalışmalarına örnek teşkil etmesini genç araştırmacılar adına arzu et- 


tğimi belirtmekten de kendimi alamıyorum. 


NOTLAR 


1 Prof Dr. Hakkı Acun'un XIII. Türk Tarih 
Kongresi'nde sunduğu ancak yayınlamadığı daha sonra geliştirip bir kitap olarak tanıtmayı 


düşündüğü araştırmasıdır. 
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HABERLER 


TÜBİTAK'ın 
Kuruluşunun 40. Yıl 
Dönümü Kutlamaları 

Çerçevesinde 

"Cumhuriyetten 
Günümüze Türkiye'de 
Bilim ve Teknoloji" Paneli 


Mustafa GÜNDÜZ 


Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi 


Yöntem: 


u yazıda başlıkta belirtilen yer ve tarihte ger-B çekleştirilen panelde tutulan notlar aktarılmaktadır. Yazının hazırlanışında şöyle bir yöntem uygulanmıştır. Yazı panel esnasında tutulan notlardan oluşmakla birlikte, büyük ölçüde özetlemeler yapılmıştır. Her ne kadar buradaki cümleler birebir olarak konuşmacıların ağızlarından çıkanlar değilse de mahiyet itibariyle onların ifade etmeye çalıştıklarıdır. 
Tarafımızdan hiçbir yorum ve ilave yapılmamıştır. 
Mümkün olduğu kadar birinci ağızdan verilmeye çalışılan konuşmalar bazen de aklarım halinde verilmiştir. Yazı bant kaydı çözümlemesi olmayıp panel sırasında tutulan notların düzenlenmesinden oluşmaktadır. Bu sebepten sehven, farklı ve amacını aşan ifadelere dönüşmüş aktarımların olmamasına itina gösterilmiştir. Buna rağmen yanlışlıklar varsa bunda kastın söz konusu olmadığını panelistlerin ve yetkililerin hoşgörülerine sığınarak öncelikle belirtmekte fayda görüyorum. 


Bir konuşmacı hariç, diğerleri konuşmaları sırasında slayt ve tepegöz kullanmışlar ve mebzul miktarda tablolar, grafikler, karşılaştırmalar ve sayısal verilerle bildirilerini desteklemişlerdir. Bunların notlara aktarılması hem yazının hacmini fazlalaştıracağında hem de ifade etme zorluğundan buraya alınmamıştır. 


Giriş: 


"Cumhuriyet'in 80., TÜBİTAK'ın 40. Kuruluş Yıldönümünde Bilim ve Teknoloji" konulu panel TÜBİTAK'ta Mustafa İnan Konferans Salonunda 24.07.2003 tarihinde yapıldı. Panele özel ve kamu kurum ve kuruluşlarından bir çok davetlinin yanında milletvekilleri, askeri erkandan yetkililer, öğretim üyeleri farklı kesimlerden davetliler ve dinleyiciler katıldı. 


Başkanlığını İstanbul Sanayi Odası Başkanı Hüsamettin KAVİ'nin yaptığı panelin diğer konuşmacıları şunlardı: 


Prof. Dr. Gülsüm SAĞLAMER: İTÜ Rektörü, Prof. Dr. Oktar TÜREL: ODTÜ Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Ali ERCAN: Savunma Sanayi Müsteşarı, Hasan SUBAŞI: Kalite Derneği Başkanı, 


Ercan TEZER: Otomotiv Sanayicileri Demeği Genel Sekreteri. 


Takdim konuşmasını TÜBİTAK başkanı Prof. 
Dr. Tuğrul TANKUT yaptı. Tankut konuşmasında kısaca şu başlıklara değindi: 


60'lı yılların bilimsel araştırma anlayışı temel alınarak rolüne çok elverişli bir yapı içinde kurulmuş olan TÜBİTAK, aradan geçen süre içerisinde misyonuna yeni boyutlar ekleyerek gelişmiş ve bilim- teknoloji sistemi içinde bu günkü önemli konumuna ulaşmıştır. 


Önceleri, doğanın anlaşılması, evrenin gizemlerinin çözülmesi dürtüsüyle bilgi üretilmesine yönelik, meraka dayalı bir etkinlik olarak algılanılan bilimsel araştırma, bu özelliğini korumakla birlikte, aruk büyük ölçüde teknoloji gelişimine bir temel, bir 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dayanak oluşturmak amacına yönelmiş gibi görünmektedir. Teknoloji insanlığa sağladığı ekonomik ve toplumsal katma değerlere insan gönencine yaptığı katkı oranında değer taşımaktadır. 


Son yıllarda ülkemizde görülen bilimsel faaliyetleri ulusal ve uluslar arası çerçevede bakmak gerektiğini de belirten Tankut sözlerini şöyle sürdürdü: Özel bazı alanlarda araştırma ve teknoloji geliştirme etkinliklerinin ulusal niteliği özenle korunmakla birlikte, diğer bir çok alanda altyapı olanakları ve insan gücünün en verimli biçimde kullanılması, gereksiz tekrarların önlenmesi gibi amaçlarla, uluslararası işbirliği ve işbölümü en üst düzeye çıkarılmalıdır. Bu çerçevede TÜBİTAK ile AB 6. Uyum programları arasında bir takım ortak noktalar bulunmaktadır. 
Muasır medeniyet seviyesine erişebilmek için yoğun bir çaba gösterilmesi, daha pek çok yol alınması gerekliliğini de belirten Tankut siyasal otoritenin de vereceği her türlü destek ve imkanlarla TÜBİ-TAK'”ın bu yolda daha bir çok başarılara imza atacağını ifade ederek konuşmasını noktaladı. 


Takut'un ardından açış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen TOBB Başkanı Rıfat HİSAR-CIKLIOĞLU idi. Hisarcıklıoğlu konuşmasında temel olarak şu başlıkları dile getirdi: Temel amacı bilim ve teknolojiyi geliştirmek olan TÜBİTAK 60'lı yılların başında hala bir tarım toplumu olan ülkemizin hızla sanayi toplumuna geçişine önderlik yapmak amacıyla kurulmuş kuruluşlarımızdan biridir. Diğer sanayi ülkelerine bakıldığında firmalar arasındaki rekabetin çok önemli olduğu görülmektedir. Üniversite sanayi işbirliği toplumsal bir sorumluluktur. Bu durum bizde son derece zayıftır. Bilginin ticarileşmesinde en önemli boyut üniversite-sanayi işbirliğidir. Bu diyalog henüz bizde oldukça yetersiz görünmektedir. Bu konuda son birkaç yıl içinde dünya s1- ralamasında 20 sıra birden geriledik. Bu geçici bir krizden meydana geldi. Ama bu kriz bize bu topraklar üzerinde farklı iş imkanlarının olduğunu ve başarılı olunabileceğini gösterdi. Bu fırsatların yakalanması ve başarılması öncelikle Ar-Ge ile mümkündür. 
Yatırımlarda sağlam, planlı ve istikrarlı hamleler yapılmalıdır. Bunun için evvela bütün ülkeyi kapsayacak bir sanayi envanteri yapılmalıdır. Envantersiz bir yatırımdan alınacak başarı ancak şansa kalmıştır. 
TOBB'un amacı bu envanteri çıkarmak ve yatırımcılara bu konularda öncülük ederek yardımcı olmak- 


tır. 


Bir ülkenin her alanda uzmanlaşmak gibi bir lüksü olamaz. Dolayısıyla başarılı olunabilecek sahalar, kaynakları bulunan imkanlar tespit edildikten sonra buralara yönelinmelidir. 


Hisarcıklıoğlu konuşmasını TOBB'un bu konularda yaptığı faaliyetlerin listelerini vermekle sürdürdü. AB uyum programlarında TÜBİTAK'a düşen görevlere kısaca değinen Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lerin bu konulardaki yeri ve önemini belirten cümlelerini müteakip sözlerini bitirdi. 


Bundan sonra Panele katılamayan ancak telgrafla mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajları okundu. 


Sezer Mesajında: İçinde bulunduğumuz zamanda bilim ve teknolojinin insanlar için önemine, ekonomideki yeni değerlere ve yatırımlara dikkat çekmekte, kendi teknolojimizi kurmamız ve bilim ve teknoloji politikasının oluşmasında TÜBİTAK'”ın yeri ve önemini vurgulamakta, kurumun bu konuda üzerine düşeni başarıyla yerine getirmesine değinmekte, ülkenin geleceğine yön verecek, özendirici, araştırmacı, sorgulayan, nesiller yetiştirmede, evrensel bilginin sağlanması ve üretiminde büyük emeği geçen TÜBİTAK'ı kutlamayarak mesajına son verdi. 


Erdoğan Mesajında: Bilimsel ve teknolojik araştırmalarını ülke sorunlarının çözümü yönünde sürdüren TÜBİTAK'ı kutlamakta, yayınları, bilimsel faaliyetleri ve uğraşlarıyla taktir ettiğini belirtti. 


Cumhurbaşkanı ve Başbakanın mesajlarının okunmasından sonra kutlama mesajı gönderen diğer Bakan ve Üniversite rektörlerin isimleri zikredildi. 
Bunlar içerisinde ayrıntı gibi duran önemli bir mesaj da geçilmedi: TÜBİTAK'ın 40. kuruluş yıldönümünü telefon açarak kutlayan İzmirli emekli öğretmen 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Remziye Dalkıran, evini başarılı öğrencilere burs verilmek şarıuyla TÜBİTAK'a bağışlıyordu. En fazla alkış toplayan mesaj bu oldu. 


Bu girizgahların arkasından TÜBİTAK eski başkanlarından Nimet ÖZDAŞ''ın yaptığı uzun sunuş konuşması yaklaşık dört saat süren panel ve kutlama programını özetlediği gibi kırk yıllık TÜBİTAK ve seksen yıllık bilim ve teknoloji serüvenimizi hulâsa etmekteydi. Bir saatten fazla süren konuşmasında ülkemizin geçmiş, hal ve geleceğine yönelik çok önemli açıklamalarda bulunan Özdaş”ın konuşmasını kısa başlıklar halinde şöyle özetleyebiliriz: 


Bir kurumun geçmişini bilmek neden önemlidir? İngiltere eski Başbakanlarından Churchill bir konuşmasında derki: "Geriye ne kadar iyi bakarsak ileriyi o kadar iyi görürüz." (bu söz bir Çin atasözünü çağrıştırıyor: en ileriye giden ok, en fazla geriye çekilmiş yaydan çıkar.) TÜBİTAK artık olgunluk dönemine girdi. İnşallah bir kriz olmazsa daha da ilerleyerek devam eder. 


Özdaş burada TÜBİTAK'ın kuruluş günlerini kısaca değerlendiriyor. Hangi zorluklarla karşılaştıklarını, önlerine konulan siyasi, bürokratik ve en önemlisi ekonomik zorlukların neler olduğunu kısa ama anlaşılır bir tarzda ifade etti. 


17 Temmuz 1963'te Albay Sami Küçük'ün bir 
önerisiyle TÜBİTAK Başbakanlıkta kuruluyor ve bir odada ilk çalışmalarına başlıyor. Bu dönemde bazıları bizi rakip olarak gördü, bazıları kıskandı, ama bu kurum çalışmalarına durmadan devam etti. Daha sonra Havuzlu Sokakia küçük bir binaya taşınıldı. 
Bir telefonu bile olmayan binada ilk günlerde çekilen sıkıntılar anlatmakla bitecek türden değildi. Burada ilk önemli faaliyetlere başlandı. Öğrencilere burslar verilmeye, yurtdışına öğrenci göndermeye, yabancı üniversite ve bilim kuruluşlarıyla işbirliğine gidilmeye başlandı. Öğrencilere sağlanan NATO bursları ile binlerce Türk öğrencisi dünyanın en ileri durumunda bulunan üniversitelerinde okuma ve çalışma imkanı elde ettiler. 


64'ün son zamanlarında OECD Paris'te bir toplantı yaptı ve bu toplantıya TÜBİTAK olarak biz de 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katıldık. Burada bilim politikası ile ilgili ilk çalışmalarımızı yaptık. Bilim Politikası Ünitesi oluşturuldu. 
Bu çerçevede ilk defa Türkiye'nin bilim envanteri Ergun Topçam tarafından yapıldı. Bu araştırma sonucunda GSMH ile bilimsel araştırmalara ayrılan pay ortaya konuldu, bu günkünden çok daha azdı. O dönemde endüstri alanında hiçbir araştırma yoktu. 
Özel firmaların AR-GE faaliyetleri yoktu. Bu çok büyük bir eksiklikti. Çünkü bir ülkenin endüstrisi kımıldamadan o ilkenin genel olarak kımıldaması mümkün değildir. 


1966'da ODTÜ'ye gelen bir bilim tarihçisi tarafından yapılan dünya ülkelerinin bilimsel düzeylerini gösteren cetvelde bir çok üçüncü dünya ülkesi bizim önümüzdeydi. Bunlardan bazıları: Mısır, İran, Pakistan vd. 1980'lerden sonra bizde bilimsei araşurmalar hızlandı ve bu ülkeleri birer birer geçtik. 
1972'de Pakistan, 1980'de İran, 1994'te de Mısır geçildi. 


Ülkelerin bilim sıralamasında şu anda 22. sırada bulunmaktayız. Ülkeler futbol ligleri gibi kategorileştirilirse birinci ligi ilk 15 ülke oluşturmaktadır. 
Biz 1980'de 35. sırada bulunurken bu gün 22. sıraya yükseldik. Bu üçüncü ligin sonlarından ikinci ligin başlarına doğru yükselmek anlamına geliyor. Ama buradan yukarısında dikkatli olunması ve çok çalışılması icap ediyor ki buradaki her bir aralığı geçmek çok daha zor. Merdiven basamakları çok daha geniş bu kulvarda. 


1972'de Marmara Araştırma Merkezi kuruldu. 
Burası şu anda bir tekno-park görünümü ve işlevindedir. Şu anda bu kurumda 900'ün üzerinde çok önemli araştırma yapılmaktadır. Bütün bunlardan sonra MAMP”ın önemli bir özeliği daha var ki oda bu kuruluşumuz sayesinde ordumuzun komünikasyon ihtiyacı sağlanmakta, bu sayede dışa bağımlılık kaldırılmaktadır. 


1983'te Başbakanlığın direktifiyle Türkiye Bilim Politikası hazırlandı. Bu politika çerçevesinde Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu oluşturuldu. 


Bu konuda o günden bu güne çalışmalar hızlandırılarak devam ettirildi. Bu gün AB uyum programları sürecinde TÜBİTAK'ın üzerine düşen görevler belirlendi ve çalışmalara başlandı. Bütün bunlar TÜ-BİTAK'ın çok az sayıdaki başarılarıdır. Sayılamayacak kadar başarısı bulunmaktadır. 


Özdaş, TÜBİTAK ile ilgili bu bilgileri verdikten sonra Türkiye'nin geçmişten bu güne bilim ve teknolojideki serüvenini genel hatlarıyla özetledi. 


Bunun için konunun temellerine indi: Endüstriyel gelişme ve teknolojideki yenilikler: 


Bu güne kadar dünya tarihine kısaca bakılırsa 
18. yüzyıldan itibaren her elli yılda bilim ve teknolo-Jide köklü değişimlerin ve gelişimlerin yaşandığı görülmektedir. Bunları beş dalga halinde özetleyebili- 


riz: 


1. Dalga: İyileşme dönemi, buharlı makinaların icadı ve kullanılmaya başlaması. 


2. Dalga: Refah dönemi, demir yollarının ve buharlı gemilerin kullanılmaya başlaması, inşaat sektöründe yenilikler. 


3. Dalga: Durgunluk dönemi. Avrupa ülkelerinin toplumsal sorunlar yüzünden büyük savaşlara hazırlanma devresi. 


4. Dalga: Çöküntü dönemi: 1. Dünya savaşı sonrası ve II. Dünya savaşı sonrasındaki dönemler. 
Bu dönemin en önemli özelliği 11. Dünya savaşından sonra özellikle Batı ülkelerinde ulusal bilim politikalarının doğmuş olmasıdır. 


5. Dalga. İleri teknolojiler dönemi: Bilim ve teknoloji politikalarına ilk olarak beli tanımların getirilmesi, bu tanımlar doğrultusunda bilim ve teknolojinin sosyal, politik, askeri ihtiyaçları karşılayacak ve gelecekteki hedeflerin ne olacağı konusunda vizyon üretmek ve yeni yönelimler belirlemek esasına dayalı politikaların oluşturulmaya başlanması. 


Buradan hareketle şöyle bir soru akla gelebilir: Bir ülkenin bilim ve teknoloji politikası nasıl olmalıdır? Öncelikle ülkenin bilim ve teknoloji politikası 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devletin sorumluluğunda ve tarassudunda olmalıdır. 
Ülkenin günlük ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler üretmek amacının yanında, gelecekteki olası problemlerinin çözümüne yönelik de hedefler belirlemelidir. Bu işle uğraşacak kimseler özenle belirlenmeli ve belirli bir plan doğrultusunda yetiştirilmelidir. 


Bu konuda De Gol şöyle der: "Araştırma laboratuarından içeriye adım atmamış bir adama ben o ülkenin bilim ve teknolojisini teslim edemem." 


Devletin bilim ve teknoloji politikasında üzerinde durması gereken önemli görevlerinden biri de bilim adamlarını koruyup kollamasının yanında bilimsel harcamalar için Ar-Ge faaliyetleri üzerinde önemle durmasıdır. Bir ülkenin bilim ve teknolojiye verdiği değer Ar-Ge için ayırdığı ödenekle büyük oranda ölçülebilir. Maalesef bu konuda ülkemizi istenilen yerde görmek mümkün değildir. 


Ülkelerin bilimsel yayınları geldikleri aşama bakımından önemli bir ölçüt olarak görülmektedir. 
Bu konuda da son yıllardaki hızlı gelişmelere rağmen istenilen seviyede değiliz. 


Ülkemizin bu yılki bilim ve teknoloji hedefi dünya sıralamasında ilk 20'ye girmek olmalıdır. Bunun için ulusal innavasyon sistemi kurulmalı ve işlerlik kazandırılmalıdır. 21.Yüzyıl fütüristleri bilim ve teknolojiyi diğer bütün değerlerin önünde tutmaktadırlar. Bu her alanda meydana gelecek dönüşüm ve değişimlerin temeli olacaktır. Enformasyon, bilgi, ve teknolojik yenliklerle artık dünyada yepyeni bir toplum oluşmaktadır. Bu değerlere öncelik veren toplumlar hep gelişecek diğerleri ise geride olmaya ve gelişmişlerin tahakkümü altında kalmaya mahkum olacaklardır. Bilgisayar ve türevi teknolojileri kullanan ülkeler ulusal gelişmişlikte önemli bir sıçrama kaydetmektedirler. Artuk dünyada yepyeni değerler oluşmaktadır. Uluslar arası ticaretin bel kemiğini bilgi oluşturmakta, buna bağlı olarak önü alınmaz bir bilgi ve ticaret serbestliği oluşmaktadır. Bu doğrultu- da mal, para, hizmet, işgücü, insan, ulaşım vs. alan- 


larda önü alınmaz bir rekabet ortamı doğmuş bulunmaktadır. Bu rekabet ortamında ayakla kalmak oldukça güç görünmektedir. Burada başarılı olmanın en güvenli limanı bilim ve teknoloji kervanına bir an önce katılmaktır. Bilginin önemi hiç azalmayarak gün geçtikçe katlanarak artmaktadır. Dünyada son zamanlarda oluşan yeni oluşumlarda bunun gerçekliğini tekrar tekrar kanıtlamaktadır. Bilgiye sahip olanlar ve onu üretebilenler her zaman kazanacaklardır. 


Dünyanın yeni değerleri arasında başı çekenlerden birisi de bireyselliktir. Buna bağlı olarak farklılığa önem atfedilmektedir. Yaşam Kalitesinin arttırılması ve yeni kıymet hükümlerinin getirilmesi bu değişim ve dönüşümlerin sonuçlarıdır. Bunlar doğrultusunda kıtalar arasında ekonomik, askeri, politik yeni dengeler ve değerler oluşmaktadır. 


Bütün bunlardan anlaşılıyor ki; ülkemizin bilimde birinci lig olarak adlandırdığımız ilk 15 ülke arasına girmesi mukadderatımız açısından vazgeçilmez bir şart olarak karşımızda durmaktadır. Bundan asla ödün verilmemelidir. Ülke kaynaklarımızın sınırlı olduğunu biliyoruz. Sonsuz ve bitmez tükenmez kaynaklara sahip değiliz, ancak fakir de değiliz. 
Mevcut durumumuz bir çok işi başarmaya müsaittir. 
Hedeflenen başarılara sahip olacak potansiyel birikime, insan, bilim, para, işgücü ve diğer kaynaklara da sahibiz. Bu konuda ülkemiz insanları olarak yediden yetmişe asla hiçbir mazeretimiz olamaz. Bizim dünya üzerinde politik, askeri, tarihi, stratejik ve toplumsal olarak da asla azımsanmayacak bir önemimiz ve konumumuz da bulunmaktadır. 


Son olarak birkaç tavsiyem var: Vizyon sahibi insanlar önemli yerlerde olmalıdır. Onları mutlaka bulundukları yerlerden çekip çıkarmalı, hak ettiği makamlara getirmelidir. Çünkü unutulmamalıdır ki; Vizyon sahibi insan hedef tayini, iş becerisi, hareket manevrası ve koordinasyon sağlar, başarı için çevresindeki insanlar arasında motivasyon oluşturur. 


Nimet Özdaş'ın konuşması burada sona eriyor. 


Bundan sonra panele geçiliyor. 
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PANEL 


Panelin açış konuşmasını İstanbul Sanayi Odası Başkanı Hüsamettin KAVİ yapıyor ve şöyle başlıyor: "Her şeyden önce bir toplumda bilim ve teknolojiyi ihtiyaç hissedecek bir zihniyet oluşturmak önemlidir. Aksi halde o toplumda bilim ve teknolojinin varlığından ya da gelişmesinden söz edilemez. 
Bu son dönemlerde ülkemizde yavaş yavaş gerçekleşiyor görünmektedir. Sözü fazla uzatmadan ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Oktar Türel'e veriyorum." 


Prof. Dr. Oktar TÜREL: 


Bildiri Başlığı: 1923'ten 2003'e Türkiye'de Bilim ve Teknolojinin Gelişimi 


Türel tepegöz yansılarıyla desteklediği konuşmasında belirtilen zaman aralığının uzun olmasın- dan dolayı genel bir değerlendirme yapacağını ifade etti. Gelişim ve ilerlemenin iki ayağı olduğunu belirterek onları şu şekilde maddeleştirdi: 


1. Bilim ve teknoloji ayağı. 
2. Üretim ayağı. 


Bunları çevreleyen diğer unsurlar ise "üst yapı sorunu" ve "üretim faktörü üretme hareketleri ve yeni uluslar arası işbölümüdür." Üs! yapı sorununu siyasal düzlemde işgücü ve yönlendirme teşkil etmektedir. 


Seksen yılda bilim ve teknolojide gelinen en esaslı nokta çalışmaların uluslar arası bir çerçeveye oturacak düzeye gelmiş olmasıdır. Seksen yıllık gelişmeyi üç döneme ayırmak mümkündür. Birinci olarak kuruluştan 1923- 1947'ye kadar. Bu dönemde ilk atılımlar başladı. İkinci dönem; İkinci Dünya savaşı sonrası olan 1947'den 1979 yılına kadar olan dönemdir. Üçüncü dönem ise 1979'dan 2003'e kadar olan süredir ki, sözü edilen her dönemin bilim ve teknolojide karakteristik özelikleri bulunmaktadır. 


Bu gün yapılması gerekenlerin başında şunlar gelmelidir: Daha olgun bir reform stratejisi oluşturulmalıdır. Üniversiteler kesinlikle siyasal denetimin dışında bırakılmalıdır. Beyin göçü önlenmelidir. 


Prof. Dr. Gülsüm SAĞLAMER (İTÜ Rektörü) 


Bildiri Başlığı: TÜBİTAK'ın 40. Kuruluş Yıl- 


dönümü 


Konuya makro bir ölçekten bakmam gerekiyor. 
Ülkenin bilimsel faaliyetlerinde en önemli unsur Ar-Ge'dir. Ar-Ge gelecektir, vizyondur. Oysa siyaset oya kilitlenmiştir, bu haliyle vizyon geliştirememe riski altındadır. TÜBİTAK bu ikisi arasında kalarak görevini Zor şartlar altında devam ettirmeye çalışmaktadır. Burada sorumlu siyasi iktidarlardır. 


Yukarıdaki durumu bilimsel hayatımız için birinci kilitlenme kabul edersek, ikincisi ve daha vahi- mi de yöneticilerin bu duruma kulak asmamaları ve seyirci kalmalarıdır. Ar-Ge bir kültür meselesidir. 
Bu kültüre sahip olmak birinci gerekliliktir. TÜBİ-TAK'ın en önemli başarılarından birisi budur. Bu kültürü kendi şahsında diğer kuruluşlarla imkanlar çerçevesinde oluşturmuş ve bunda da devam etmektedir. Bu kültüre sahip olan toplumlar günün birinde yerle bir olsalar bile yine toparlanırlar, ayağa kalkarlar, ülkelerini yeniden imar eder ve gelişirler. Ama bu kültüre sahip olmayanlar zengin de olsalar gelişmemeye gri kalmaya mahkumdurlar. Çünkü onlar ne zaman ne yapacaklarını asla kestiremezler. Bunun en 


sağlam ölçüsü Ar-Ge'dir. 


Türkiye'de Ar-Ge durumu gün geçtikçe iyileşmekte ama asla gelişmiş ülkeler ve AB ülkeleri seviyesinde değildir. Gerek Ar-Ge'ye genel bütçeden ayrılan pay, gerekse Ar-Ge çalışmalarının sürdürülmesi konusu istenen düzeylerin çok altında seyretmektedir. Ar-Ge çalışmalarının 4660'ı üniversitelerde 
9033 'ü de özel seklörde gerçekleşmektedir. Bu ülke 


gelişmesinin geleceği açısından kötü bir tablodur. 


TÜBİTAK'tan desteklenen projeler bir kalite 


belgesi niteliğindedir. Buradan alınan ödüllerin ayrı 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bir önemi bulunmaktadır. Türkiye sanayi kuruluşları ve özel işletmeleriyle üniversiteyle entegre olmuş bir çeşitlilikten yoksundur. Biz bu çeşitliliğin sağlanması yönünde çabalar sarf etmeliyiz. Günümüzde bunu gerçekleştirmek çok da zor değildir. Araştırmacılar ve kuruluşlar için uluslar arası piyasalara açılmak, geniş açılımlar yapmak şansları oldukça fazladır. 


TÜBİTAK'ın önemli çalışmalarından biri de bilimsel çalışmaları ve çalışanları desteklemesidir. 
Bu konuda kişi ve kurumlara yapılan maddi ve manevi yardımlar oldukça çeşitlilik göstermektedir. Ve bu bunlar sonucunda bir çok araştırmacı başarılı ol- 


muş ülkemizin yayın sayısı da artmıştır. 


Ülkemizin bilim ve teknoloji alnındaki önünde duran en önemli problemi kaynak sıkıntısı olarak görünmektedir. Öyle ki ABD 'de orta ölçekli bir üniversitenin bütçesi neredeyse bizim bütün üniversitelerimizin bütçesine eşit durumdadır. (Sağlamer burada panele gelmeyen siyasilere göndermelerde bulunuyor.) 


Ar-Ge çevrimi konusu oldukça önemlidir. Temel ayaklar şunlardır: 


* Eğitim (en başta araştırmacılar, araştırma üniversiteleri, araştırma merkezleri, genç araştırmacı 


yetiştirme projeleri) 


* Özel sektör (sanayi kuruluşları ve KOBİ'ler. 
Bu nokta oldukça önemli görünüyor. Ülkemizde özel sektör teknolojiyi dışardan ithal ediyor. Yeni teknolojinin üretilmesi noktasında ne bir gayreti var ne de destek faaliyeti bulunmakta. Bu çok yanlış bir tutumdur.) 


* Merkez ve yerel yönetimler (merkez yönetim. 
hükümetlerdir. Konuyla ilgili birimler ve Kişiler işbaşında olmalıdır. Yerel yönetimlerden kasıt ise belediyelerdir. Belediyeler de bulundukları yörelerin teknolojik gelişimlerine katkı sağlayabilirler, özellikle büyük belediyeler metropolün dönüşümünde kilit noktada bulunmaktadır.) 
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* Destek grupları. (sanayi odaları, dernekler ve çeşitli kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlarıyla sıkı işbirliğine gidilmelidir.) 


Ar-Ge çevriminde en önemli başlığı eğitim oluşturmaktadır. Bunu şu başlıklar altında özetleye- 


biliriz: 

* Bilimsel araştırmalar için güçlü bir altyapı, çevresel ortamlar. 

* Know- How, ve Think Thank oluşumları 

* Teknoloji odaklı araştırmalar 


, Yaşam kalitesi 


Ar-Ge çevrimi için dört önemli faktör daha bulanmakladır: 


* Seçkin bilimsel bir ortam 


* Endüstriyel gelişme sağlayacak teknolojik çalışmalar ve yatırımlar 


* Güçlü endüstriyel şirketlerin dikkatini çekecek ortamlar 


* Ulusal ve uluslar arası teknolojiyi geliştirmeyi sağlayacak uygun ortamlar. 


Özel sektör Türkiye'de hemen hemen hiç araşurma yapmamakladır. Üniversitelerle işbirliği gibi bir derdi yok. Ar-Ge çalışmalarına hiç kaynak aktarmıyor. Bu üretilen ilmin teknolojiye dönüşmesinin önündeki önemli engellerden biridir. Yapılacak önemli ve öncelikli işlerden biri özel sektörün bu 


alana ilgisinin artmasını sağlamaktır. 


Prof. Dr. Ali ERCAN (Savunma Sanayli Müsteşarı) 


Bildiri Başlığı: TÜBİTAK: 40. Kuruluş Yıl 


Dönümü 


Ben bu konuda paradigmalardan ziyade para- 


metreler çerçevesinde bir sunum yapacağım: 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Savunma- Sanayi-Teknoloji, arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır? Ercan sorduğu bu soruya Atatürk'ün 1937'de Meclis'in açılış konuşmasında yapuğı bir konuşmadan aldığı pasajla cevap aramaya çalışıyor: "Harp sanayii tesisatımızı, daha ziyade inkişaf ve tevsi için alınan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileşme mesaimize de ordu ihtiyacı 
ayrıca göz önünde tutulmalıdır". (1 Kasım 1937 
TBMM Açılış konuşması) 


Ercan konuşmasını slayt gösterileriyle desteklerken bol bol dünyadaki diğer ülkelerin savunma ve teknoloji ilişkisinden örnekler sundu. Netice olarak söylediği şu sözler önemli görünmektedir: Sanayisi olmayan ülkelerin savunmaları da olamaz. Bunları 


birbirinden ayırmak anlamsızdır. 


Burada önemli bir konuya değinmek gerekiyor. 
Dünyada teknoloji gelişim serüveni ile savaşlar arasında çok yakın bir ilişkiden ve korelasyondan söz edilebilir. Dünyadaki çok önemli buluş ve icatlara bakın, çoğunluğunun kökeninde savunma kaygıları ya da savaşları bulacaksınız. Bunlardan önemli bir örnek vermek gerekirse; günümüzün vazgeçilemez araçlarından olan bilgisayar ve internet teknolojisinin icadı ve geliştirilmesi ilk olarak askeri 


kaygılarla meydana gelmiştir. 


Bu konunun önemimden hareketle ülkemizde de 1985 yılında Başbakanlığa bağlı Savunma Sanayii Müsteşarlığı kurulmuştur. Kuruluşundan bu güne kendi özel çalışmalarının yanında diğer kuruluşlarla da ortak çalışmalar yapmaktadır ki bunlar içerisinde en önemlisini TÜBİTAK teşkil etmektedir. Bir çok araştırma projeleri ortaklaşa yürütül- 


mektedir. 


Hasan SUBAŞI (Kalite Derneği Yönetim Kurulu Başkanı) 


Subaşı konuşmasına Türk sanayiinin kurulması 


ve belli başlı değişimlerini irdeleyerek başladı. Bundan sonra sayısal veriler ışığı altında Türk sanayiinin diğer ülke verileriyle karşılaştırmasını yaptı. Diğer konuşmacıların önemli bir şekilde üzerinde durdukları Ar-Ge faaliyetleri ve genel bütçeden ayrılan pay konusuna Subaşı da genişçe yer verdi. Türk sanayiinin tarihsel gelişimini verirken karşılaşılan güçlüklerin yanında kaçırılan fırsatların da dile getirilmesi önemliydi. Kriz dönemleri tehlikeli dönemler olduğu kadar aynı zamanda birer fırsat dönemleri özelliğini de taşımaktadırlar. 


Bilimsel çalışmalar ve sanayii faaliyetlerinde ülkeler ve birimler arasında rekabet performansının önemli olduğuna dikkat çeken Subaşı ülkemizin 1985-1988 tarihleri arası rekabet performansını da sayısal verilerle ortaya koydu. Bu incelemede son yıllarda Türk rekabet performansının düştüğünü ancak bunun geçici bir düşme olup kalıcılık özelliği göstermediğini belirterek hayal kırıklığına yer verilmemesi gerektiğini ifade etti. 


Türk sanayii ve teknolojisi yenilikçilikte ve dünyadaki gelişmiş ülkeler standardında orta seviyede kalmaktadır. Bu yer hedef olarak kabul edilecek bir yer olmasa da daha ileri atılımlar 


yapabilmemiz için bize umut vermektedir. 


Bilimsel araştırmaların önemli göstergelerinden biri olan patent başvurularına da değinen Subaşı, bu konuda da -diğer ülkelerin sayısal verileriyle karşılaştırmalar yaparak- hiç de iyi bir yerde olmadığımızı belirtti. Ama her geçen yıl bu konuda ilerleme sağlanmaktandır. 


Subaşı aynı zamanda Arçelik Firmasıyla olan ilişkisinden dolayı bu firmanın bilim ve teknoloji faaliyetlerinden, Ar-Ge çalışmalarından örnekler vermek suretiyle açıklamalarda bulundu. Arçelik firmasının Ar-Ge'ye ayırdığı pay, yaptığı buluşlar ve kazandıklarını da küçük ve çarpıcı örneklerle pekiştirdi. Bu konuda sözü geçen firma Teknoloji Geliştirme Platformu adı altında bir birim kurmuştur. Bu birimin çalışmaları sonucunda, 1990'da bulaşık 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makinasının toplam maliyeti 90100 olarak kabul edilirse, 2003 yılı itibariyle bu maliyet 21'e inmiş durumdadır. Aynı durum çamaşır makinası için de geçerlidir. Hatta dünyada ilk defa "direct drive" teknolojisini bulmuş ve ihraç eder duruma da gelmiştir. 
Bunlar ile birlikte ulusal ve uluslar arası platformlar- da bir çok da ödüller alınmıştır. Bütün bu başarılara ve ekonomik kazançlara Ar-Ge çalışmaları sonucunda ulaşılmıştır. Bu sonuçlar bize gösteriyor ki Ar-Ge'ye yapılan her yatırım çok daha fazlasıyla geri dönmektedir. 


Son birkaç yılda gerek bölgemizde gerekse dünyada yaşamış olduğumuz krizler bizi geride bıraktı. Ancak bu krizden en kısa vadede kurtulmanın yolu Ar-Ge çalışmalarına gereken önemi vermekle mümkündür. 


Ercan TEZER (Otomotiv Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri.) 


Tezer konuşmasını Türkiye'de geçmişten günümüze TÜBİTAK'ın bilimsel çalışmalarda sağladığı faydalarla açtı ve ülkemiz için yeri ve önemi üzerinde durdu. Yine önemle üzerinde durulan konu Ar- Ge idi. Sayısal veriler ile gerekli açılamalar yapıldı. 


Tezer, daha çok bir ülkenin gelişmişliği ile sanayisi arasındaki ilişkilere dikkatleri çekti. Bu konuda ülkemizdeki sanayiinin gelişim aşamalarını kısaca değerlendirdi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan ağır sanayii faaliyetleri 1940'tan sonra kısa süreli 11. Dünya harbi ve iç sorunlar yüzünden duraklamış olsa da 1950'lerden sonra, özellikle 80'li yıllardan sonra mahiyet de değiştirerek gelişmiştir. Bu gelişme artarak devam etmektedir. Ülkemizin bilim ve teknoloji gelişiminde TÜBİTAK'ın ayrı bir yeri ve önemi bulunmaktadır. 
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Eğitim Dili Olarak Türkçe 
Konulu Toplantı Yapıldı 


Dr. Reşide GÜRSES 


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Uzmanı 


"Eğitim Dili Olarak Türkçe" konulu toplantı Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu (TÜDAT) tarafından Ankara'da düzenlendi. Üyelerini üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu, Türkçeye sahip çıkılması, dil bilincinin geliştirilmesi ve dilin zenginleştirilmesi hususlarında çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. Bu faaliyetlerden olmak üzere "Eğitim Dili Olarak Türkçe" konulu bu toplantı, 21 Ekim 2003 Salı günü saat 15.00'te Bilkent Üniversitesinde gerçekleştirdi. Geniş bir öğrenci kitlesi tarafından ilgiyle izlenen toplantıya, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Halük Akalın ve Araştırmacı-Gazeteci Hulki Cevizoğlu konuşmacı olarak katıldılar. 


İlk konuşmayı yapan Türk Dil Kurumu Baş-kanı Prof. Dr. Şükrü Halük Akalın, bilgisayar ortamında ger-çekleştirdiği konuş-masında Türkçenin eğitim dili olarak gelişimini, geçmişten bugüne olmak üze-re dönem dönem ve tarihi bir bakış açısıyla ortaya koydu. Konuyla ilgili aydınlatıcı bilgiler veren Prof. Akalın, Türkçenin yapısı ve eğitim dilimiz ile ilgili geniş açıklamalarda bulundu. 


Konuşmasında: “Hem coğrafi hem de tarihi açıdan Türkçe, en eski ve en köklü dillerden biridir." 
diyen Prof. Dr. Akalın, dilimizin elimizde bulunan ilk yazılı metinleri olan Orhun Abideleri'nin tarihinin 8. yüzyıla ait olduğunu ancak, yapılan araştırmaların, Türkçenin hem konuşma dili hem de yazı dili olarak en az 5000 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. 


Daha sonra, yabancı dille eğitimin ülkemizdeki durumu ile ilgili bilgiler veren Prof. Akalın, yabancı dille/dilde eğitim veren okulların sayısını istatistiki 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olarak tablolar hâlinde sundu. Yabancı bir dille/dilde yani Fransız diliyle eğitim yapan okulun, ilk defa Osmanlı döneminde, 1800'lu yıllarda açıldığını, Osmanlının son döneminde ve Milli Mücadele yıllarında bu sayının oldukça arttığını söyledi. Cumhuriyet Dönemine gelindiğinde yabancı dille eğitime son verildiğini ve Tevhid-i Tedrisat Kanunuyla eğitimde birliğin sağlandığını, Cumhuriyet'in ilk yılları içeren Atatürk Döneminde eğitim dilinin Türkçe olduğunu belirtti. Türkçenin gelişip zenginleşmesi yönündeki çalışmalar başta olmak üzere, eğitim ve kültür alanındaki pek çok faaliyetin ulu önder Atatürk'ün başkanlığında gerçekleştiğini ifade etti. 


Konuşmasında 1953'ten itibaren eğitimde, yabancı dille özellikle de İngiliz diliyle eğitime geçildiğini belirten Prof. Akalın, yüksek öğretimde hangi üniversitenin, hangi fakültesinde hangi yüksek okurlun hangi bölümünde, hangi yabancı dille yabancı dille eğitim yaptığını tablolar hâlinde sundu. Yabancı dille/dilde eğitimin yanlış olduğunu vurguladı. 


Daha sonra hangi ülkelerde yabancı dille eğitim yapıldığını liste hâlinde ortaya koyan Prof. Akalın, ne Almanların, ne Fransızların eğitim dili İngilizce olsun gibi bir kaygı duymadıklarını söyledikten sonra, toplum olarak var olabilmek için öncelikle dilimize önem vermemiz gerektiğini, Türkçenin bilim ve sanat dili olarak gelişip zenginleşmesi için ilköğretümden liseye, yüksek öğretime kadar eğitimin her kademesinde Türkçe'nin eğitim dili olması gerektiini belirtti. 


Prof. Akalın, bilim ve teknoloji alanlarında söz sahibi olabilmek için eğitimin, yüksek öğretim düzeyinde bir, hatta birkaç yabancı dil bilen bireyler yetiştiren nitelikte olması gerektiğini söyledi ve günümüzde yaygın olan; “Bir yabancı dili en iyi öğrenme- nin yolu, o yabancı dille eğilim yapmaktır." yargısı- nın bilimsel olmadığını ifade etti. Prof. Akalın, öğreülecek yabancı dilin İngilizceyle sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekti. 


Yabancı dilde yayınlar yapmanın da yanlışlığına işaret etti. Bu konuda çalışmalar yapan Prof. Dr. 
Mümin Köksoy'un yabancı dille yayın yapılmasını; 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"Bedensiz, bedelsiz beyin göçü" şeklinde tanımladığını söyleyen Prof. Akalın, yabancı bir dille yayın yapmakla bilimde ve teknolojide asla var olamayacağımızı tarihi örneklerle ortaya koydu. Yabancı dille eğitimden bir an önce vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizerek konuşmasını bitirdi. 


Daha sonra Araştırmacı-Gazeteci Hulki Cevizoğlu bir konuşma yaptı. Konuşmasında, 1953'ten itibaren yaygınlaşmaya başlayan yabancı dille eğitimin çok boyutlu bir konu olarak kendini gösterdiğini söyleyen Hulki Cevizoğlu, ülkemizde yabancı dille eğitim konusunun Avrupa Birliğinden, küreselleşmeye ve kültürel emperyalizme kadar uzanan geniş bir yelpazede değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. 


Bu konuda, toplum olarak bilimden teknolojiye her alanda gelişmeye ihtiyaç olduğunu söyledi. 
Konuşmasında, gelişmenin vazgeçilmez bir unsuruymuş gibi sunulan yabancı dille eğitim yapan okulların, hangi teknolojik gelişmeye, hangi bilimsel buluşa imza atıldığını soran ve Hulki Cevizoğlu, bunun yanlış olduğunu ve eğitim dilinin mutlaka Türkçe olması gerektiğini belirtti. Bu bilgi çağında bir veya birkaç yabancı dil bilmenin önemini dile gelirerek konuşmasını tamamladı. 


Konuşmalardan sonra öğrenciler konuşmacılara, yabancı dil:e eğitim konusunda çeşitli sorular sordular. Her biri dil bilincin bir göstergesi olan bu sorular, gençlerin dillerine karşı duydukları hassasiyeti ortaya koyuyordu. 


DÜZELTME 


Bilge Dergisi'nin 37 (Yaz) sayısındaki Mübahat Türker Küyel'in “Felsefe ve Etik İlişkisine Bir Örnek: Fârâbi'de Geometri Felsefesi” adlı makalenin aşağıdaki düzeltmelerin yapılarak okunmasını siz değerli okuyucularımızın 


dikkatine sunarız. 


*18. sayfa 1. sütun 36. ve 37. satırlar: Taâlim yerine Ta'lim; 


*20. sayfa, 2. sütun 21. satır “A—A, A4” yerine “A—A, Aznon A”; * 


*22. sayfa, 2. sütun, 4. satır, “...olduğu gibi geometrinin akılsal olmak üzere” 


, 


yerine “...olduğu gibi, geometrinin menşei bu konuda da açıkça görülmektedir. 
Demek ki, geometrinin duyusal ve akılsal olmak üzere..”; 


*26. sayfa 1. sütun, 5. satır; “..Parabolik eğrilerle çok karışık ilişkilerle...” 
yerine, “...Parabolik eğrilerle ve çok karışık ilişkilerle”; 


, 


*26. sayfa, 1. sütun, 30. satır (Notlar): “Ebu Mansur” yerine “A. Mansur” 


olacaktır. 
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2003 Japonya'da 
Türkiye Yılı 
"Geçmişten Günümüze 
Türk Kl Sanatları-Oya 
Kültürü" 
Konulu Sergi ve 


Konferans 


Afet BAL 
Atatürk Kültür Merkezi 
Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü 


"2003 Japonya'da Türkiye Yılı" etkinlikleri çerçevesinde Tokyo'da 28 Ekim — 4 Kasım 2003 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Prof.Dr.Taciser Onuk, Sevgi Şenol ve Türkân Sevgi tarafından hazırlanan “Geçmişten Günümüze Türk EL Sanatları Oya Kültürü" konulu bir sergi açıldı. 
Ayrıca 3 Kasım 2003 günü Prof.Dr.Taciser Onuk ta- 


rafından aynı konuda bir konferans verildi. 


28 Ekim 2003 günü Prens Mikasa, Büyükelçi 
Solmaz Ünaydın, Müsteşar Raif Karaca, serginin gerçekleşmesinde büyük katkısı olan Japon-Türk Kültür Değişim Derneği Başkanı Kanji Ishimoto ve çok seçkin bir davetli topluluğunun katılımı ile açılan sergi büyük ilgi gördü. Kültür Kadın Üniversitesi Müzesi'nde düzenlenen, toplam 185 eserin sergilendiği sergiyi 3000 kişi ziyaret etti. 


Sergi, üniversitenin 80.kuruluş yıldönümü için düzenlenen festival ve moda gösterisi dolayısıyla gelen halkın ve çok sayıda öğrencinin de büyük ilgisini çekti. 
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3 Kasım 2003 günü Üniversitenin konferans 
salonunda Prof.Dr.Taciser Onuk tarafından slayt gösterisi eşliğinde verilen "Geçmişten Günümüze Türk Eİ Sanatları Oya Kültürü" konulu konferans büyük ilgiyle izlendi. İzleyiciler Türk el sanatlarının yanısıra genel olarak Türkiye, Türk kültürü, Türk kadınının sosyal yaşamı, Atatürk'ün özellikle kadın hakları oOkonusunda kazandırdıkları, Türkiye Cumhuriyetinin diğer Müslüman ülkelerden farkları gibi konularda pek çok sorular sordular. Ulusal eğitime destek projesinden de bahsedilen konferans 2,5 saat sürdü. 30 Ekim günü Boncuk sanatçısı Sevgi Şenol, 3 Kasım günü de Oya sanatçısı Türkan Sevgi 
100 kişinin katıldığı uygulamalı birer gösteri (workshop) düzenlediler. Prof.Dr.Taciser Onuk sergi ve Türk kültür ve sanatı ile ilgili bir televizyon programına katıldı. Serginin ve diğer programların gördüğü yoğun ilgi üzerine Türk el sanatları konusunda daha geniş kapsamlı bir sergi açılması ve eserlerin satışa sunulması hususunda Tokyo'daki yetkililer ve organizasyon sorumluları arasında görüş birliğine varıldı. 


Serginin ve konferansın düzenlendiği Kültür Kadın Üniversitesi'nde eğitimi verilen konuların (Moda tasarımı, grafik, seramik, resim, el sanatları v.b) Gazi Üniversitesi'ndeki bazı fakültelerdeki konularla örtüşmesi iki üniversitenin kardeş üniversite olabileceği fikrini ortaya çıkardı. Bu konuda Büyükelçilik temsilcileri ile birlikte Üniversite Rektörü ile yapılan görüşmelerde bundan büyük memnuniyet duyulacağı ifade edildi. Gazi Üniversitesi ve Kültür Kadın Üniversitesinin kardeş üniversite olmaları konusunda Dışişleri Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi Rektörlüğü arasında görüşmeler devam etmektedir. 


29 Ekim 2003 günü Büyükelçilikte Cumhuriyet 
Bayramı resepsiyonu düzenlendi. Prens Mikasa ve tüm büyükelçilerin katıldığı resepsiyonda Ahmet Kanneci güzel bir gitar resitali verdi. Tokyo Büyükelçiliği'nin 2003 Türkiye Yılı dolayısıyla bugüne kadar 138 etkinlik düzenlediği ve hepsinin de başarılı geçtiği belirtildi. 
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Japonya Kültür Kadın Üniversitesi Müzesi'nde düzenlenen Sergi'nin açılışından bir görüntü. 


Serginin Açılışı (28 Ekim 2003 Japonya). 
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Sergiden bir görüntü. 


Prof. Dr. Taciser Onuk Sergi'de Oya kültürümüz hakkında bilgi verirken. 
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Prof. Dr. Taciser Onuk 
“Geçmişten Günümüze Türk El Sanatları - Oya Kültürü Adlı Konferansı verirken 
(3 Kasım 2003 Japonya). 


EE ER 


Konferanstan bir gürüntü (3 Kasım 2003 - Japonya). 
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Japonya'da Türk Yılı (28 Ekim 2003). 
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Japon Prensi Mikasa, Prof. Dr. Taciser Onuk'un oyalarla ilgili kitabını incelerken. 
(28 Ekim 2003 - Japonya). 


CUMHURİYETİMİZİN 80, YIL DONUMÜ 
NE 
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NİN 
20. YILI KUTLU OLSUN 


Dilge Yayın Kurulu 


(4 .. 
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Eze) Si 


Bilge Yayın, Tanıtım, 
Tahlil Eleştiri Dergisi Yayın 
İlkeleri 


Bahar, Yaz, Güz ve Kış olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır. Böylece yılda bir cilt oluşturulur. Dergi, üye ve ilgililerine yayım tarihini izleyen 
20 gün içinde gönderilir. 

Amaç : 

a) Türkiye, Türk Dünyası ve öteki ülkelerde yapılan bilimlik yayınları tanıtmak, tahlil ve tenkit etmek, 

b) Okuyucuya, Dünyadaki ve Türk Dünyası”ndaki çalışmaları izleyebilme imkânı sağlamak, 


c) Türkiye'nin bilimlik çalışmalarına katkı sağlamak, 


d) Yazılar bazı istisnalar dışında, Türkçe veya Türk lehçelerinden birinde yayımlanır, 


İçerik a) Alanında bir boşluğu dolduracak araştırmaya dayalı özgün makaleler, 


b) Alanında gelişmesine katkı sağlayacak tanıtım tahlil ve eleştiri yazıları, 


c) Bilimlik çalışmalara kuramlık ve yöntem açısından katkı sağlayacak çeviri yazıları, 


d) Alanında gerçekleştirilen derleme ve tarama çalışmaları, 


e) Bilge'de yayımlanacak yazıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması tercih sebebidir. 
Ancak bazı istisnai durumlarda yazı ikinci kez yayımlanma durumunda ise bunun belirtilmesi gerekmektedir. 


Gelen Yazıların Değerlendirilmesi : 


a) Yayımlanması için gönderilen yazılar öncelikle yazı işleri tarafından konu, içerik ve yazım kuralları açısından incelenir ve düzenlenir. 


b) Yayın Kurulu'nda incelenir ve hakem onayına sunulur. 


c) Yazarlar, hakemlerin ve yazı kurulunun eleştiri, öneri ve düzeltme taleplerini dikkate alırlar. Katılmadıkları noktaları gerekçeleri ile birlikte yazı kuruluna sunabilirler. 


d) Yayımı kabul edilmeyen yazılar, istek halinde geri verilebilir. 


Yazım Dili ile İlgili Genel Kurallar : 


a) Bilge'nin dili Türkçedir. Latin harfleriyle Türk lehçelerinden birinde yazılan yazılar mümkün olduğu ölçüde Türkiye Türkçesi'ne aktarılır. Gerekli görüldüğü taktirde uluslararası geçerliliği olan diğer dillerde yazı da kabul edilir. 


b) Yazarlar istedikleri kelime ve terimleri kullanmakta serbesttirler. Ancak yeni kelime ve terim kullanıldığı zaman herhangi bir Batı dilindeki karşılığı belirtilmelidir. Ayrıca, T.D.K. İmlâ Kılavuzu'na uyulması bir zorunluluktur. 


c) Yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlara aittir. 


d) Yazarlar istedikleri transkripsiyon sistemini kullanabilirler. Dizgi imkânlarını da gözönünde bulundurarak, Türkiye'de yayın olan transkripsiyon sisteminin kullanılması tavsiye ediler. 


e) Yazılar bilgisayarda dizilmeli, disket ve kağıt çıktısı ile gönderilmelidir. £/ yazısı ile yazılmış yazılar ile disketsiz yazılar dikkate alınmaz. Yazım- da M.S. Word adlı program kullanılmalıdır. Başlıklar 
18 punto bold, metin 10 punto normal, dipnotlar 8 
punto olarak Times Tr fontu ile dizilmelidir. Kitap ve dergi adları bold, alıntılar tırnak içinde italik olmalıdır. Transkripsiyon için Times'a dayalı herhangi bir font kullanılabilir. 


f) Kitap tahlil, tanıtım ve eleştiri yazılarında eserin son yıllarda basılmış olması şartı aranmaz; edebi eserlerin tanıtma, tahlil ve eleştirilerine yer verilmez. 


g) Tanıtılan eserlerin bibliyografik künyesi tam olarak verilmeli, varsa diğer baskı ve tercümeleri de belirtilmelidir. Yazar adı başlığın altında sol tarafta altında unvanı, adresi yazılı olmalıdır. 


h) Kaynak göstermede dipnot kullanılmalıdır. 
Cümlenin sonuna (örnek!) şeklinde yazılmalı künye metin sonunda, yazarı, kitap, dergi yada makale adı, basım yeri, yılı belirtilerek verilmelidir. Kitap ve dergi isimleri bold, makaleler tırmak içinde olmalıdır. 


1) Yazıların sayfa numarası verilmeli ve yazılar 5-10 sayfayı geçmemelidir. 


Jj) Yukarıdakı kurallara uygun yazılar 2 nüsha çıktısı ve disketi ile birlikte yazışma adresimize veya s.ercebeci(&mynet.com email adresine gönderilir. 
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